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			Simeons zwanenzang

			‘Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht heengaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’ 
(Lukas 2:29, 30, Eng. vert.)

			Als we in Christus geloven, zullen we op een dag woorden zoals deze gebruiken. Misschien niet op dit moment, maar toch zullen we, mogelijk sneller dan sommigen van ons denken, onze voeten bij elkaar op ons bed leggen (Gen. 49:3) en in alle gemoedsrust zeggen: ‘Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht heengaan in vrede, volgens Uw woord.’

			Zie wat de dood voor een gelovige betekent. Het is slechts een heengaan. Het is een heengaan na een dag van dienst. ‘Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht heengaan in vrede. Mijn werk van de dag is gedaan. Laat mij nu naar huis gaan.’ Voor ons die geloven zal het een heengaan naar een hogere dienst zijn, want we zullen nog steeds de dienstknechten van de Heere zijn, zelfs als we uit dit huidige arbeidsveld heengaan. We zullen gaan om nog hoger en volmaakter werk te doen, dichter bij de tegenwoordigheid van onze Meester. ‘Zijn dienstknechten zullen Hem dienen en zullen Zijn aangezicht zien’ (Openb. 22:3). Voor de gelovige is de dood slechts een overgaan van de ene naar de andere dienst.

			Let op dat het een heengaan ‘in vrede’ is. Wij hebben vrede met God. Wij hebben: 

			Vrede! Volmaakte vrede! 

			In deze donkere wereld van de zonde 

			fluistert het bloed van Jezus 

			het binnenste vrede toe!

			Ieder die in Jezus gelooft, is de rust binnengegaan (Hebr. 4:3). ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God’ (Rom. 5:1). We hebben vreugde en vrede in het geloven. Als we in vrede leven, zullen we ook in vrede sterven. We zullen in de vrede blijven en we zullen in vrede heengaan. Een diepe en heilige kalmte zal het ogenblik van ons sterven vervullen:

			Het is genoeg: 

			de aardse worstelingen zullen spoedig ophouden

			en Jezus roept tot de volmaakte vrede van de hemel!

			Als wij gaan sterven, zullen we misschien in staat zijn om te zeggen wat een lieve vriend van mij eens zei toen ik hem op zijn sterfbed op ging zoeken. Een deel van zijn beproeving bestond uit totale blindheid vanwege het breken van de ogen, zoals ze dat noemen. Hij zat overeind en hoewel hij me niet kon zien, bewoog hij zijn hand en zei:

			En als u mijn ogen ziet breken,

			wat tikken de minuten dan heerlijk door!

			Dodelijke bleekheid op mijn wangen,

			maar heerlijkheid in mijn ziel!

			Zo zal het ook bij ons zijn. We zullen in vrede heengaan. Voor de gelovige is de dood niet iets om bang voor te zijn. Hij vraagt er zelfs om: ‘Laat nu, Heere, Uw dienstknecht heengaan, staat nu Uw dienstknecht toe om in vrede heen te gaan. Willig dit in als een gave, sta het genadig toe als een gunst.’

			Voor de zondaar is de dood een vloek, maar voor de gelovige is hij een vorm van zegen, de poort naar het leven. Voor de zondaar is hij een ketting die hem omlaag trekt naar de onuitsprekelijke duisternis van de groeve. Voor de heilige is hij echter een vurige strijdwagen die hem naar boven naar een hemel van licht en liefde draagt.

			Merk ook op dat Simeon zegt: ‘Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht heengaan in vrede, volgens Uw woord.’ Hebt u toen we het lazen niet opgemerkt wat Lukas over Simeon zegt in het 26e vers? ‘En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien.’ De profetie was vervuld, hij had de Gezalfde van de Heere gezien. Er was niets meer waar hij op aarde naar zou kunnen verlangen. Daarom zei hij: ‘Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht heengaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			De reden voor de heilige kalmte van Simeon, de oorzaak van het feit dat hij de dood niet als een heengaan uit deze wereld ziet, ligt erin dat hij kon zeggen: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Als de Geest mij zal helpen, spreek ik vanavond over dit gezegende feit. 

			Ik denk niet dat iedereen hier zeggen kan: ‘Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht heengaan in vrede.’ Sommigen van u zouden niet in vrede heengaan als de dood u overkwam terwijl u bent zoals nu. Lieve vriend, als u niet op de dood en het oordeel voorbereid bent, kunt u beter bidden: ‘Laat me hier blijven, Heere, totdat ik vrede met U gevonden heb, en laat me dan in vrede heengaan, wanneer U maar wilt.’

			Ik zal deze keer de diepste betekenis van de tekst nemen, terwijl we deze woorden van Simeon overdenken. ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Er waren anderen die de baby Christus met hun natuurlijke ogen gezien hadden. Simeon had echter in de baby Christus gezien, de zaligheid van God, niet met zijn lichamelijke ogen, maar met de innerlijke waarneming van zijn geest.

			Ik hoop dat er hier velen aanwezig zijn die kunnen zeggen dat ze in de baby Christus Gods zaligheid hebben gezien en nog zien, hun zaligheid die hun van God gegeven is. Ik weet zeker dat zij zich bereid voelen om te leven en bereid voelen om te sterven.

			Als dit voor sommigen van u niet zo is, als u niet kunt zeggen: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien’, dan kunt u niet bidden: ‘Heere, laat Uw dienstknecht heengaan in vrede.’

			Wat betekenen deze woorden dan: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien’? 

			In mijn verhandeling van vanavond zal ik de betekenis ervan proberen uit te leggen. Als ik klaar ben, denk ik dat u zult zien dat deze uitspraak van de oude Simeon vijf dingen omvat.

			Als eerste is hier een heldere waarneming, vervolgens volmaakte verzadiging. Dan een gelukkige ontbinding, dan een onverschrokken moed en ten slotte een vreugdevolle toe-eigening.

			I. Het eerste dat we in Simeons zwanenzang opmerken, is een heldere waarneming. ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Sommige mensen zijn heel wazig in hun godsdienst. Zij zien de mensen als bomen rondlopen (Mark. 8:24). Ze zien de dingen zoals we die in Londen in de mist zien. Dat betekent dat we ze niet helder, niet duidelijk zien. Toch zien we ze op een bepaalde manier.

			Het gebrek van heel veel christenen vandaag de dag is dat ze alleen maar genoeg licht hebben om de dingen als in een mist te zien. Ze hebben niet duidelijk het scherp omrande beeld van de waarheid waargenomen. Simeon hoefde niet zeggen: ‘Ik denk dat ik de zaligheid van God in Christus zie. Ik hoop dat ik dat doe. Misschien doe ik dat.’ Maar hij kon zeggen: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Wat bent u gelukkig, mijn lieve vrienden, als u vanavond helder en duidelijk Christus Jezus, de zaligheid van God, kunt zien!

			Het is waar, Christus was toen slechts een baby. Simeon kon Hem toen makkelijk in zijn armen houden. Toch kon zijn geloof de eeuwigdurende zaligheid, de oneindige zaligheid in de vleesgeworden God zien. God is in onze wereld gekomen en heeft Zelf onze natuur op Zich genomen. Hij die in Bethlehem geboren is, is ‘waarachtig God uit waarachtig God.’

			Hij Die de grond van Palestina heeft betreden toen Hij al goeddoende rondging, was Dezelfde als Die ‘in het begin bij God was (…) zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is’ (Joh.1:2, 3). Christus is God. ‘Het Woord was bij God en het Woord was God’ (Joh. 1:1).

			Het is echter ook waar dat ‘het Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid’ (Joh. 1:14).

			Het is mijn lieflijkste troost, Heere,

			en dat zal het voor altijd zijn, 

			om de genadige waarheid te overpeinzen

			van Uw menselijkheid.

			Voor altijd God, voor altijd mens,

			mijn Jezus zal blijven bestaan.

			Gericht op Hem zal mijn hoop voor altijd

			eeuwig zeker blijven.

			Wel, deze Christus nam de zonden van heel Zijn volk op Zich. ‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout’ (1 Petr. 2:24). ‘Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen’ (Jes. 53:6).

			Toen de zonden op Christus gelegd werden, bleven ze niet meer op degenen van wie Hij de zonden wegnam. Hij droeg ze omdat Hij ze op Zich nam. Hij droeg ze zodat zij ze niet hoefden te dragen. Hij leed onder de gevolgen van hun zonden, zodat zij die gevolgen niet hoefden te dragen. Jezus bracht verzoening tot stand die voldeed aan de gerechtigheid van God. Hij rechtvaardigde en eerde de volmaakte wet van de Allerhoogste.

			Als ik Christus zie aan het kruis, Christus in het graf, Christus opgestaan uit de doden, Christus aan de rechterhand van God, dan begrijp ik dat Hij mijn zonden wegnam. Hij stierf, Hij werd begraven en nadat Hij mijn zonden vernietigd en weggedaan had, kwam Hij weer uit het graf tevoorschijn. Hij is als mijn Plaatsvervanger naar de hemel gegaan om voor mij de plaats aan de rechterhand van God in bezit te nemen, zodat ik daar in Hem en met Hem voor eeuwig en altijd mag zitten.

			Voor mij is Christus’ offer een zakelijke overeenkomst die zo duidelijk en logisch is als wiskunde ervan maken kan. Ik geef er niet om dat de mensen afgeven op wat ze ‘de handelstheorie over de verzoening’ noemen. Ik houd er geen ‘theorie’ over de verzoening op na. Ik geloof dat de plaatsvervanging van Christus voor Zijn volk de verzoening voor hun zonden betekent. Er is geen andere verzoening. Al het andere is theorie.

			Dit is zo duidelijk, zo waar, zo helder omschreven voor me dat ik, als ik Christus gezien heb, in het bijzonder de gekruisigde en de verheerlijkte Christus, met Simeon kan zeggen: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Helder zicht is dus de eerste betekenis van Simeons woorden.

			Jullie, jonge mensen die tot het geloof in Christus zijn gekomen, krijgen helder zicht op de manier waarop Christus Gods zaligheid is. Vermeng en verwar de dingen niet, zoals zovelen doen, maar aanvaard Christus als je Plaatsvervanger, als ‘het Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegneemt’ (Joh. 1:29).

			Geloof dat Hij op het kruis je schuld betaald heeft, je verplichtingen heeft vereffend en je voor een losprijs heeft gekocht, zodat je voor eeuwig en altijd de Zijne bent. Zonder een helder, duidelijk omschreven idee van hoe Christus de zaligheid van God is, zul je nooit vrede hebben bij de dood, en ik zie niet in hoe je een fundamentele rust in het leven kunt hebben.

			De overgrote meerderheid van het volk ziet het niet en daarom missen ze de troost ervan. Zeker is een mens die in schulden omkomt, getroost als hij een vriend heeft die zijn last draagt en die zijn schuld voor hem betaalt. Dan voelt hij dat hij vrij is van al zijn vroegere verplichtingen.

			Ik verklaar voor de levende God dat ik vanavond geen andere wezenlijke troost voor mijn hart weet dan alleen dit: dat de straf die mij de vrede aanbrengt, op Hem was en dat er door Zijn striemen voor mij genezing is gekomen (Jes. 53:5).

			Mogen jullie nu een helder zicht op deze grote waarheid krijgen!

			II. Vervolgens had Simeon volmaakte verzadiging, toen hij zeggen kon: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Ziet u, hij neemt Christus in zijn armen en zegt: ‘Mijn ogen hebben gezien’, niet ‘een deel van Uw zaligheid’, maar ‘Uw zaligheid.’ Hij kijkt niet ergens anders heen voor de zaligheid, maar alleen naar dit Mensenkind. Hij ziet alles wat dit Mensenkind zal doen, zal dragen en lijden. Hij herkent in Hem de twee naturen, de goddelijke en de menselijke.

			Terwijl hij Hem aan zijn borst drukt, zegt hij: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. Het is genoeg, ik heb hier alles wat ik wil. Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Geliefde vrienden, hebt u ooit met Christus gedaan wat de oude Simeon deed? ‘Hij nam Hem in zijn armen en loofde God’ (vers 28). Alles wat u nodig hebt om u zalig te maken, ligt in Hem.

			Ik ken de Heere nu ongeveer veertig jaar. Toen ik de eerste keer naar Hem toe kwam, kwam ik als een zondaar, zonder enig werk van mezelf waarop ik vertrouwen kon of zonder een ervaring waar ik van op aan kon. Met mijn hele gewicht rustte ik slechts op het volbrachte werk van Christus. Heb ik nu, na veertig jaar van dienst aan Hem en na bijna veertig jaar preken van het Evangelie, ook maar enig werk van mezelf dat iets kan toevoegen aan wat Christus gedaan heeft? Ik verafschuw de gedachte aan zoiets! Durf ik zelfs maar het gewicht van een speldenknop in de weegschaal naast de verdiensten van mijn Heere te leggen? Vervloekt is dat idee! Meer dan ooit zing ik: ‘Niets anders dan Jezus wil ik kennen’, en in niets anders dan alleen in Hem wil ik rusten. 

			Wel, lieve christenvienden, ik weet dat u dit begrijpt, dat Christus een algenoegzame Zaligmaker is, dat Hij heel uw zaligheid en heel uw verlangen is.

			Toch wordt u er misschien soms toe verleid om te denken dat u zus moet zijn of zo moet doen, dat u het een of ander moet voelen omdat Christus u anders niet zal baten. Denk dat niet, maar rust geheel en alleen op Christus. Zeg: ‘Ik rust in Hem, of ik nu een heilige of een zondaar ben, of ik nu in een lichte of sombere gemoedstoestand ben, of ik nu nuttig ben of mijn dienst ontdoken heb. Ik heb niet meer om op te vertrouwen als ik in het licht van Gods aangezicht wandel dan wanneer ik in duisternis wandel en geen licht zie. Christus is altijd alles voor me. Christus in de winter en Christus in de zomer, al mijn licht als ik geen ander licht heb, en al mijn licht als ik elk ander licht om me heen heb.’

			Mijn hoop is op niets anders gebouwd

			dan op Jezus’ bloed en gerechtigheid.

			Ik durf niet op de lieflijkste gemoedstoestand te vertrouwen

			maar leun geheel op Jezus’ Naam.

			Op Christus, de vaste Rots, sta ik,

			elk ander fundament is drijfzand.

			Moge God u hiertoe brengen dat u alleen maar zegt: ‘Ik heb Christus gezien, mijn ogen hebben Gods zaligheid gezien. Ik ben volmaakt tevreden, ik wil niets anders.’

			Pakt iemand me bij de mouw en zegt hij: ‘Ik zal u iets vertellen dat het waard is om naar te luisteren’? Mijn beste kerel, ga het maar aan iemand anders vertellen die het wil horen, want ik wil het niet. Ik heb al het nieuws gehoord dat ik nodig heb als ik over de eeuwige zaligheid door Jezus Christus gehoord heb.

			III. Nu, merk ten derde op dat er in Simeons woorden ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien’, een soort gelukkige ontbinding te vinden is.

			De man was als het ware gebonden, maar hij zegt: ‘Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede. Elke boei is nu gebroken. Ik heb Uw zaligheid gezien, Heere. Ik ben niet aan het leven gebonden, niet aan mijn huis, niet aan gemakken. Zelfs aan Uw tempel ben ik niet gebonden. Nu kan ik overal gaan, Heere, heengaan in vrede, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Is dat geen grote uitspraak van de oude Simeon? De meesten van ons zijn op de een of andere manier gebonden en we vinden het moeilijk om onszelf los te maken. Bij velen van ons wordt het eerste deel van het leven doorgebracht met ons vast te binden aan deze wereld. Langzamerhand ontdekken we dat we veel te vastgebonden zijn, gebonden, belemmerd en gehinderd. Dan roepen we het uit: ‘Hoe raken we vrij?’ De enige manier om vrij te raken, is om Christus te krijgen. ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn’ (Joh. 8:36).

			Als u Christus in uw armen neemt en met Simeon zegt: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien’, dan kunt u zeggen: ‘Alle anderen en al het andere kunnen nu gaan.’

			Ja, zou U hen allemaal wegnemen,

			dan zal ik er toch niet over klagen.

			Al voor dat ik hen bezat,

			waren ze geheel van U.

			Omdat U mij Christus gegeven hebt, mag U doen wat U wilt, zowel met mij als met alle andere dingen.

			Waar Christus niet op waarde geschat wordt, daar wordt goud een afgod. Waar Christus niet geprezen wordt, wordt gezondheid een afgod. Waar Christus niet wordt liefgehad, worden geleerdheid en roem afgoden. Als Christus niet de Eerste en de Belangrijkste is, kan zelfs persoonlijke schoonheid een afgod worden. Maar als Christus ons Alles in alles wordt, omdat we Zijn zaligheid gezien hebben, dan vallen de afgoden. Dagon is gebroken (1 Sam. 5:3).

			Wij zijn vrijgemaakt. Over al deze dingen kunnen we zeggen: ‘Ja, of jullie komen of gaan, jullie zijn niet de meesters over het huis. Jullie komen en gaan slechts voor mij, vanaf nu en voor altijd. Want ik heb duidelijk begrepen dat Christus Gods zaligheid is en heb Hem volledig vastgegrepen als de mijne. Dit heeft mijn geest vrijgemaakt van elke boei die mij tot nog toe in gevangenschap hield.’

			IV. Hier moet ik niet bij blijven stilstaan, want ik wil dat u opmerkt dat het een mens onverschrokken moed geeft als hij zeggen kan: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Wie eens Christus als Gods zaligheid gezien heeft, is niet bang om de dood te zien. Hij zegt: ‘Ik kan de dood zonder angst in de ogen zien, want ik heb Gods zaligheid gezien.’ Hij is niet bang voor die geweldige rechterstoel die in de wolken van de hemel neergezet zal worden, want Hij Die op die rechterstoel zal zitten, is Gods zaligheid voor ons die geloven.

			De mens die opziet naar Jezus, is niet bang voor de dag dat de aarde zal schokken en wankelen, waarop alles wat erop gegrondvest is heen en weer zal schudden tot alles verwoest is. Hij is niet bang voor de ster die alsem heet en evenmin vreest hij om hemel en aarde in vlammen te zien opgaan. ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien’, zegt hij.

			Hij draagt een heerlijk visioen met zich mee, waarheen hij ook gaat. Dat betekent meer voor hem dan welke aardse talisman dan ook. Het is krachtiger dan de krachtigste betovering van de mysticus of de tovenaar. Zo’n man is veilig. Hij moet veilig zijn. Zijn ogen hebben Gods zaligheid gezien.

			Als u moed van de meest waarachtige soort wilt hebben, heeft u daarvoor niet de prikkel van drank nodig, niet de opwindende klank van de trompet of de trommel. Als u de kalme moed wilt krijgen die pijn kan lijden, die afkeuring kan verdragen en laster kan doorstaan, die alleen kan staan en die zelfs oog in oog met de helse vijand zelf kan staan en toch niet bang is – als u zulke moed wilt hebben, dan moet u Christus in uw armen zien te krijgen. Want dan zult u met Simeon zeggen: ‘Heere, kome wat komt. Ik heb niets te vrezen, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Zonder angst voor de hel en de afschuwelijke dood

			zal ik door elke vijandelijke linie heen breken.

			De vleugels van de liefde en de armen van het geloof

			zullen me er als overwinnaar doorheen dragen.

			V. Ik zal u niet veel langer ophouden, want de tijd is bijna verstreken. Maar dit ene wil ik nog zeggen: wie Christus aangrijpt, eigent zich Hem vol vreugde toe. Zijn zicht op Christus, zijn duidelijke begrip van wat Christus is, gaan samen met een persoonlijke toe-eigening van Christus.

			Dat is een zaak die velen verwart. Ik heb in de afgelopen week met verschillende mensen gepraat die van mij over de weg van de zaligheid en over de kostbaarheid van Christus hebben gehoord. 

			Velen van hen hadden de vraag: ‘Hoe kunnen we Christus aangrijpen? We geloven dat alles wat u over Hem zegt, waar is. Christus is Gods zaligheid, maar hoe kunnen we aannemen dat Hij de onze is? U lijkt zo met Christus om te gaan alsof Hij zonder enige vraag de uwe is. Hoe kunnen we hetzelfde leren?’

			Mijn antwoord is: Als u eenmaal weet hoe de Zaligmaker zalig maakt en hoe Hij Gods zaligheid is, vertrouw Hem dan dat Hij u zalig zal maken. Dat vertrouwen pakt Hem vast, houdt Hem vast. Als u Hem kunt vasthouden, is Hij van u.

			Onder ons bestaan bepaalde rechten voor wat betreft bezittingen. Soms moet iemand zijn koopakte laten zien om te bewijzen dat een huis werkelijk van hem is. In het Koninkrijk van de genade echter is de enige koopakte die u nodig heeft, dat u Christus vastgrijpt.

			Mag ik Hem dan vastpakken, zonder enig recht? Ja, Christus vastgrijpen geeft u het recht om Hem vast te grijpen. ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden’ (Joh. 1:12).

			Onder die tafel ligt een stukje brood. Dat wil ik voor mezelf hebben. Het heeft geen zin om daarover met mij in discussie te gaan, want ik zal zorgen dat dat niet voor enige discussie vatbaar is. Hoe? Ik zal dat stukje brood in mijn handen nemen. Wel, dan kunt u het mij nog ontwringen. Ik zal dus nog meer dan dat doen: ik zal het opeten. Ik zal het verteren, het zal een deel van mezelf worden. Dan kunt u het niet meer van mij afpakken.

			Het interesseert me niet of u mij voor de rechter wilt slepen in een poging het in bezit te krijgen. Het bezitten is belangrijker dan wat de wet voorschrijft. Het verteren en in mijn lichaam opnemen, hebben meer gewicht dan wat de wet zegt.

			Wel, zo is het nu precies met Christus. Arme ziel, pak Hem vast. Geloof Hem, vertrouw op Hem, eigen Hem u toe. Vertrouw Hem meer en meer. Hoe meer de duivel Hem van u probeert af te pakken, hoe meer u Hem vertrouwen moet. Duik dieper en dieper in deze zee van zaligheid en vertrouw Christus nog meer.

			Misschien zegt iemand: ‘Maar hoe kan ik allereerst weten dat ik het recht heb om Christus te vertrouwen?’

			U hebt het recht om Christus te vertrouwen, omdat u bevolen wordt om dat te doen: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden’ (Hand. 16:31). ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden’ (Mark. 16:16). Ren zo snel u kunt naar deze grote zegen toe. Grijp Christus vanavond vast, hoe dan ook. Want ook al lijkt het in uw beleving wel een beroving om Christus vast te grijpen, toch zal Hij, als u Hem eenmaal hebt, nooit meer van u worden afgenomen. Ren naar Christus, zeg ik, vanavond nog, en pak Hem vast, terwijl u zegt: ‘Ik geloof Hem, ik vertrouw Hem, ik rust in Hem.’

			Hemel en aarde zullen voorbijgaan (Matth. 24:35; Mark. 13:31; Luk. 21:33), maar als u op Christus vertrouwt, zult u nooit beschaamd worden (Rom. 9:33, 10:11). Er is nog nooit iemand geweest die Christus durfde te vertrouwen en die toch ontdekte dat Christus niet tegen zijn nood opgewassen was of dat Hij niet in alles voorzag wat hij nodig had.

			Simeon nam Christus in zijn armen. Iemand had kunnen zeggen: ‘Oude man, wat heeft u met de nieuwgeboren Koning te maken? Oude man, u mag dan rechtvaardig en vroom zijn, maar durft u de vleesgeworden God met de handen aan te raken? Durft u Hem te liefkozen, op Wiens schouders God de sleutel van Zijn Koninkrijk gelegd heeft, Wiens Naam Wonderlijk, Raadgever, Sterke God, eeuwige Vader en Vredevorst is? Durft u Hem aan te raken?’

			Ja, dat durft hij. Hij nam Hem in zijn armen, hij klemde Hem aan zijn hart, hij verheugde zich over Hem, hij is er klaar voor om van vreugde te sterven nu hij Christus gevonden heeft. Kom, arme, bezwaarde mensen, kom vanavond en neem Christus in uw armen!

			En u, geliefde heiligen van God, die dit allang geleden gedaan hebben, doe het opnieuw! Neem Hem gewoon in uw armen alsof Hij nog een baby is. Houd Hem nog steeds aan uw hart en zeg: ‘Hij is alles voor mij, mijn hoop, mijn Broeder, deze geprezen, vleesgeworden God, Die mij liefhad en Zichzelf voor mij gaf.’

			Als u dit kunt doen, zal het nu goed met u zijn, het zal goed met u zijn bij uw dood en het zal goed met u zijn tot in alle eeuwigheid.

			Heb ik onder mijn hoorders mensen die deze allerbelangrijkste zaak vooruitschuiven, die het uitstellen tot een tijd die ze meer geschikt achten? Laat me hun iets vertellen dat hen zou moeten waarschuwen voor het risico dat ze lopen. Eens zei de vorst der duisternis tegen de boze geesten die onder zijn heerschappij staan: ‘Ik wil zien wie van u mijn beste dienstknecht kan zijn. Het Evangelie wordt in verschillende plaatsen gepreekt en vele mensen horen het. Ik ben bang dat mijn koninkrijk verliezen zal lijden. Ik vrees dat er velen van onder de zwarte vlag vandaan zullen deserteren en zullen dienst nemen onder de banier van Jezus van Nazareth, tenzij er iets gedaan kan worden. Ik zou dit maar al te graag willen voorkomen. Wie van jullie wil me helpen?’

			Toen stond er één op en die zei: ‘Ik zal gaan zeggen dat de Bijbel niet waar is, dat Christus geen God is en dat de dingen die gepreekt worden, niet waar zijn.’

			Maar de grote vorst van de groeve antwoordde hem: ‘Je zult mijn zaak nu niet goed dienen. Er zijn een paar plaatsen waar je heel nuttig zult zijn. Echter, de meesten van hen die naar het Woord luisteren, zullen je opsporen en verdrijven. Je ruikt te veel naar de plek vanwaar je met mijn boodschap komt. Je kunt niet bereiken wat ik nu wil.’

			Een ander uit de kwade troep stond op en zei: ‘Laat mij gaan en ik zal bepaalde nieuwe zienswijzen over de waarheid naar voren brengen, verschillende nieuwe leerstukken. Met deze nieuwe inzichten zal ik de gedachten van de mensen van het oude geloof afwenden.’

			Maar de vorst der duisternis reageerde: ‘Ook jij bent een goede dienstknecht van me en je staat anders goed bij me aangeschreven. Maar op dit moment bent je niet geschikt voor de taak die ik voor ogen heb.’

			Toen sprak een ander en die zei: ‘Vorst van de duisternis, ik denk dat ik op dit moment de beste soldaat voor u ben. Hier ben ik, stuur mij.’

			‘En wat wil je gaan doen?’ zei Beëlzebub.

			‘Ik zal het volk gaan vertellen dat de waarschuwingen van de prediker waar zijn, dat de stem van het Evangelie de stem van God is. Ik zal hen niet wakker schudden of laten ontwaken door iets van tegenstand.

			Ik zal hun echter vertellen dat er nog tijd genoeg is om langzamerhand aandacht aan deze dingen te geven. Ik zal hun vragen nog even te wachten, hun tijd af te wachten. Ik zal dit woord in de mond van eenieder van hen leggen, zodat hij tegen de prediker zal zeggen: ‘Ga deze keer uw eigen weg, als ik een geschikt moment heb, zal ik u laten roepen.’’

			Toen glimlachte de grimmige meester van de groeve en zei: ‘Ga je gang, mijn trouwe dienstknecht, jij bent het die mijn bedoelingen grondig zult uitvoeren. Zo zul je de prediker dwarsbomen en het woord dat hij uitspreekt, zal ter aarde vallen.’ Bevat dit geen boodschap voor iemand hier die naar mijn woorden luistert? ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’ Wat wilde ik dat ik ervoor kon zorgen dat sommigen hier, die dit niet weten, zouden begrijpen hoe goddelijk eenvoudig de weg van de zaligheid is! U bent een zondaar, schuldig en verdoemd. Christus wordt Mens, neemt uw zonden, lijdt in uw plaats. U aanvaardt dat Hij voor u gaat staan. U staat Hem door uw geloof toe om als uw Plaatsvervanger aanvaard te worden. Zijn pijnen worden opgeschreven in plaats van de uwe en u wordt ‘aangenomen in de Geliefde’ (Ef. 1:6, Eng. vert.) en in Hem zalig gemaakt. 

			Als u dit nu maar kon doen! U kunt het vanavond nog doen, voordat u deze plek verlaat, en ik hoop dat u dat zult doen! Als u dit maar kon doen, of u nu jong of oud bent, dan zult u een hart vol zegen voor dit leven ontvangen en de beste van alle voorbereidingen op de dood. Werkelijk gelukkig bent u als u kunt zeggen: ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

			Het is alsof ik niets anders meer hoef te zien nadat ik Christus als Gods zaligheid gezien heb. Over moslims wordt een verhaal verteld; ze zijn vaak heel fanatiek en doen in hun fanatisme heel vreemde en verschrikkelijke dingen. Het is echter bekend dat ze naar Mekka gaan om het graf van hun profeet te zien. Als ze dan zijn graf gezien hebben, nemen ze gloeiend ijzer en steken het in hun ogen zodat ze nooit meer iets anders kunnen zien. Dan kunnen ze werkelijk sterven met het graf van de valse profeet als laatste op hun netvlies.

			Wel, zo doen wij dat niet, maar we kunnen wel in dezelfde geest handelen. ‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’ De mensen zeggen: ‘Zie Napels en sterf.’ Ze bedoelen dat Napels zo mooi is dat er niets mooiers meer te zien is als je dat eenmaal gezien hebt. Kijk naar Christus, en wat is er dan nog meer te zien?

			Welnu, of u nu over een blauwe zee zeilt onder een hemel die nog blauwer is of dat u in de diepten van deze duistere atmosfeer duikt, of u nu in een paleis of in een kerker bent, of u nu ziek bent of blaakt van gezondheid, dat is allemaal van weinig belang. Als uw ogen Gods zaligheid gezien hebben, heeft God u gezegend zoals alleen God u zegenen kan.

			Ga heen en leef in vrede. Ga heen en sterf in vrede. Prijs de Naam van Hem Die gaf dat u zo’n Zaligmaker mocht zien en Die u ook de macht gaf om Hem te zien.

			De Heere zegene u, geliefden!

			Amen.

			De blinde bedelaar

			‘En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm U over mij! En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg.’ 
(Markus 10:42-56)

			Deze arme man had te kampen met twee grote gebreken, blindheid en armoede. Blind zijn is al triest genoeg. Als een mens echter rijkdom bezit, heeft hij tienduizend dingen die hem troosten, die hem helpen om de duisternis van zijn ogen op te vrolijken en om de droefheid van zijn hart te verlichten. Maar zowel arm als blind zijn, dat is een combinatie van de afschrikwekkendste gebreken. 

			Het lijkt nauwelijks mogelijk om de roep van een bedelaar die we op straat tegenkomen te weerstaan als hij blind is. We hebben medelijden met een blinde als hij door weelde omgeven is, maar als we een blinde zien die gebrek heeft en die op straat bedelt, dan kunnen we ons nauwelijks bedwingen om hem te helpen. 

			Echter, dit geval van Bartimeüs is een beeld van onszelf. Wij zijn van nature allemaal blind en arm. Weliswaar achten we onszelf wel in staat om te zien, maar dat is slechts een facet van onze blindheid. Onze blindheid is van het soort dat ons doet denken dat ons zicht volmaakt is.

			Zijn we daarentegen verlicht door de Heilige Geest, dan ontdekken we dat ons eerdere gezichtsvermogen in feite niet meer dan blindheid was. Geestelijk bezien zijn we blind. We kunnen onze verloren toestand niet waarnemen, of de duisternis van de zonde of de verschrikkingen van de komende toorn. De niet-vernieuwde ziel is zo blind dat hij de schoonheid van Christus, die boven alles uitgaat, niet kan bespeuren. De Zon van de gerechtigheid kan opgaan en er kan genezing onder Zijn vleugels zijn (Mal. 4:2), maar voor degenen die het niet kunnen zien, is het allemaal tevergeefs. Christus kan machtige werken doen in hun tegenwoordigheid, maar zij herkennen Zijn heerlijkheid niet. Wij zijn blind, totdat Hij onze ogen geopend heeft.

			Maar behalve dat we blind zijn, zijn we van nature ook arm. Onze vader Adam verspeelde ons geboorterecht, verloor onze vroegere staat. Het paradijs, het thuisland van ons geslacht, is in verval geraakt en wij zijn in de diepten van de bedelaarsstand achtergelaten, zonder iets waarmee we brood voor onze hongerige ziel of kleding voor onze naaktheid kunnen kopen.

			Blindheid en de bedelstand vormen geestelijk bezien het lot van alle mensen, totdat Jezus hen in liefde opzoekt. Kijk dan om u heen, kinderen van God. Kijk deze morgen om u heen en u zult in deze ruimte vele evenbeelden van de arme blinde Bartimeüs zien, die aan de kant van de weg zitten te bedelen.

			Ik hoop dat er hier velen gekomen zijn die ondanks het feit dat ze blind, naakt en arm zijn, toch bedelen, die ernaar verlangen meer te krijgen dan ze hebben, die niet tevreden zijn met hun toestand. Bedelend zijn ze naar deze plaats gekomen, met net genoeg geestelijk leven en net genoeg gevoel om hun ellende te kennen. Dat zij, als Jezus vanmorgen voorbijkomt, toch geloof mogen hebben om luid tot Hem te roepen om ontferming! Moge Zijn genadige hart door hun aangrijpende kreet bewogen worden: ‘Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!’

			Dat Hij Zich zal wenden en zulke mensen het gezichtsvermogen zal geven, zodat ze Hem mogen volgen en met blijdschap hun weg mogen gaan!

			Vanmorgen zal ik me in het bijzonder richten tot de arme en blinde zielen die hier vandaag zijn. Het geloof van de arme blinde man dat dit Bijbelgedeelte beschrijft, is een passend beeld van het geloof waarom ik God bid, zodat u in staat gesteld zult worden om dat aan te wenden tot de redding van uw ziel.

			We zullen opmerken wat de oorsprong van zijn geloof is, hoe zijn geloof de gelegenheid bespeurde toen Jezus voorbijging, en we zullen naar zijn geloof luisteren als hij roept en bedelt. We zullen naar zijn geloof kijken als hij opspringt in vreugdevolle gehoorzaamheid aan de goddelijke roep en vervolgens zullen we horen hoe zijn geloof zijn zaak omschrijft: ‘Heere, dat ik ziende mag worden’ (Eng. vert.). 

			Ik hoop van harte dat we in staat zullen worden gesteld om ons samen met deze arme, gelovige man te verheugen als zijn gezichtsvermogen genezen is, als we hem Jezus zien volgen op de weg in prachtige erkentelijkheid en dankbaarheid.

			I. Als eerste zullen we de oorsprong van het geloof van deze arme blinde man opmerken. 

			Hij had geloof, want het was door zijn geloof dat hij zijn gezichtsvermogen verkreeg. Wel, waar had hij dat vandaan? Ons wordt in dit gedeelte niet verteld hoe Bartimeüs ertoe kwam om te geloven dat Jezus de Messias was. Maar ik denk dat we er wel naar kunnen raden.

			Het is zeker dat Bartimeüs niet tot het geloof in Christus kwam door wat hij zag. Jezus had vele wonderen gedaan. Vele ogen hadden dat gezien en vele harten geloofden door wat ze zagen. Bartimeüs geloofde ook, maar zeker niet als gevolg van zijn gezichtsvermogen, want hij was stekeblind. Geen lichtstraal was ooit tot zijn ziel doorgedrongen. Hij was opgesloten in diepe duisternis en kon niets zien.

			Hoe kwam hij er dan toe om te geloven? Het was zeker niet omdat hij veel door het land gereisd had, want blinde mensen blijven thuis. Zij geven er niet om ver te reizen. Er is niets wat ze kunnen zien. Hoe mooi het landschap ook is, ze kunnen dat niet met hun ogen indrinken. Welke lieflijke plekken een ander ook mag aanschouwen, voor hun ogen die blind zijn, zijn er geen aantrekkelijke plaatsen. Daarom blijven ze thuis. 

			In het bijzonder een bedelaar als deze, hoe zou hij moeten reizen? Buiten de stad waar zijn vader Timeüs leefde, Jericho, was hij wellicht onbekend. Hij kon daar het hart van de vreemden niet tot liefdadigheid bewegen. Het was evenmin waarschijnlijk dat hij een gids zou vinden die hem door dat dorre land zou leiden. Het moet bijna wel dat hij een arme blinde thuisblijver is geweest.

			Hoe heeft hij zijn geloof dan gekregen? Ik denk dat het zo gegaan kan zijn: in de dichtstbijzijnde berm buiten Jericho zat hij te bedelen in het zonlicht, want blinde mensen houden er altijd van zich in de zon te koesteren. Hoewel ze niets kunnen zien, is er een soort schijnsel dat tot het gezichtsorgaan doordringt, en daar verblijden ze zich over. Op zijn minst voelen ze de hitte van de grote hemelbol van de dag, hoewel ze het licht ervan niet zien. 

			Welnu, terwijl hij daar zat, kan hij de voorbijgangers hebben horen praten over Jezus van Nazareth. Omdat blinde mensen gewoonlijk weetgierig zijn, heeft hij hun wellicht gevraagd om stil te staan en hem het verhaal te vertellen, een of ander verhaal over wat Jezus gedaan had. Ze kunnen hem verteld hebben hoe Hij de doden opwekte en de melaatsen genas. Hij kan gezegd hebben: ‘Ik vraag me af of Hij de blinden het gezichtsvermogen kan geven.’

			Op een dag gebeurde het dat er aan hem verteld werd dat Jezus het gezichtsvermogen van een blindgeborene had genezen. Dit was inderdaad een groots en meesterlijk verhaal dat de wereld te vertellen had, want het was nooit eerder in Israël vertoond dat de ogen van iemand die blindgeboren was, werden geopend.

			Ik stel me voor dat ik die arme man zie als hij het verhaal hoort. Hij drinkt het in, klapt in zijn handen en roept: ‘Dan is er voor mij ook nog hoop! Misschien komt de Profeet wel langs deze weg. Als Hij dat doet, dan zal ik tot Hem roepen. Ik zal Hem smeken ook mijn ogen te openen. Want als zelfs het ergste geval genezen kan worden, dan is dat ook voor mij mogelijk.’ Vele, vele dagen zal hij, terwijl hij daar zat, een voorbijganger aangesproken hebben en hebben gezegd: ‘Kom, vertel me het verhaal van die blindgeborene en van Jezus van Nazareth, Die zijn ogen opende.’

			Misschien werd hij zelfs wel hinderlijk, wat de gewoonte van blinde mensen is. Hij moest het verhaal dat hem al honderd keer verteld is, nog eens horen. Steeds kwam er een glimlach op het gezicht van de arme kerel als hij dat verfrissende verhaal hoorde. Het kon nooit te vaak worden verteld, want hij hoorde het graag. Het was voor hem als een koele, verfrissende bries in de hitte van de brandende zon. ‘Vertel het me, vertel het me, vertel het me opnieuw, dat lieflijke verhaal van die Man Die de ogen van de blinden opende.’ 

			Ik denk dat, terwijl hij daar helemaal alleen zat en niet in staat was om zijn geest met vele dingen bezig te houden, zijn hart altijd op dat ene verhaal gericht was en dat hij dat steeds overdacht, totdat hij in zijn dagdromen al half meende zelf ook te kunnen zien, en zich half voorstelde dat zijn eigen ogen ook geopend zouden worden. 

			Wellicht kwam hem bij een van deze gelegenheden waarbij hij dit overdacht, een bepaalde Schrifttekst voor de geest die hij in de synagoge gehoord had. Hij hoorde dat de Messias komen zou om de ogen van de blinden te openen. Snel van gedachten, met betere innerlijke dan uitwendige ogen, concludeerde hij meteen dat de Man Die de ogen van de blinden opende, niemand anders was dan de Messias. 

			Vanaf die dag was hij een verborgen volgeling van Jezus. Hij kan gehoord hebben dat Hij gehoond werd, maar hij hoonde niet mee. Hoe kon hij Iemand honen Die de ogen van de blinden geopend had? Hij kan gehoord hebben dat vele voorbijgangers Christus beledigden en Hem een bedrieger noemden, maar daar kon hij niet aan meedoen. Hoe kon Hij, Die arme blinden het gezichtsvermogen gaf, een verleider zijn? 

			Ik stel me voor dat dit de gekoesterde droom van zijn leven was. Misschien was het gedurende de twee of drie jaar van het optreden van de Zaligmaker wel de enige gedachte van die arme blinde: ‘Jezus van Nazareth opende de ogen van die man die blind was.’ Het verhaal dat hij had gehoord, deed hem geloven dat Jezus de beloofde Messias was.

			Welnu, u die geestelijk blind bent, u die geestelijk arm bent, waarom gelooft u niet in Christus? U hebt gehoord over de wonderbaarlijke daden die Hij heeft verricht. ‘Het geloof is uit het gehoor’ (Rom. 10:17). U hebt begrepen hoe de een na de ander werd vrijgesproken en vergeven. U hebt in het huis van God gestaan en de belijdenis van de boetvaardige en de blijde roep van de gelovige gehoord, en toch gelooft u niet. Jaar in jaar uit bent u naar Gods huis gekomen en hebt u vele verhalen gehoord, vele heerlijke verhalen over de vergevende kracht van Christus.

			Hoe komt het dan, u die geestelijk blind bent, dat u nooit aan Hem gedacht heeft? Waarom hebt u niet in uw gedachten overwogen: ‘Deze Man ontvangt zondaren, en zal Hij mij dan niet ontvangen?’ Waarom hebt u niet bedacht dat Hij Die de zonden van Paulus en Magdalena wegdeed, ook uw zonden weg kan doen? Als toch slechts één verhaal aan een blinde man verteld hem geloof kon geven, als zijn geloof voortkwam uit slechts één keer horen, hoe komt het dan dat u, hoewel u vele keren gehoord hebt dat er geen zaligheid buiten het geloof in Christus is en hoewel u naar vele ernstige oproepen geluisterd hebt, toch niet gelooft?

			Toch zou het kunnen dat er onder de arme blinde mensen die hier vandaag zijn, enkelen zijn die eenvoudigweg geloven. U hebt het geloof nog nooit aangegrepen, maar toch is er in de diepte van uw ziel iets dat zegt: ‘Ja, Hij is in staat om mij te redden. Ik weet dat Hij de macht heeft om mij te vergeven.’ Soms spreekt de stem een beetje harder en bemoedigt hij uw hart met een gedachte als deze: ‘Ga naar Hem. Hij zal u niet verwerpen, Hij heeft tot nog toe nog nooit iemand verworpen die het aandurfde om op Zijn macht en goedheid te vertrouwen.’ Wel, mijn geliefde hoorder, als u er zo aan toe bent, bent u gelukkig. Ik ben een gelukkig mens dat ik het voorrecht heb u aan te mogen spreken. Het zal niet lang duren voordat het geloof dat in u is, dat uit het gehoor geboren is, genoeg kracht zal krijgen om voor zichzelf de zegen te verwerven. 

			Dat is het eerste punt, de oorsprong van het geloof van de arme blinde Bartimeüs. Dat ontstond zonder twijfel uit het gehoor.

			II. Vervolgens zullen we uit de haast waarmee hij de gunstige gelegenheid aangreep, zijn geloof opmerken.

			Jezus was door Jericho heen getrokken. Toen Hij de stad inging, stond daar een blinde man bij de weg en Jezus genas hem. Bartimeüs leek echter aan de andere kant van Jericho zijn verblijf te hebben gehad. Daarom kreeg hij geen zegen, totdat Christus de stad bijna verliet. Hij zat op zijn gebruikelijke plaats aan de kant van de weg, waar de een of andere vriend hem achtergelaten had zodat hij daar de hele dag kon blijven bedelen. Hij hoorde lawaai en het geluid van heel veel voetenstappen. Dat verwonderde hem en hij vroeg een voorbijganger wat dat lawaai betekende. ‘Waarom al dat kabaal?’ Het antwoord was: ‘Jezus van Nazareth komt voorbij.’ Dat is maar een kleine aanmoediging, maar zijn geloof was nu zo krachtig geworden dat dit meer dan voldoende voor hem was: Jezus van Nazareth komt voorbij. 

			Het ongeloof zou gezegd hebben: ‘Hij komt voorbij, maar voor jou is geen aandacht. Hij gaat voorbij, er is geen hoop op ontferming. Hij gaat bijna weg en Hij merkt je niet op.’ Wel, als u en ik aanmoediging nodig hadden, zouden we willen dat Christus stilstond. Wij zouden willen dat iemand zou zeggen: ‘Jezus van Nazareth staat stil en kijkt naar je.’

			Ja, maar het geloof van deze arme man was van zo’n aard dat het kon teren op elke droge korst waardoor ons nietige kleine geloof zou uithongeren. Hij was als de arme vrouw die toen zij weggestoten werd, zei: ‘Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter’ (Matth. 15:27). Hij hoorde slechts: ‘Jezus van Nazareth komt voorbij.’ Dat was genoeg voor hem.

			Het was een kleine kans. Hij had bij zichzelf kunnen denken: ‘Jezus komt voorbij. Hij gaat net Jericho uit. Hij kan zeker te weten niet blijven staan nu Hij op reis is.’ Maar nee, eerder sprak hij als volgt met zichzelf: ‘Als Hij Jericho uitgaat, is dat een reden te meer dat ik Hem tegenhoud, want dit kan mijn laatste kans zijn.’

			Zo zorgde de reden die het ongeloof had kunnen aanvoeren om hem de mond te stoppen, er alleen maar voor dat hij zijn mond des te wijder opendeed. Ongeloof had kunnen zeggen: ‘Hij is door een grote menigte mensen omringd. Hij kan niet bij je komen. Zijn discipelen omringen Hem ook. Hij zal zo druk zijn met tot hen te spreken dat Hij niet op je zwakke geroep zal letten.’ ‘Ja’, zei hij, ‘des te meer reden om met al mijn kracht te roepen.’ Zo maakte hij van de menigte mensen een nieuwe reden om luid te roepen: ‘Jezus van Nazareth, ontferm U over mij.’ Dus, hoe gering de mogelijkheid ook was, toch moedigde die hem aan.

			Nu wenden we ons tot u, geliefde hoorders! Het geloof is misschien al vele dagen in uw hart, maar wat bent u dwaas geweest! U hebt de mogelijkheden die een aanmoediging vormden niet benut zoals u zou hebben moeten doen. 

			Hoe vaak is Christus niet alleen voorbijgetrokken, maar is Hij ook gestopt, heeft Hij op uw deur geklopt en in uw huis gestaan. Hij heeft u het hof gemaakt en u uitgenodigd, maar toch wilde u niet komen. U beefde en aarzelde nog steeds. U durfde het geloof dat u heeft niet aan te wenden, risico’s te nemen en stoutmoedig tot Hem te komen. 

			Hij heeft in uw straat gestaan, zo veel jaren al dat het haar van de arme blinde man vanwege zijn leeftijd grijs zou zijn geworden. Hij staat vandaag nog in de straat. Vandaag richt Hij Zich tot u en zegt: ‘Zondaar, kom naar Mij en leef.’ Vandaag wordt de genade vrij aan u voorgehouden. Vandaag wordt verklaard: ‘Laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets’ (Openb. 22:17).

			Arm, ongelovig hart, wilt u niet, durft u niet uw voordeel te doen met de aanmoediging om tot Hem te komen? Dat wat u aanmoedigt, is veel groter dan dat wat deze arme blinde man aanmoedigde. Laat die aanmoedigingen niet tevergeefs tot u worden gericht! Kom nu, op dit moment, roep luid tot Hem en vraag Hem Zich over u te ontfermen. Nu komt Hij immers niet alleen voorbij, maar Hij biedt Zich aan met uitgestrekte armen en roept: ‘Kom tot Mij, en Ik zal u rust, leven en zaligheid geven!’ 

			Zo werd het geloof van deze man aangemoedigd. Ik wilde wel dat iets uit de dienst van deze morgen een arme Bartimeüs, die hier zit of staat, zou aanmoedigen.

			III. Nadat we hebben ontdekt hoe het geloof van de blinde man toen de genadige Zaligmaker voorbijkwam deze mogelijkheid ontdekte en aangreep, zullen we in de derde plaats luisteren naar de kreet van het geloof. 

			Daar zit de arme blinde. Er is hem verteld dat het Jezus van Nazareth is. Zonder ook maar even te stoppen of zonder ander gedoe, staat hij op en begint te roepen: ‘Zoon van David, ontferm U over mij! Zoon van David, ontferm U over mij!’ 

			Jezus is bezig met een mooie verhandeling en Zijn hoorders vinden het niet fijn dat Hij onderbroken wordt. ‘Houd je mond, blinde! Ga weg! Hij kan je nu niet helpen!’

			En toch, wat zegt het verhaal over hem? ‘Hij riep des te meer.’ Hij riep niet alleen meer, maar hij riep des te meer. ‘Zoon van David, ontferm U over mij.’ Petrus zegt: ‘Onderbreek de Meester toch niet, waarom maak je zo’n kabaal?’ ‘Zoon van David, ontferm U over mij!’ Hij herhaalt het. ‘Haal hem weg’, zegt iemand. ‘Hij verstoort de hele dienst, haal hem weg.’ Dus proberen ze hem weg te krijgen. Toch roept hij nog krachtiger en intenser: ‘Zoon van David, ontferm U over mij! Zoon van David, ontferm U over mij!’ 

			Het lijkt alsof we zijn geschreeuw horen. Dat is niet na te doen. Geen acteur zou in die woorden zo’n intensiteit of emotie kunnen leggen als deze man dit deed. ‘Zoon van David, ontferm U over mij!’ Elk woord, elke lettergreep geeft de reden aan. De sterkte, de kracht en het levensbloed van deze man zijn erin gelegd. Hij is als Jakob, die met de engel worstelt. Elk woord is als een band om Hem mee vast te grijpen, zodat Hij niet weg zou gaan. ‘Zoon van David, ontferm U over mij!’ 

			We hebben hier een beeld van de kracht van het geloof. Zondaar, als u gered wil worden, moet uw geloof zichzelf oefenen door te roepen. De poort van de hemel gaat slechts op één manier open, door het zeer ernstige gebruik van de klop van het gebed. Uw ogen kunnen niet geopend worden voordat uw mond geopend is. Open uw mond in gebed en Hij zal uw ogen openen om te zien. Zo zult u vreugde en blijdschap vinden.

			Let erop, als een mens in zijn ziel geloof gepaard met ernst heeft, dan zal hij inderdaad bidden. Noem dat wat u in de kerk hoort oplezen, geen gebeden. Verbeeld u niet dat de redevoeringen die u in onze gebedssamenkomsten hoort, gebeden zijn. Gebed is veel edeler dan al die dingen. Dit is gebed: een arme ziel die wegkwijnt en dorstig is, die in bepaalde zware moeilijkheden zijn betraande ogen opheft, zijn handen wringt, op zijn borst slaat en dan uitroept: ‘Zoon van David, ontferm U over mij!’ Uw koude redevoeringen zullen de troon van God nooit bereiken. Het is de brandende lava van de ziel die een vuurhaard in zich heeft, een vulkaan van smart en verdriet, het is die brandende lava van het gebed, die zijn weg tot God vindt. 

			Een gebed dat niet uit ons hart komt, bereikt nooit het hart van God. Negen van de tien gebeden die u in onze kerkdiensten hoort, hebben zo weinig bezieling in zich dat het een allergrootst wonder zou zijn als er een zegen door verkregen werd.

			Geliefde hoorders, zoekt u Christus nu in ernstig gebed? Wees niet bang om te ernstig of te aanhoudend te zijn. Ga vandaag nog tot Christus, span u wanhopig in en worstel met Hem. Smeek Hem Zich over u te ontfermen. Als Hij u niet hoort, ga dan opnieuw tot Hem, steeds opnieuw. Roep Hem zeven keer per dag aan en neem u in uw hart voor om nooit met bidden te stoppen totdat de Heilige Geest aan uw ziel de vergeving van uw zonden heeft geopenbaard. Als de Heere een mens tot dit besluit gebracht heeft: ‘Ik zal gered worden. Als ik verloren ga, zal ik nog steeds tot de troon van de genade gaan en alleen voor de troon verloren gaan’, dan kan hij niet verloren gaan. Hij is een gered mens en zal Gods aangezicht met vreugde zien. 

			Het allerergste aan ons is dat we met weinig ingespannen ernst bidden en er vervolgens mee ophouden. We beginnen opnieuw, nog eens stopt de vurigheid en we laten onze gebeden na. Als we in de hemel willen komen, moeten we dat niet met één wanhopige aanval voor elkaar willen krijgen, maar door een voortdurende belegering. We moeten de hemel innemen door de rode, hete vlam van vurig gebed. Dit moet echter dag en nacht afgevuurd worden, totdat de hemelse stad zich uiteindelijk aan ons overgeeft. Het Koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan en geweldenaars moeten het met geweld grijpen (vgl. Matth. 11:12).

			Kijk eens naar de moed van deze man. Veel dingen hinderen hem, maar hij wil niet stoppen met bidden. Als het vlees, de duivel en uw eigen hart u zouden gebieden om met uw smeekbeden op te houden, doe dat dan toch nooit, maar roep des te luider: ‘Zoon van David, ontferm U over mij!’

			Hier moet ik iets opmerken over de eenvoud van het gebed van deze man. Hij had bij deze gelegenheid geen liturgie of gebedenboek nodig. Hij had iets nodig en daar vroeg hij om. Als onze noden overduidelijk zijn, zullen de juiste woorden daar meestal wel voor gevonden worden. Ik herinner me een opmerking van die bijzondere, oude Bunyan, die sprak over degenen die voor anderen bidden: ‘De apostel Paulus zei dat hij niet wist te bidden, en toch zijn er oneindig veel mensen, ook al staan ze op een veel lager niveau dan de apostel Paulus, die gebeden kunnen schrijven. Ze weten niet alleen waarvoor er gebeden moet worden en hoe, maar ze weten ook nog hoe andere mensen zouden moeten bidden. En dat niet alleen, maar ze weten ook nog hoe de mensen moeten bidden van de eerste dag van januari tot de laatste dag van december.’ 

			De verfrissende invloed van de Heilige Geest laat zich niet verspreiden als we woorden lijken te gebruiken waarin onze noden op bedekte wijze vermeld worden. Ik kan me niets voorstellen bij het idee dat een formuliergebed ooit bij een ontwaakte en verlichte gelovige zou passen of dat het ooit geschikt of gepast zou zijn uit de mond van een boetvaardige zondaar.

			Deze man riep vanuit zijn hart de woorden die het eerst bij hem opkwamen. Het waren de eenvoudigste woorden die zijn verlangen konden uitdrukken: ‘Zoon van David, ontferm U over mij.’ Ga en doe hetzelfde, arme blinde zondaar, en de Heere zal u verhoren, net zoals Hij dat bij Bartimeüs deed.

			Ver boven het gegons en het lawaai van de menigte en het geluid van voetstappen uit, klinkt een lieflijke stem, die spreekt over ontferming, liefde en genade. Maar luider dan die stem klinkt een doordringende kreet. Een kreet die vele, vele keren herhaald wordt, die bij herhaling steeds sterker en sterker wordt. Hoewel de keel die het roept, hees is, toch zwelt de roep aan. Luider en luider, nog sterker: ‘Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!’

			De Meester stopt. De klank van ernstige ellende die verlicht moet worden, kan Hij nooit negeren. Hij kijkt rond. Daar zit Bartimeüs. De Zaligmaker kan hem zien, hoewel hij de Zaligmaker niet kan zien. ‘Breng hem naar Mij toe’, zei Hij. ‘Laat Hem tot Mij komen, zodat Ik Me over hem ontfermen kan.’ 

			Nu veranderen degenen die hem hadden gevraagd niet zo’n lawaai te maken van toon. Ze gaan om hem heen staan en zeggen: ‘Heb goede moed, sta op, Hij roept u.’ Ach, arme troosters! Ze wilden hem niet kalmeren toen hij dat nodig had. Wat gaf hij nu om alles wat ze te zeggen hadden? De Meester had gesproken, dat was al genoeg zonder hun opdringerige hulp. Toch roepen ze: ‘Sta op, Hij roept u.’ Zij leiden hem naar Christus, of ze staan op het punt dit te doen. Hij heeft echter geen leiding nodig. Hij duwt hen opzij, hij gooit het kleed waarin hij zichzelf ‘s nachts wikkelt naar achteren – ongetwijfeld een rafelig kleed. Terwijl hij dat doet, lijkt het alsof de blinde man werkelijk opeens kan zien. Het geluid leidt hem. Terwijl hij zijn mantel achterlaat en van blijdschap met zijn handen zwaait, springt hij naar voren in de tegenwoordigheid van Degene Die hem het gezichtsvermogen geven zal.

			IV. We stoppen hier om op te merken hoe gretig hij aan de roeping gehoorzaamde. De Meester hoefde slechts te spreken, hoefde maar stil te staan en hoefde slechts te bevelen om hem te roepen, en hij komt. Er hoeft geen druk op hem uitgeoefend te worden. Petrus hoeft hem niet aan zijn ene arm te trekken en Johannes niet aan de andere. Nee, hij springt naar voren en is blij om te komen. ‘Hij roept mij, zal ik dan blijven staan?’ 

			Geliefde hoorders, hoe velen van u zijn er niet geroepen onder de klank van de bediening van het Evangelie? Toch bent u niet gekomen. Waarom niet? Dacht u dat Christus het niet meende toen Hij zei: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven?’ (Matth. 11:28). Waarom gaat u nog steeds door met uw werk en bent u nog steeds zwaar beladen? Waarom komt u niet? Kom toch! Spring naar voren naar Hem Die u roept! Ik smeek u om de kleding van uw wereldgelijkvormigheid weg te werpen, het kleed van uw zonde. Werp de jas van uw eigengerechtigheid weg en kom. Kom, laat het allemaal los. 

			Waarom gebied ik u dat? Als u niet op het verzoek van de Zaligmaker komt, zult u zeker niet op mijn verzoek komen. Als de ernstige noodzaak voor uzelf u er niet toe brengt om aan Zijn genadige roep gehoor te geven, dan kan niets wat ik te zeggen heb, u meer in beweging brengen. Arme blinde broeders en zusters! U die Christus niet als uw Zaligmaker kunt zien, u die vol van zonde en vrees bent, Hij roept u:

			Kom, u die vermoeid en zwaar belast bent,

			verloren en verwoest door de zondeval.’

			Kom, u die geen hoop hebt, geen gerechtigheid, u die verworpen bent, u die wanhopig bent, u die gekweld bent, u die verloren bent, u die vernietigd bent. Kom! Kom vandaag! Bij wie wil, roept genade vandaag in de oren: ‘Sta op, Hij roept u!’

			Zaligmaker, roept U hen op zo’n manier dat het uitwerking heeft! Roep nu. Laat de Geest spreken! Geest van de levende God, gebied de arme gevangene om te komen en laat hem opspringen om zich uit zijn ketenen te bevrijden. 

			Het idee dat Hij me nooit geroepen had, heeft me een lange tijd bij de Zaligmaker vandaan gehouden. Toch ontdekte ik toen ik tot Hem kwam dat Hij mij lang daarvoor had uitgenodigd, maar dat ik mijn oren gesloten had. Ik dacht dat Hij zeker ieder ander tot Hem genodigd had, maar dat ik, als de armste en slechtste van allemaal, een uitzondering was.

			Zondaar, als het zo met u gesteld is, dan bent u degene aan wie de uitnodiging in het bijzonder gericht is! Vertrouw Hem nu. Het is goed dat u met al uw zonden om u heen naar Hem toe gekomen bent en Hem vraagt om u te vergeven. Pleit op Zijn bloed en Zijn verdiensten. U kunt en zult daar niet tevergeefs op pleiten.

			V. We gaan naar de afsluiting toe. De man is tot Christus gekomen. Laten we naar zijn verzoek luisteren. Jezus neemt hem in liefdevolle neerbuiging bij de hand. Om hem op de proef te stellen en om de menigte te laten zien dat de man werkelijk wist wat hij wilde, zei Jezus tegen hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?’

			Wat is de belijdenis van de man eenvoudig! Geen woord te veel, hij kon het niet met minder woorden gezegd hebben: ‘Heere, dat ik ziende mag worden.’ Geen gestamel, geen gestotter, geen gepraat van: ‘Heere, ik weet nauwelijks wat ik moet zeggen.’ Hij vertelde het gewoon in één keer: ‘Heere, dat ik ziende mag worden.’ 

			Welnu, als er een hoorder in dit huis is die verborgen geloof in Christus heeft en die de uitnodiging vanmorgen gehoord heeft, laat me u dan smeken om thuis naar uw kamer te gaan en daar voor uw bed te knielen. Daar stelt u zich door het geloof voor dat de Zaligmaker tegen u zegt: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?’ Val op uw knieën en vertel Hem zonder aarzeling alles, vertel Hem dat u schuldig bent en dat u ernaar verlangt dat Hij u zal vergeven. Belijd uw zonden. Houd geen ervan achter. Zeg: ‘Heere, ik smeek u om mijn dronkenschap te vergeven, mijn godslastering, of wat het ook mag zijn waaraan ik schuldig ben.’ Dan moet u zich nog steeds voorstellen dat u Hem hoort spreken: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?’ Vertel Hem: ‘Heere, ik wil in de toekomst bij al deze zonden weggehouden worden. Ik zal er niet mee tevreden zijn om vergeving te ontvangen, ik wil vernieuwd worden.’ Vertel Hem dat u een hard hart hebt, vraag Hem dat te verzachten. Vertel Hem dat u blinde ogen hebt en dat u uw deel aan Christus niet zien kunt. Vraag Hem ze te openen. Belijd Hem dat u vol ongerechtigheid bent en geneigd om af te dwalen. Vraag Hem uw hart te nemen, het te wassen en om het dan te richten op de dingen die van boven zijn en niet te toe te staan om nog langer verzot te zijn op de dingen van de aarde. Vertel het allemaal duidelijk, doe een openlijke en volledige belijdenis in Zijn tegenwoordigheid. 

			Stel u zich eens voor, mijn lieve hoorder, dat het gebeurt dat Christus u vandaag nog, terwijl u op uw kamer bent, de aanraking van de genade geeft, uw zonden wegdoet, uw ziel redt en u de vreugde geeft van de wetenschap dat u nu een kind van God bent en een erfgenaam van de hemel!

			Doe dezelfde ongecompliceerde belijdenis als de blinde en vraag: ‘Heere, dat ik ziende mag worden!’ 

			Daarbij is het zo bemoedigend dat de blinde man zijn verlangen nog niet uitgesproken had, of hij kreeg onmiddellijk zijn gezichtsvermogen. Wat zal hij op dat moment opgesprongen zijn! Wat voor een vreugde moet er in zijn geest opgekomen zijn! Hij zag de mensen niet als bomen rondlopen (Mark. 8:24), maar hij kreeg direct zijn gezichtsvermogen. Geen flikkering, maar een helder, volledig, plotseling schijnen van zonlicht viel op zijn gezegende ogen. 

			Sommige mensen geloven niet in ogenblikkelijke bekeringen. Toch bestaan die. Er is iemand deze ruimte binnengekomen met al zijn zonden om hem heen. Voordat hij weer vertrok, besefte hij dat zijn zonden vergeven waren. Als een gehard, verwerpelijk mens is hij hier gekomen. Vanaf dat hij wegging, leidde hij echter een nieuw leven en wandelde in de vreze des Heeren.

			Het is een feit dat er vele geleidelijke bekeringen zijn. Maar de wedergeboorte moet uiteindelijk, in ieder geval voor het gedeelte dat ‘levendmaking’ heet, iets zijn van een ogenblik. De rechtvaardiging wordt een mens in een oogwenk gegeven. Het ene moment zijn we vol zonden, maar die worden in een ogenblik vergeven. De zonden, die van het verleden, die van het heden en die van de toekomst, worden in minder dan de tik van een seconde op de klok naar de vier windstreken van de hemel geworpen. De blinde man zag onmiddellijk.

			Wat zou u nu denken dat die blinde man deed zodra zijn ogen geopend waren? Heeft hij misschien een vader en wil hij die gaan zien? Heeft hij een zus, een broer, verlangt hij er misschien naar om naar hun huis te gaan? Heeft hij misschien een metgezellin in zijn arme blinde bestaan gehad en kiest hij er dan niet voor om haar te gaan vertellen dat hij nu het gezicht kan zien van haar die al zo lang van hem heeft gehouden en om hem gehuild? Zal hij de tempel niet willen zien met al zijn heerlijkheid? Verlangt hij er niet naar om de prachtige heuvels te bekijken, om de zee in de storm en in al zijn wonderen te zien? 

			Nee, er is maar één ding waarnaar de blinde nu verlangt. Dat is om altijd Hem te zien, Die zijn ogen geopend heeft. ‘Hij volgde Jezus op de weg.’

			Wat een prachtig beeld van een ware bekeerling. Op het moment dat zijn zonden vergeven zijn, is het enige dat hij doen wil: Christus dienen. Zijn tong begint te kriebelen om iemand anders te vertellen over de genade die hij gevonden heeft. Hij verlangt ernaar om naar de dichtstbijzijnde winkel te gaan en de een of andere werkman te vertellen dat zijn zonden vergeven zijn. Met zijn herstelde gezichtsvermogen alleen kan hij niet tevreden zijn. Hij denkt dat hij nu kan preken. Zet hem op de preekstoel en zelfs als er tienduizend voor hem zaten, dan zou hij zonder te blozen zeggen: ‘Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en Hij legde mij een nieuw lied in de mond en maakte mijn schreden vast.’ (Ps. 40: 3,4)

			Alles waar hij nu om vraagt, is: ‘Heere, ik wil U volgen waarheen U gaat. Laat mij nooit Uw gezelschap verliezen. Maak mijn gemeenschap met U eeuwigdurend. Maak dat mijn liefde groeit. Laat mijn dienst voortdurend zijn. Laat mij in dit leven met Jezus wandelen. En voor de komende wereld is alles waar ik om vraag dat ik met Hem mag leven.’  

			U ziet nu hoe de menigte verder trekt. Wie is die man daar in het midden met zo’n blij gezicht? Wie is de man die zijn bovenkleed verloren heeft? Kijk, hij draagt de kleren van een bedelaar. Wie is hij? U zou niet denken dat het een bedelaar is, want zijn tred is vast, zijn ogen glanzen en stralen. Luister eens naar hem: al lopend zingt hij soms een gezang of lied. Als op een ander moment ook anderen zingen, luister dan eens naar zijn klanken, de luidste van allemaal. Wie is die man, altijd zo vreugdevol en zo vol dankbaarheid? Dat is de blinde Bartimeüs, die ooit aan de kant van de weg zat te bedelen. 

			En ziet u die man, zijn broeder en evenbeeld? Wie is het die zo van harte zingt als hij in Gods huis zit, en wie is het die daar of als hij over straat gaat voortdurend een loflied in zich heeft?

			O, dat is die dronkaard van wie de zonden vergeven zijn, het is die godslasteraar van wie de godslastering weggewassen is. Het is zij die eens een prostituee was, maar nu een van de dochters van Jeruzalem. Het is zij die eens anderen naar de hel trok, maar die nu de voeten van de Verlosser wast en met de haren van haar hoofd droogt. 

			Geve God dat het verhaal van Bartimeüs in uw eigen ervaring opnieuw geschreven wordt. En dat wij allen elkaar uiteindelijk zullen ontmoeten op de plek waar het eeuwige licht van God alle blindheid zal hebben verdreven en waar de inwoners nooit zullen zeggen: ‘Ik ben ziek’ (Jes. 33:24).

			Amen.

			De eerste vijf discipelen

			‘En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen: Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar woont U? Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. 

			De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij. Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie. Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u. Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. 

			U zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.’ (Johannes 1:37-52)

			Als het waar is dat ‘orde de eerste wet van de hemel’1 is, dan is denk ik evengoed variatie de tweede wet van de hemel. 

			De lijn van de schoonheid is geen rechte lijn, maar altijd een 
curve.2 God gaat niet steeds op dezelfde manier te werk, maar gevarieerd.

			Dit ziet u met één oogopslag als u naar de schepping om ons heen kijkt. God heeft niet allemaal schepselen van één soort gemaakt, maar Hij heeft wilde dieren, vogels, vissen, insecten, reptielen geschapen. Werkelijk, alle vlees is niet hetzelfde vlees (vgl. 1 Kor. 15:39) en evenmin zijn alle lichamen van dezelfde orde.

			De donkere, doodse aarde zelf is vol variatie. Edelstenen fonkelen niet allemaal op dezelfde manier. De grovere en minder kostbare rotsen zijn elk op hun eigen wijze getekend en gemarmerd. Wat hebben we in de plantenwereld niet voor een variëteit aan planten, heesters, kruiden, bloemen om ons heen! In elk van de rijken van de natuur, of het nu het dieren- , planten- of mineralenrijk is, treft u zo veel onderverdelingen aan dat er veel scholing nodig is om ze te kunnen classificeren. Een heel leven is niet genoeg om ze allemaal te bestuderen.

			Kijk eens naar de gevleugelde dieren die door de lucht zweven. Wat een verschil is er tussen de kleine kolibrie, die slechts een levend hoopje edelstenen lijkt te zijn, en de adelaar, die zwevend op zijn vleugels naar de hemel opstijgt en met de bliksemstralen speelt.

			De hele wereld is vol wonderen, en geen twee wonderen zijn hetzelfde. U zult nooit kunnen ontdekken dat God Zichzelf herhaalt. Deze grote Meester kan weliswaar vaak twee tekeningen schilderen die hetzelfde lijken, maar als ze onder een microscoop onderzocht worden, wat komen er dan voor een verschillen tevoorschijn! Zelfs de sterren, die dezelfde fonkelende stralen lijken te hebben, blijken bezien door een telescoop te beschikken over verschillende kleuren, vormen en banen. Meer nog, zelfs de wolken zijn opgestapeld in verschillende vormen en de massa’s nevel van de Melkweg zijn onderscheiden van elkaar.

			Nooit zullen we ontdekken dat God dezelfde mal twee keer heeft gebruikt. Hij heeft zo overdadig veel ontwerpen, zo’n overvloedige wijsheid in het bedenken en Hij is zo rijk aan plannen dat Hij, zelfs als Hij hetzelfde doel wil bereiken, ervoor kiest een andere weg ernaartoe te nemen. En die nieuwe weg gaat net zo recht op het doel af als die andere wegen waarlangs Hij dit eerder bereikte.

			Het is zeker dat deze waarneming ook van kracht is voor de voorzienigheid. Wat een vreemde variatie is er in de manier waarop God met Zijn kerk omgaat! Als Hij haar tuchtigt, gebruikt Hij bijna nooit twee keer dezelfde roede. De ene keer komen de Midianieten op en verslinden het land Israël. Dan weer vallen de Filistijnen met hun reuzen het land binnen. Weer een andere keer komen de Babyloniërs en de Assyriërs. Straks zal de Romeinse macht Judea onder de voet lopen.

			Zoals de roede waarmee Hij tuchtigt op grote schaal steeds verschillend is geweest, zo is het in het klein ook, heeft u ontdekt. God tuchtigt u zelden twee keer op dezelfde manier. U kunt verschil ontdekken in de wijze waarop de slag valt, in het middel waarmee u geslagen wordt of in het deel van uw gemoed dat het meest door Zijn tuchtigingen geraakt wordt. 

			Zo is het ook bij de verlossers: wat een variatie! U vindt er nauwelijks twee die op elkaar lijken! God laat een Gideon opstaan, maar Jefta is niet zoals Gideon, en Simson niet zoals Jefta. Evenmin is David te vergelijken met Simson of met Gideon. Ze zijn allemaal verschillend. Hun wapens variëren ook. De ene moet een ezelskaak gebruiken (Richt. 15:15), de ander een slinger en steen (1 Sam. 17:49). De een moet tevreden zijn met een prikstok voor ossen, terwijl een ander het zwaard moet trekken (Richt. 3:21, 31),

			Evengoed als verschillende soorten mensen verordent God verschillende methoden. Hij verlost Zijn volk eenvoudigweg volgens Zijn eigen wil, maar steeds op een verschillende manier.

			Terecht zeggen we dat de voorzienigheid zo veelzijdig is als we bedenken dat de mensen zelf die God als Zijn belangrijkste instrumenten gebruikt zo verschillend zijn van elkaar. Er bestaan niet slechts de grote verschillen van ras of van nationaliteit of zelfs maar van geboorte en opleiding, we hebben ook allemaal een verschillende aard. Geen twee mensen zijn hetzelfde. Elk van ons heeft een eigen persoonlijkheid, die voorkomt dat we ooit voor iemand anders worden aangezien. Het kan zijn dat we in het voorbijgaan niet herkend worden, maar als men ons wat beter kent, zullen al snel grote verschillen tussen ons en de ander zichtbaar worden.

			God is altijd de God van de variatie, en dat zal Hij zijn tot aan het eind van de tijd. Hij zal nieuwe dingen doen voordat Hij het boek van de geschiedenis afrondt. We zullen nieuwe daden van de Heere zien. Hij zal Zijn oorlogen op nieuwe manieren voeren, verlossers laten opstaan die anders zijn dan zij die eerder zijn gekomen. Hij zal Zijn Naam op nieuwe muziekinstrumenten verhogen en verheerlijken. Laten we dat verwachten. Hij is de God van de variatie, zowel in de natuur als in de voorzienigheid. 

			Mijn tekst illustreert heel duidelijk dat dezelfde wet geldt voor het werk van de genade. Het is steeds hetzelfde werk, en toch is er telkens een verschil in de manier waarop het tot stand komt. Het is altijd dezelfde Persoon Die de ziel bekeert, en toch worden er steeds verschillende methoden gebruikt om het hart te breken en om het weer te verbinden. Elke zondaar moet door hetzelfde leven worden levend gemaakt, aan hetzelfde Evangelie gehoorzaam worden gemaakt, worden gewassen in hetzelfde bloed, worden bekleed met dezelfde gerechtigheid, worden vervuld met dezelfde goddelijke kracht, en hij wordt uiteindelijk in dezelfde hemel opgenomen.

			Toch zult u in nog geen twee bekeringen van zondaren precies dezelfde dingen vinden. Vanaf het allereerste begin van het goddelijk leven tot op het hoogtepunt waarop dat leven genoten wordt in de volmaakte heiliging in de hemel, zult u ontdekken dat God op deze manier in de een werkt, op die manier in de ander en op nog een andere manier bij een derde, want God zal nog steeds de God van de variatie zijn. 

			Hoewel Zijn orde zo vaststaat als maar mogelijk is, zal Hij toch steeds de variatie, de veelzijdigheid van Zijn eigen gedachten en Geest laten zien.

			Als u dan naar deze geschiedenis kijkt, die weliswaar wat lang, maar volgens mij vol onderwijs is, kunt u vier verschillende methoden van bekering opmerken. Deze komen voor in de bekering van de eerste vijf discipelen die de kern vormen van het gezelschap van de apostelen, de eerste vijf die tot Christus kwamen en die onder Zijn discipelen geteld werden.

			Het is heel opmerkelijk dat er onder vijf individuen vier verschillende bekeringswegen te vinden zijn. Ik vermoed echter dat als u vijf willekeurige personen zou ondervragen, u eenzelfde soort ongelijkheid zou vinden. Kies lukraak vijf christenen en vraag hen over hoe ze tot het kennen van de Heere gebracht zijn. Dan zult u weer andere manieren ontdekken dan die u hier beschreven ziet. Waarschijnlijk zouden er minstens vier van de vijf verschillen van de rest.

			I. Het eerste geval dat we in deze tekst vinden, is de bekering van twee discipelen. De ene was waarschijnlijk Johannes. We kunnen het niet met absolute zekerheid zeggen, maar heel waarschijnlijk was het Johannes. We weten dat deze evangelist de gewoonte had om zijn naam te vermijden waar hij kon. Soms spreekt hij over ‘de andere discipel’ als hij zichzelf bedoelt. Nu en dan schrijft hij: ‘de discipel die Jezus liefhad.’ Zijn liefde liet in hem een vriendelijke hoogachting van de anderen groeien, maar een lage inschatting van zichzelf. Daarom verzuimt hij nooit de lofprijzingen die anderen uit Christus’ mond ontvingen te vermelden, terwijl hij zijn eigen naam waar hij dit maar kan achterwege laat. Ik denk dus dat terecht wordt verondersteld dat de ene Johannes was.

			De andere was Andreas, Simon Petrus’ broer. De eerste twee discipelen zijn de vruchten van de prediking. Mogen we niet verwachten dat het grootste deel van de bekeringen onder ons het gevolg is van de openbare Evangeliebediening? ‘De twee discipelen hoorden Johannes dat zeggen en zij volgden Jezus.’

			Laten we een paar woorden aan deze eerste zaak wijden. Geliefden, we verwachten dat een groot aantal mensen door de prediking van de waarheid tot God zal worden gebracht. De prediking van de waarheid mag dan dwaasheid zijn, en dat is ze ook voor hen die verloren gaan (1 Kor. 1:23), maar voor ons die behouden worden, is het de kracht en de wijsheid van God. Waar het Evangelie het meest gepredikt wordt, daar zult u de meeste bekeringen vinden.

			Veel van onze zendingsgenootschappen vergeten hun belangrijkste werk. Terwijl ze colleges opzetten, Bijbels vertalen en traktaatjes publiceren, verwaarlozen ze het gebruik van deze grote hamer van God, deze machtige stormram die sterke vestigingen kan verpletteren. De prediking van het kruis, de roep ‘Zie het Lam van God!’ – dat is het werk dat door God is aangewezen. Ander werk moet ook ter hand worden genomen, maar dit is het hoofdwerk, het belangrijkste werk voor de bekering van de mensen.

			Let in het geval dat we voor ons hebben op de prediker. Hij was een man die door God verlicht was. Jezus Christus kwam naar de doop van Johannes toe, maar de Doper herkende Hem eerst niet. Na een korte tijd echter, toen de Geest Die afdaalde de Messias aanwees, wist Johannes zeker dat dit Degene was over Wie Mozes in de wet schreef en over Wie de profeten schreven.

			Steeds daarna was Johannes’ getuigenis duidelijk en stoutmoedig. Hoewel hij vanwege zijn dienst uiteindelijk onthoofd werd, verloor hij nooit de oprechtheid van zijn bedoeling of de helderheid van zijn getuigenis, maar hij bleef trouw verklaren dat de Messias gekomen was.

			Broeders, voor het werk van de Evangeliebediening is het van belang dat de prediker een door God verlicht man is. Niet dat de opleiding veracht moet worden. Integendeel, we kunnen niet van de Geest van God verwachten dat Hij de mensen kennis van de grondtalen geeft als zij die kennis met een beetje doorzettingsvermogen zelf kunnen verwerven. God doet nooit overbodige wonderen. Met de mogelijkheden en krachten die we bezitten, moeten we onze leden overgeven aan God als instrumenten van gerechtigheid. We geloven dat God het aan ons overlaat om mensen op te leiden, want als wij dat kunnen doen, is het niet nodig om een wonder te verrichten.

			Maar zelfs met de beste opleiding is de mens toch niet meer dan een brok klei. In zijn neusgaten moet God de adem van het geestelijk leven als prediker inblazen, anders zal hij van geen nut zijn, maar een dood gewicht voor de kerk van God. 

			Wat zullen we dan zeggen over die mannen die een preekstoel beklimmen omdat het gezin geen andere inkomstenbron heeft, of omdat ze te dom zijn voor het leger of de rechtenstudie, zodat ze ergens moeten worden neergezet waar ze makkelijker in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de kerk?

			Wat een schreeuwende zonde van onze tijd dat zulke mannen door bisschoppen de handen opgelegd krijgen en dat verklaard wordt dat ze door de Heilige Geest tot de Evangeliebediening geleid zijn, terwijl ze niet eens weten dat er een Heilige Geest is, in ieder geval niet voor zover het persoonlijke ondervinding in hun eigen hart betreft! 

			Naar ik hoop is de tijd waarin men meer bedreven is in het jagen op vossen dan in het vissen naar zielen, aan het verdwijnen. Over het algemeen bezien is God bezig in dit land op dit punt een besliste geest te verwekken, de overtuiging dat de christelijke prediker een man moet zijn die de waarheden die hij verklaart te preken zelf uit ondervinding kent.

			Het is waar, God kan zondaren bekeren door een slechte prediker. Ja, zelfs als de duivel zou preken, zou het me niet verwonderen als er mensen door tot bekering kwamen, als de duivel tenminste de waarheid preekte. Het is de waarheid die het doet, en niet de prediker. Ook al waren de raven onreine vogels, ze brachten Elia zijn brood en vlees. Onreine predikanten kunnen Gods dienaren soms hun geestelijk voedsel brengen. Desondanks zegt God tegen de goddelozen: ‘Hoe durft u over Mijn verordeningen te vertellen?’ (Ps. 50:16). De predikant moet een man zijn die door God onderwezen is, wiens ogen door de Heilige Geest geopend zijn. Dit is in ieder geval de grondregel, welke uitzonderingen daar ook tegen in mogen worden gebracht.

			Stel dat de prediker inderdaad door God geroepen is, merk dan op dat we niet moeten verwachten dat zijn Evangeliebediening altijd even succesvol is. Wat Johannes betreft: hij gaf bij één gelegenheid een heel duidelijk getuigenis van Christus, maar niemand van zijn discipelen verliet hem om Jezus te volgen. De volgende keer dat hij preekte, had hij succes, want twee van zijn discipelen voegden zich bij de Meester. Van die eerdere gelegenheid lezen we echter niet dat een van zijn hoorders ertoe geleid werd om de kant van de Heere te kiezen.

			Mijn broeders, God staat toe dat Zijn predikanten soms het net aan de verkeerde kant van het schip werpen. Ze kunnen zelfs een hele nacht zwoegen en niets vangen. Ze kunnen zaaien op onvruchtbare grond, op de hoofdweg en onder de doornen. Ze kunnen hun brood op het water uitwerpen en toch niets vinden, want de belofte spreekt over vele dagen (Pred. 11:1). Toch moet de predikant volhouden. Als de mensen vandaag niet behouden worden, kan dat misschien morgen gebeuren.

			Toen ik deze passage las, vroeg ik me af of er enkelen zijn die de afgelopen zondag tevergeefs geluisterd hebben, maar die misschien vandaag tot hun eigen voordeel zullen luisteren. Ik hief mijn hart op tot God in gebed, opdat deze woorden, ‘de volgende dag’, voor sommigen hier waar mogen worden. Hoewel ik de vorige dag riep: ‘Zie het Lam van God!’, maar u Hem niet zag of vertrouwde, zal ik toch vandaag de uitroep herhalen: ‘Zie, het Lam van God!’ Dat u ertoe geleid mag worden om Jezus te volgen!

			Na goed de prediker en zijn uitwerking overdacht te hebben, wil ik dat u aandacht geeft aan zijn onderwerp. Wat een korte preek. Een berisping voor onze langdradigheid! Wat is hij eenvoudig. Hier geen moeilijke zinnen, geen hoogvliegende versieringen in voordracht, geen retorische kunststukjes. Het is gewoon: ‘Zie het Lam!’

			Maar let op het onderwerp: Johannes preekt over Jezus Christus, over niets anders dan Christus en over Christus op de manier waarop en in die vorm waarin Hij het meest nodig maar het minst aangenaam is. De Joden accepteerden Christus de Leeuw. Zij keken uit naar de machtige Held uit de stam van Juda die hun banden verbreken zou. Zo was Jezus ook, maar zo preekte Johannes Hem niet. Hij preekte Hem als Christus het Lam. Het Lam van God, het lijdende, verachte, zachtmoedige en geduldige offer. Bij deze gelegenheid hield hij Hem omhoog als de grote Drager van de zonde voor de mensenkinderen. Het beeld van het paaslam en de bok, die weggezonden werd (Lev. 16), lijkt het meest toonaangevend door hem naar voren te zijn gebracht, zowel in zijn eigen gedachten als voor het gemoed van het volk. Hij wijdde erover uit dat Jezus het Lam van God was, Dat de zonde van de wereld wegnam.

			Als er ergens vele bekeringen tot stand moeten komen, dan moet de prediker een door God onderwezen man zijn. Hij moet volhouden, ook als hij geen resultaat ziet. Hij moet er echter ook op letten dat dit de hoofdzaak van al zijn preken is, het ruwe materiaal waaruit hij elke verhandeling maakt: ‘Jezus, Jezus het Lam, Jezus de Drager van de zonden.’ Steeds moet hij roepen: ‘Zondaren, zie hoe uw zonden op Hem gelegd zijn. Schuldigen, zie op Hem, vertrouw Hem. Er schuilt leven in een blik op Hem. Hij heeft uw zonden weggenomen en uw smarten gedragen. Zie op Hem.’

			Als de prediker op dit punt stamelt, dan is hij nutteloos. Als hij geen gezonde blik op de verzoening heeft, als hij hierover in een zwakke trant spreekt, alsof hij zich eigenlijk voor zo’n ouderwetse leer verontschuldigt, dan zult u het hele jaar door van geen enkele bekering horen.

			Houdt hij echter vast aan de eerste en belangrijkste waarheid dat Jezus Christus in de wereld kwam om de zonden voor zondaren te dragen, zelfs voor de grootste zondaar, dan moeten er bekeringen komen. God zou niet trouw zijn aan Zijn belofte, de waarheid zou niet langer de krachtige zaak zijn die ze vroeger bewezen heeft te zijn, als er geen mensen door werden levend gemaakt en door zo’n soort Evangeliebediening naar God werden toe gekeerd.

			U die het Evangelie preekt, blijf hier dichtbij: ‘Zie het Lam van God!’ Jongemannen die in de straat het Evangelie preekt, u die de kerk van God dient, geef haar al de leerstukken van het Evangelie, maar kom steeds hierop terug, zoals een kompasnaald terugkomt bij de pool: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegneemt!’ Bij deze twee bekeringen door de openbare Evangeliebediening is het boeiend om het proces waar te nemen. Kijk zorgvuldig naar het verhaal. In Andreas en zijn metgezel werd een onderzoekende geest wakker gemaakt en ze begonnen Christus te volgen, nog niet helemaal als discipelen, maar als zoekers. Ze volgden Christus’ rug, als ik het zo mag zeggen. Ze waren er nog niet toe gekomen om Zijn gezicht te zien of om aan Zijn voeten te zitten. Zij volgden Zijn rug als mensen die onder de indruk van het Woord zijn, een verlangen naar Christus hebben en van plan zijn om een eerlijk onderzoek te doen naar de aanspraak die Hij maakt op hun geloof.

			Terwijl zij Christus achter Zijn rug volgen, wendt Hij Zich om en ziet hen in het gezicht. Wat gezegend was het voor hen dat Hij Zich omdraaide! Het was ook een zegen voor Petrus toen de Heere Zich omdraaide en naar hem keek. In dit geval draait Hij Zich om terwijl zij Hem achter Zijn rug volgen.

			Ik kan u niet zeggen hoeveel liefde er in Zijn ogen was. De liefde van een moeder voor haar eerstgeboren kind kan wellicht als voorbeeld dienen voor de liefde van Jezus Christus voor Zijn eerste discipelen. Hij was God, Hij was Mens, Hij was Gods eigen Zoon, maar tot op dat ogenblik was Hij niet de Meester van discipelen geweest. Nu ontspringt aan Hem een rank die Hij nog niet eerder verworven had. Nu heeft Hij er enkelen die Hem ‘Rabbi‘ zullen noemen en die zich graag door Zijn onderwijs zullen laten leiden. 

			Hij kijkt om naar hen. Zo kijkt Hij ook als er door de Evangeliebediening nieuwsgierigheid opgewekt wordt en mensen beginnen te zoeken. Jezus Christus kijkt naar hen. Met ogen vol ernstige genegenheid slaat Hij hen gade en helpt Hij hen in hun zoeken.

			Jezus stelt hun de vraag: ‘Wat zoekt u?’ Dat is een heel bescheiden vraag. Let daarop. Het is het eerste woord uit Jezus’ Evangeliebediening. Het is sowieso het eerste woord dat ik Christus in het openbaar hoor spreken. ‘Wat zoekt u?‘ Is dat niet een alomvattende vraag? ‘Wat is het dat u zoekt?’ Als er hier enkele mensen zijn die eerlijk vragen naar de zaligheid, stelt Hij hun vanmorgen dezelfde vraag. ‘Wat zoekt u? Zoekt u vergeving? U zult dat bij Mij vinden. Zoekt u vrede? Ik zal u rust geven. Zoekt u reinheid? Ik zal uw zonden wegnemen, een nieuw hart geven en een oprechte geest zal Ik in u geven (Ps. 51:12, Eng. vert.). Wat zoekt u? Een duurzame rustplaats voor uw ziel op aarde en een heerlijke hoop voor uzelf in de hemel? Wat u ook zoekt, hier is het.’

			Wat kan dit een goede tekst voor een zendeling zijn als hij voor het eerst door een paar ontwaakte heidenen geraadpleegd wordt, als hij zeggen mag: ‘U bent op zoek naar de waarheid. Wat is het nu dat u echt wilt? Wat zoekt u? Wat is het? Want waar het menselijk hart ook naar kan zoeken als het in een goede toestand verkeert – dat alles is in Christus te vinden.’ 

			Christus ontmoet de mens die een onderzoekende houding heeft door hem voor te stellen nog verder onderzoek te doen. Hij wekt het hart op. Terwijl het vuur van de ziel brandt, gooit Hij er brandstof op.

			Zij zeggen: ‘Meester, waar woont U?’ Onmiddellijk antwoordt Hij: ‘Kom en zie.’ Dit is precies hoe het proces van bekering in een mensenhart tot stand wordt gebracht. Zij willen meer weten van Christus en Hij zegt tegen hen: ‘Kom en zie. U wilde vrede hebben. Kom en zie of Ik die u kan geven. Ik vertel u dat uw vrede, als u Mij vertrouwt, zal zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee. Kom en zie!’

			U zegt dat u reinheid wilt. Probeer nu slechts het resultaat van de gehoorzaamheid van het geloof. Kijk maar of dat uw hart niet verandert en uw geest niet vernieuwt. ‘Kom en zie.’ U die zoekt en die vragen hebt over Christus, over Zijn Evangelie, Zijn Persoon en Zijn afkomst, ‘Kom en zie.’ De beste manier om van de macht van ons heilig Evangelie overtuigd te raken, is om het voor uzelf uit te proberen. Als u een eerlijke zoeker bent, als de genade van God u zo gemaakt heeft, kom dan, stel het Evangelie op de proef en probeer het uit. ‘Welzalig de man die op Hem vertrouwt’ (Ps. 34:8, Eng. vert.). Dit hebben wij aanschouwd en het is ons getuigenis. Maar als u hiervan zelf zeker wilt zijn, ‘Kom en zie.’ Zij geloofden Christus op Zijn Woord, zij kwamen en zij zagen.

			Ons wordt niet verteld wat ze zagen, maar ons wordt verteld wat de uitkomst was. Ze bleven die avond bij Hem, ze bleven al Zijn verdere levensdagen bij Hem en werden Zijn trouwe discipelen.

			Mijn lieve vriend, als u slechts wilde komen en Christus wilde zien, als u in een nederig, eerlijk gebed uw hart aan Hem wilde overgeven en er dan onvoorwaardelijk op wilde vertrouwen dat Hij uw Gids wil zijn, zou u die beslissing nooit betreuren. Als u blijkt dat Jezus een leugenaar is, verlaat Hem dan. Als Zijn beloften niet waar blijken te zijn, laat u dan niet langer tot Zijn discpelen rekenen. Geef Hem echter een kans.

			Geef Zijn liefde toch een kans! De ondervinding zal aantonen 
hoe gezegend de mensen zijn – maar alleen zij – die op Zijn waarheid vertrouwen.

			Zo ziet u de manier waarop Gods genade door het Woord werkt, een onderzoekende geest opwekt, dan een nog verdergaand onderzoek, dan volgt de proef van de ondervinding en daarna leidt dat tot het overgeven van het hart aan Christus.

			II. Het volgende geval is heel anders. De derde van Christus’ discipelen, ene Simon Petrus, wordt door middel van een persoon binnengebracht, en niet door de openbare prediking van het Woord.

			Let op het 41e vers: ‘Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, dat vertaald wordt als de Christus.’ 

			Dit is wat altijd gebeurt als het geestelijk leven krachtig aanwezig is. Zodra een mens ook maar door Christus gevonden is, begint hij anderen te vinden. Het woord ‘eerst’ houdt in dat hij dit later niet opgaf. Hij vond eerst zijn eigen broeder Petrus. Hoeveel hij er later vond, kan ik u niet zeggen, maar ik moet zeggen dat Andreas doorging een visser van mensen te zijn tot hij in de derde hemel werd opgenomen. Hij vond er zeer velen nadat hij Petrus gevonden had.

			De eerste natuurlijke neiging van het nieuwgeboren leven is te verlangen naar het goede voor anderen. Ik zal niet geloven dat u de honing van het Evangelie geproefd hebt als u alles alleen wilt opeten. Ware genade laat elke geestelijke alleenheerschappij ten einde komen.

			Ik weet dat er sommigen zijn die denken dat er alleen in hun eigen kerk genade te vinden is. Zij geloven dat God nooit buiten de muren van hun eigen kerk werkt. Buiten het bereik van de stem van hun eigen predikant is alles onbetrouwbaar, onorthodox; misschien dat er wat waars in zit, maar het is op fatale wijze verleidelijk. Ze denken dat alle anderen buiten de kring van het verbond staan en ze zeggen, niet heel anders dan die oude ruziemakers uit het land Uz: ‘Wij zijn dé mensen en de wijsheid zal met ons sterven’ (vgl. Job 12:2).

			Het is zeker dat Gods volk nooit op die manier praat, en doen ze dat wel, dan spreken ze de taal van Asdod, en niet de taal van een kind van Israël, want de mond van een Israëliet druipt van liefde en zijn taal is vol van het onrustige verlangen dat anderen mogen worden binnengebracht.

			Kijk naar onze apostel Paulus. U zult nooit een sterkere predestinatieleer ontdekken dan u in het negende hoofdstuk van Romeinen leest en toch, wat zegt hij? Dat het verlangen van zijn hart en zijn gebed tot God voor Israël is dat ze behouden mogen worden (Rom. 10:1). Hij zegt dat hij voor zijn broeders, zijn familie naar het vlees een voortdurende smart in zijn hart heeft (Rom. 9:1). Er was niemand die zich er meer om bekommerde mensen te bekeren dan Paulus, hoewel er niemand zuiverder was in de leer van de uitverkiezing door God. Hij wist dat het niet afhangt van hem die wil of van hem die hardloopt, maar toch kon hij net als Samuël zeggen: ‘God verhoede dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden’ (1 Sam. 12:23, Eng. vert.).

			Zo ziet u dat het eerste verlangen van een christen erop gericht is om te proberen anderen naar de Zaligmaker te brengen.

			Bij onze eerste pogingen dienen familiebanden een grote plek te krijgen. Andreas, je deed er goed aan om met Simon te beginnen. Broeders, misschien zijn er enkele christenen die traktaatjes weggeven bij het huis van andere mensen, terwijl ze er goed aan zouden doen om een traktaat bij hun eigen huis af te geven. Misschien zijn er enkelen die erop uittrekken om in de dorpen te preken die beter thuis zouden kunnen blijven om hun eigen kinderen te onderwijzen. Ik weet zelfs niet of er op de zondagsschool geen mensen zijn die voor God verschijnen om de ene plicht te vervullen, terwijl hun handen roodgekleurd zijn van het bloed vanwege de moord op een andere plicht. Uw allereerste zaak is thuis. U kunt een roeping hebben om andermans kinderen te onderwijzen. Dat kan best zo zijn, maar het staat vast dat u de grootste roeping hebt om uw eigen kinderen te onderwijzen. U kunt al dan niet geroepen zijn om voor de mensen van een naburige stad of naburig dorp te zorgen, maar het is zeker dat u geroepen bent om voor uw eigen bedienden, uw eigen familie en uw bekenden te zorgen. Laat uw godsdienst thuis beginnen.

			We hebben van bepaalde mensen gehoord dat die hun beste grondstoffen exporteren. Dat doen veel handelaren, maar ik denk niet dat christenen hen in dat opzicht moeten nadoen. Laat de christen in ieder geval in al zijn gesprekken overal vol smaak zijn en laat hem ervoor zorgen dat hij de lieflijkste vruchten van geestelijk leven en van getuigenis thuis tevoorschijn laat komen, in de kring van zijn eigen familie en bekenden. Andreas, je deed er goed aan om eerst je broer te op te zoeken.

			Toen hij hem ging zoeken, kon hij vast niet bedenken wie Simon zou worden. Wel, Simon was tien Andreassen waard, voor zover we dat uit de evangelisten kunnen halen. Petrus was echt een vorst onder de apostelen. Met die snelle tong van hem en die stoutmoedige, opvliegende, drieste geest, die zelfbewuste en doortastende ziel, was er niemand onder hen aan Petrus gelijk. Johannes mag de anderen overtroffen hebben in liefde, maar toch was Petrus waarlijk een leider onder de apostelen. Andreas zou maar nauwelijks met hem te vergelijken zijn.

			Zelf kunt u maar heel gebrekkige talenten hebben, en toch kunt u het middel zijn om een groot mens tot Christus te brengen. Lieve vriend, u weet zo weinig van de mogelijkheden die u in u hebt! U zou slechts een woord tot een kind kunnen spreken. In dat kind zou een groot hart kunnen sluimeren dat de christelijke kerk de komende jaren zal opwekken. Andreas heeft slechts twee talenten, maar vindt dan Petrus.

			Andreas’ getuigenis tegenover Petrus is het opmerken waard. Het was heel bescheiden en ik durf te zeggen dat dit het voor Petrus aanbevelenswaardig maakte. Hij zei niet: ‘Ik heb de Messias gevonden.’ Hij zei: ‘Wij.’ Wie ook de andere discipel was, hij liet hem in de ontdekking delen. Onze toespraak verliest nooit aan kracht als we onze trots verliezen, maar over het algemeen groeit de kracht ervan evenredig met onze bescheidenheid – ook al moet die bescheidenheid nooit een verhindering zijn voor de vrijmoedigheid.

			Zijn getuigenis was heel duidelijk en heel positief. Hij draaide er niet omheen, hij aarzelde niet, maar dit was het: ‘We hebben de Messias gevonden.’ Duidelijk en onopgesmukt was deze uitspraak, heel positief. Hij zei niet: ‘Ik denk dat we de Messias gevonden hebben’, of: ‘Ik vertrouw erop dat we Hem gevonden hebben’, maar: ‘We hebben Hem gevonden.’

			Dit was precies wat Simon Petrus nodig had. Petrus had een positieve en duidelijke handelwijze nodig. Hij was iemand die het nodig had dat de vriendelijke stem van een broer hem dit aan het verstand bracht, anders had het hem weinig geholpen om iets over Christus te horen zeggen.

			Let op het bekeringsproces als hij bij Jezus gebracht wordt. Jezus beschrijft hem in zijn huidige toestand. Hij zei: ‘U bent Simon, zoon van Jona.’ Sommigen leggen dit zo uit: ‘U bent Simon, de zoon van de bedeesde duif.’ Hij verklaart aan hem wat hij was, Hij toonde dat Hij hem kende, dat Hij zowel zijn stoutmoedigheid als zijn lafheid, zowel zijn roekeloosheid als zijn standvastigheid begreep. Nu Hij hem verteld heeft wie hij was, gaf Hij hem een nieuwe naam, die een aanwijzing was voor de natuur die Hij door Zijn genade aan hem wilde geven. ‘U zult Petrus genoemd worden, een rots.’ 

			Wel, dit is in het algemeen het grondpatroon van de bekering. Het is werkelijk bij iedere bekering het patroon, hoewel dat niet altijd duidelijk is. De natuur wordt ontdekt en genade wordt verleend. Ons wordt geleerd de oude naam met smart te lezen en een nieuwe naam wordt ons gegeven, waarin we ons verheugen.

			Er kunnen er hier enkelen zijn die niet tot God bekeerd zijn onder de prediking, maar onder de woorden van een zondagsschoolonderwijzer, of van een zuster of een vriend. Dank God en grijp moed. Het doet er niet toe hoe u bekeerd bent, zolang u alleen op Jezus vertrouwt. Als u nooit het Woord onderzocht hebt of als het lijkt of Christus nooit tegen u gezegd heeft: ‘Kom en zie’, maar uw natuur toch veranderd is en u een nieuwe naam ontvangen heeft, als er een radicale verandering in het overige heeft plaatsgevonden, dan bent u een kind van God. Dat u tot de gemeenschap van de heiligen gebracht bent, illustreert de eenduidigheid van Gods bedoelingen. Dat uw bekering bepaalde afwijkende kenmerken heeft, past helemaal bij de verscheidenheid van Zijn werkingen.

			III. ‘De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij.’ 

			De vierde discipel wordt niet geroepen door de openbare prediking van het Woord en evenmin door persoonlijk onderwijs. Hij wordt direct door de stem van Jezus geroepen.

			Nu worden in waarheid alle mensen zo geroepen, want de stem van Johannes of de stem van Andreas is in werkelijkheid de stem van Jezus Christus, die door hen als Zijn middelen heen spreekt. Maar in sommige gevallen worden er klaarblijkelijk geen middelen gebruikt. We hebben sommige mensen gekend die plotseling indrukken ervoeren waarvan ze niet wisten waar die vandaan kwamen of waar ze heen leidden. We hebben een arbeider gekend die terwijl hij met z’n zaken bezig was er plotseling toe kwam om zijn geestelijk peil te controleren. Een grootse gedachte kwam in hem op; waar dat vandaan kwam, kon hij niet vertellen. We hebben een man gekend die midden in de nacht wakker werd. Hij kon niet vertellen waarom, maar er was een heilige kalmte over hem. Terwijl de maan door het raam scheen, leek er een heilig licht op zijn ziel te schijnen en begon hij na te denken.

			We weten dat zulke dingen gebeuren. Verbazende gevallen, terwijl mensen bezig konden zijn met het beramen van slechte daden. Ging het ook niet zo met kolonel Gardiner?3 Die nacht wilde hij een misdaad plegen, en toch werd hij door soevereine genade net ervoor tegengehouden, klaarblijkelijk zonder enig middel.

			Broeders, we kunnen niet zeggen wanneer God Zijn uitverkorenen wedergeboren laat worden, want ook al moeten we de middelen gebruiken en tot God roepen of Hij arbeiders voor de wijngaard wil uitzenden (Matth. 9:38; 20:1), toch zal Hij die soeverein over allen heerst geregeld zonder hen werken.

			Het Woord dat in achterliggende jaren werd gehoord, het Bijbelvers dat bekend is vanuit de kinderjaren kan door de kracht van de Heilige Geest rechtstreeks het middel zijn om een mens van de duisternis over te zetten in het licht.

			Jezus sprak slechts twee woorden, maar die woorden waren genoeg: ‘Volg Mij’, en Filippus gehoorzaamde direct. Welke voorbereiding zijn hart van tevoren gekend had, kan ik niet zeggen. Welke kalme, zachte stem er vooraf in Filippus’ oren gesproken had, weten we niet. Maar het is zeker dat het uiterlijke middel de stem van Christus was: ‘Volg Mij.’

			Er kunnen er in dit gebouw sommigen zijn die vanmorgen bekeerd zullen worden. U weet niet waarom u hier bent. U kunt niet zeggen waarom u naar binnen liep. Maar toch kan het zijn – God weet het – dat Christus u hier wilde hebben omdat Hij hier Zelf zou komen.

			Is er in het woord ‘wilde’, dat we in dit vers lezen, niet iets dat uitnodigt om even bij stil te houden? ‘De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea.’ Vinden we daarin niet iets van de goddelijke noodzaak, die we zo vaak op een andere plaats aantreffen? ‘Hij moest door Samaria gaan’ (Joh. 4:4). Voelde Hij niet instinctief aan dat er een mens was die Hij ontmoeten moest, achter wie Hij aan moest gaan en tot wie Hij het woord dat alles beveelt en dat alle zonden overwint, moest spreken?

			Wellicht wilde Jezus deze morgen naar deze kerk komen. Jezus wilde hier komen omdat Hij wist dat Filippus hier ook gekomen is. Filippus, waar bent u? U kunt in de zonde geleefd hebben en Christus hebben veracht, maar als Hij zegt: ‘Volg Mij’, dan smeek ik u om Zijn woord te gehoorzamen en Hem te volgen. Christus volgen, dat is het beeld van elke vorm van het christelijk discipelschap.

			Volg Christus in uw leer, geloof wat Hij u leert. Volg Christus in uw geloof, vertrouw Hem onvoorwaardelijk in uw ziel. Volg Hem in uw daden, laat Hem uw voorbeeld en uw Gids zijn. Volg Hem in Zijn instellingen, volg Hem in de doop en volg Hem aan Zijn tafel. Volg Hem naar elke dappere daad, naar elke plaats van geestelijke gemeenschap, naar de berg van het verborgen gebed of naar de menigte in de openbare Evangeliebediening. Treed naar de mate waartoe u in staat bent in de voetstappen van uw Heere en Meester. Dit, zeg ik, kan gericht zijn tot iemand voor wie geen ander middel is gebruikt dan alleen de geheimzinnige stem van Christus: ‘Volg Mij.’ Zo was het in het derde geval. Van de drie is deze ervaring misschien de hoogste. Tot de eerste twee werd gezegd: ‘Kom en zie’, en ze kwamen om de waarde van Christus te verstaan. Deze werd er echter toe gebracht om te volgen. Hij bracht in de praktijk wat de anderen slechts zagen. De tweede bekering bereikte een hogere graad dan de eerste, maar dit is de hoogste van allemaal. De verandering van natuur zoals bij Petrus leidt nu tot een verandering in gedrag, zoals bij Filippus, die opstaat en Christus volgt.

			IV. Ik hoop dat ik u niet vermoeid heb, want hier is nog het vierde geval, dat van de vijfde discipel. Deze verschilt van hen allen: Nathanaël.

			Wat zullen we over Nathanaël zeggen? Werd hij door de Evangeliebediening bekeerd? Dat lijkt er niet op. Werd hij door middel van een andere persoon bekeerd? Dat was gedeeltelijk zo. Filippus vindt Nathanaël, maar dat Filippus Nathanaël vond, werkte half niet zo veel uit als toen Christus Filippus vond. Toen Christus Filippus vond, geloofde Filippus. Toen Filippus echter Nathanaël vond, wilde Nathanaël niet geloven. Hij zei: ‘Kan er uit Nazareth iets goeds komen?’

			Filippus is gedeeltelijk het middel, maar er is iets meer. Jezus Christus Zelf toont Zijn eigen kracht, door Nathanaël het geheim van zijn eigen hart te vertellen. Toch lijkt me dat Nathanaëls bekering tot Christus voor een deel te danken was aan de staat waarin hij toen verkeerde. In zekere zin was hij al een mens die behouden was. Hij was een vrome Israëliet. Onder de vijgenboom was hij een ware zoeker van de Messias.

			Welnu, er zijn dus verschillende dingen samengevoegd: zijn hart was voorbereid. Dit was ongetwijfeld door God bewerkt. Deze voorbereiding bracht hem echter niet tot Christus, maar maakte hem klaar voor Christus. Ze bracht hem tot God in gebed, maar ze bracht hem nog niet bij het Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegneemt. Toen kwam Filippus als middel en toen kwam Christus’ goddelijke woord, dat Nathanaël overtuigde en hem ertoe bracht zijn vertrouwen op de Messias te stellen.

			Dit is een soort samengesteld geval. Zonder twijfel zijn er velen in de Kerk van God die een beetje verward zijn als ze antwoord moeten geven op de vraag: ‘Hoe bent u bekeerd?’ In onze kerkelijke bijeenkomsten ontdekken we een grote menigte mensen die zeggen: ‘Wel, ik kan mijn bekering niet tot één preek herleiden. Vele preken hebben indruk op me gemaakt, in feite doen de meeste dat. Meneer, ik kan niet zeggen dat ik bekeerd was toen ik een kind was, maar soms denk ik dat ik dat was, want zelfs in die tijd had ik vele indrukken en het is zeker dat ik toen bad.’

			Ze zullen u vertellen: ‘Toch was er een tijd dat het leek of ik nadrukkelijker in het licht kwam te staan, toen ik over Christus kon zeggen: ‘U bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël’, maar ik kan niet precies zeggen wanneer de zon opging.’

			Dit was denk ik het geval met Nathanaël. Wellicht was hij door godvrezende ouders onderwezen en grootgebracht. Hij had de gewoonte van het gebed. Dat gebed was wat onwetend, maar het was heel oprecht. Hij zocht de afzondering van zijn schaduwrijke tuin en stortte onder de vijgenboom zijn hart voor de Heere uit. Die man is nog niet behouden. Jawel, maar er is al een groot deel van het werk gedaan. Vertel me niet dat die man in zijn gebed niets meer dan een godslasteraar is. Ik zeg u dat hij evenzeer als een godslasteraar een krachtdadig woord van Christus nodig heeft, maar toch is er in hem voorbereidend werk verricht dat niet in Filippus of in Simon Petrus plaatsgevonden heeft. Er is iets in hem dat geen verdienste van hem is, maar toch de ontvangst van het Evangelie van Christus voorbereidt.

			Als u werkt aan de bekering van zo iemand – en ik hoop dat er enkelen van mogen zijn in deze menigte – dan geeft het niet of het de Evangeliebediening is of dat het door middel van een andere persoon is, maar het is zeker dat er een goed gevolg zal zijn, omdat er om te beginnen goede grond is. God heeft de voren al getrokken en de aarde al geploegd. Als dus het zaad verspreid wordt, kan er aanvankelijk een klein tegenstand zijn, maar uiteindelijk zal het wortel schieten.

			Lieve vrienden, u die weet hoe u tot anderen over hun ziel moet praten, zie dan naar zulke mensen uit. Steeds als u iets ziet dat op vroomheid lijkt, zelfs als die vroomheid het verkeerd heeft en onwetend is, kijk dan naar die mens. Wees in het bijzonder hoopvol voor hem en probeer, als u kunt, die persoon te laten weten: ‘We hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet en de profeten schreven.’ Stel Christus voor, spreek over Jezus, breng deze goede Nathanaëls tot Jezus. Deze mensen, die lijken op de eerlijke en goede grond, deze mensen zonder boosaardigheid of bedrog, breng hen tot Jezus.

			Maar let op, toch zullen hun gebeden en u als het middel niet genoeg zijn, tenzij Christus hen met een verrassend ontdekkend woord voor de ziel ontmoeten zal en zal zeggen: ‘Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u.’

			Ja, u die zoekt, Christus ziet u! Voor u deze morgen hier kwam, zag Jezus u. Voor u de oproep hoorde: ‘Zie op Christus!’, zag Christus al neer op u. Als u werkelijk zoekt in de eenzaamheid van uw binnenkamer of in dat veld achter de heg, dan ziet Jezus u. Als u langs de wegkant loopt en vanuit uw hart stijgt op: ‘Heere, red mij of ik verga’, dan ziet Jezus u. 

			Een van u schreef me vanmorgen en u zei: ‘Bid voor me dat ik behouden mag worden, want ik wil behouden worden.’ Mijn vriend, als u behouden wilt worden, dan wil Jezus u behouden en dus zijn jullie het samen eens op dat punt. Net als Nathanaël zoekt u Hem en ik kom vanmorgen net als Filippus. Ik verlang ernaar om u naar Jezus, mijn Meester, te brengen. Wat bid ik Hem om tot u te spreken! Als Hij dat doet, zal Hij u vertellen dat Hij u al kende toen u dood in de zonden was en u liefhad, ondanks alles. Daarom bracht Hij u in dit huis, om Zijn Woord te horen. Let wel, Nathanaël is het beste geval van allemaal, hij werd boven velen bevoorrecht. Wie was de eerste mens die ooit een belofte van Christus ontving? Dat was Nathanaël. Wat was dat voor belofte? Wel, die belofte lijkt me de samenvatting van het Evangelie te zijn, of eerder de belofte die een teken is van het Evangelie en die elke christen in zijn hand zou moeten meedragen. Jezus zei: ‘Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze.’ Nathanaël was de eerste mens die ooit een belofte uit de mond van de Heere Jezus ontving toen Hij op aarde was.

			Zoekende Nathanaëls, ik denk dat dit een belofte voor u is: ‘U zult grotere dingen zien dan deze.’ U zult zien dat u vergeving ontvangt, u zult zien dat uw gebeden Jakobs ladder opklimmen en dat er bij God vandaan zegeningen zullen neerdalen om op uw ziel te rusten.

			Ik had gehoopt om veel meer punten naar voren te kunnen brengen, maar inderdaad, dit hoofdstuk is voor wie dan ook te vol om in zo’n korte tijd te behandelen. U zult echter merken dat ik u slechts een blik op de oppervlakte ervan gegeven heb. Dat zal volstaan om te tonen dat de middelen tot bekering en de algemene gang van zaken eromheen van geval tot geval verschillen. Misschien is de bekering van Nathanaël de hoogste van allemaal. Hij ontvangt Christus op een vollediger wijze dan een van de anderen. Hij ontvangt grotere beloften dat zij. Toch zijn ze allemaal oprecht, hoewel er niet een van op de ander lijkt, behalve dan dat Johannes en Andreas samen genomen kunnen worden.

			Beoordeel uw bekering daarom niet op de middelen ertoe of op de bijzondere vorm ervan, maar beoordeel haar op de vruchten. Brengt zij u bij Jezus? Bent u nu van Hem afhankelijk? Als dat zo is, ga dan uw eigen weg. Uw zonden, die vele zijn, zijn u vergeven. Eet het vette en drink het zoete, want God heeft u aangenomen. Verheug u daarom!

			Heeft u echter duizend bekeringen gehad, maar vertrouwt u deze morgen niet op Jezus, beef dan, want uw toevlucht is een toevlucht vol leugens, uw hoop is een spinnenweb. God moge u ervan bevrijden en maken dat u nu zult vertrouwen op het volbrachte werk en het volmaakte offer van de Heere Jezus. Dan zult u Andreas, Petrus, Johannes, Filippus en Nathanaël ontmoeten voor de troon om Hem te prijzen Die de Zoon van God en de Koning van Israël is.

			De Heere zegene u, om Christus’ wil.

			Amen.

			De eerste verschijning van onze Heere voor Pilatus

			‘Pilatus zei tegen hen: Ik vind helemaal geen schuld in Hem.’ 
(Johannes 18:38, Eng. vert.)


			Graag wil ik, als God het geeft, de komende zondagen de complete geschiedenis van het lijden van onze Zaligmaker met u delen. De vorige zondag begonnen we daarmee, door met Hem mee te gaan naar het huis van Kajafas. Het waren droevige, plechtige ogenblikken, waarop we zagen dat de Vredevorst gevangen was, hoorden hoe Hij vals beschuldigd werd en onrechtvaardig veroordeeld. We zagen hoe Hij gesmaad werd, hoe dienstknechten en ondergeschikten Hem in Zijn gezicht spuugden en Hem bespotten. 

			Ik hoop dat u dit onderwerp niet moe bent. Is dat wel zo, dan zal het wel door de prediker komen, want het onderwerp biedt altijd een overvloed aan stof en is steeds fris. Treft de prediker echter geen blaam, dan is er iets laakbaars in de toehoorders. Als we de geschiedenis van het kruis werkelijk moe worden, dan is dat een droevige aanwijzing van een verborgen zielsziekte.

			Het is goed om dat symptoom op te merken en om zich ter genezing naar de grote Arts te wenden. Voor ware heiligen in een gezonde toestand is er geen plaats aantrekkelijker dan de plaats van het lijden van onze Heere, waar Hij het heerlijke werk van onze verlossing volbracht. Zij houden ervan om te vertoeven langs de Via Dolorosa, die van Gethsémané naar Golgotha leidt. Laten we daar met hen vertoeven.

			Als ik daar sta en mijn Heere zie, Die als de doornstruik bij Horeb brandt, maar niet verteerd wordt (Ex. 3:2), dan hoor ik een stem tegen me zeggen: ‘De plaats waarop u staat, is heilige grond’ (Ex. 3:5). Niets is heiliger dan de Persoon van onze goddelijke Meester. Daarom is het goed bij Hem te zijn. De doodsangst die Hij doorstond toen Hij Zijn Persoon als offer voor ons opdroeg, is ook heilig, en dus is het goed om bij Hem te zijn in Zijn lijden.

			Zijn smarten hebben een bijzonder heiligende invloed op allen die ze met geloof en liefde beschouwen. Ik weet zeker dat de zonde zijn kracht zou verliezen als we meer in de sfeer van het kruis zouden leven. Genade zou in elk opzicht bloeien. Als we heel dicht naar Hem toe trekken en met Hem in Zijn lijden gemeenschap hebben, dan komen we in opstand tegen de zonden die Hem doodden. Dan besluiten we ons op de zonde te wreken door die te verlaten en door ertegen te strijden steeds wanneer we die in anderen zien. Het kruis is het heilige werktuig waarmee we tegen de zonde ten strijde trekken totdat die totaal vernietigd is.

			Dus zijn de gedachten die ons grote Slachtoffer opwekt, gezegend en heilig. En dat niet alleen, maar ook is het medicijn dat ons gezondheid brengt, in zichzelf een vreugde.

			Lieflijk zijn de ogenblikken en rijk gezegend
die ik doorbreng bij het kruis. 

			Leven, gezondheid en vrede vind ik
bij de stervende Vriend van zondaren.

			Hier is geen lawaai zoals bij degenen die zich vrolijk maken over hun wijn, geen geschreeuw zoals bij degenen die overwinnen, geen lied zoals bij degenen die feestvieren. Hier is echter een ernstige, lieflijke melodie als van harten die rust gevonden hebben. Aan het kruis vinden we wezenlijke vreugde, een tevredenheid die zich ver uitstrekt, ‘de vrede van God, die alle begrip te boven gaat’ (Fil. 4:7).

			Rusteloze mensen, hier is genezing voor rusteloosheid. Hier zult u zeggen: ‘Mijn hart is genezen, o God, mijn hart is genezen; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen’ (Ps. 57:8, Eng. vert.). Daarom zal ik me volstrekt niet verontschuldigen als ik u in de komende weken langs de oorden van jakhalzen leid, waarin uw Heere verpletterd werd (vgl. Ps. 44:20), en als ik u zal helpen om van Zijn drinkbeker te drinken en met Zijn doop gedoopt te worden (Matth. 20:22). Moge de Geest van God op u komen en uw ogen openen om het heilige hart te peilen van Hem Wiens smarten ongeëvenaard zijn, smarten die uit liefde voor ons gedragen zijn.

			Laten we nu direct met liefdevolle en nederige zorgvuldigheid naar de geschiedenis gaan. Onze Heere was door de hogepriesters vanwege godslastering veroordeeld, omdat Hij verklaarde Gods Zoon te zijn en hun vertelde dat ze Hem hierna op de wolken van de hemel zouden zien verschijnen om hun Rechter te zijn. Terwijl hij zijn kleren scheurde, zei de hogepriester: ‘Wat hebben we verder nog voor getuigen nodig? U hebt Zijn godslastering gehoord’ (Matth. 26:64, 65).

			Toen het morgenlicht gekomen was en ze bij daglicht voor de vorm een aangespannen rechtszaak hadden afgehandeld, hoewel ze Hem in werkelijkheid ’s nachts veroordeeld hadden, leidden ze Jezus weg naar Pilatus. Volgens de traditie werd Hij weggeleid met een touw om de nek en de handen vastgebonden. Ik kan deze traditie helemaal geloven als ik aan de woorden van Jesaja denk: ‘Als een schaap werd Hij ter slachting geleid’ (Jes. 53:7).

			Het was een vreemd droevige optocht die even na zessen in de morgen door Jeruzalem trok. Die mannen van het sanhedrin met al hun pracht en praal omringden dit éne arme Slachtoffer. Ze stonden op het punt Hem aan de heidenen over te leveren met maar één bedoeling: dat Hij ter dood gebracht zou worden. Die slechte, trotse mannen waren net als de honden over wie de psalmist zong toen het hert van de morgen zijn lieflijke thema was (Ps. 22:17).

			Toen ze bij het huis van de Romeinse stadhouder kwamen, wilden ze daar zelf niet naar binnen gaan. Er wordt gezegd dat dit een van de vele prachtige paleizen was die Herodes de Grote voor zichzelf had laten bouwen. De architectuur was beeldschoon, de vloeren waren ingelegd met uitgelezen marmer en al de kamers waren rijk verguld en ingericht met oosterse pracht. 

			De angstvallige huichelaars wilden de grote hal niet binnentreden, omdat ze op geen enkele manier door de aanraking van een heiden verontreinigd wilden worden, want ze waren al begonnen met de viering van het Pascha. Dus wachtten ze op de binnenplaats. 

			Pilatus verwaardigde zich ertoe naar buiten te komen om geïnformeerd te worden over de dringende zaak die hen zo vroeg bij hem had gebracht. De Romeinse stadhouder was trots, wreed en verafschuwde de Joden. Toch stond hij bij de paleisdeur omdat hij wist van hun fanatisme en het gemak waarmee ze met Pascha in opstand kwamen.

			Hij hoorde hun eisen aan. Hij constateerde al snel dat ze hem een Gevangene brachten, duidelijk een arme Man, broodmager, vermoeid en het lijden was aan Hem af te zien. Om Hem heen hing een geheimzinnige waardigheid, evenals een opmerkelijke zachtmoedigheid. Om deze en andere redenen vatte Pilatus duidelijk een opmerkelijke belangstelling voor Hem op. Hij richtte zijn blik op de bijzondere Gevangene, wendde zich tot de boze priesters en vroeg: ‘Welke aanklacht brengt u tegen deze Mens in?’ Het enige wat de priesters wilden bereiken met Jezus naar Pilatus te brengen, was dat Hij ter dood gebracht zou worden. Toen Pilatus hun immers opdroeg om te gaan en Hem naar hun eigen wet te veroordelen, antwoordden ze dat ze dat graag zouden doen, maar dat de macht over leven en dood van hen weggenomen was. Daarmee gaven ze aan dat niets anders dan Zijn dood hen tevreden zou stellen.

			Ze waren er echter in dit stadium angstvallig op gericht om de verantwoordelijkheid voor Zijn dood bij de Romeinen te leggen, want ze waren nog steeds bang voor het volk. Konden ze zich ervan verzekeren dat Hij door Pilatus ter dood zou worden gebracht, dan konden ze de dagen erna beweren dat ze Hem alleen maar aan de Romeinse stadhouder overgeleverd hadden en niet hadden kunnen voorzien dat Hij zo ruw behandeld zou worden. Ze hadden de volksmenigte nog niet omgekocht om ‘Kruis Hem’ te roepen. Ze wilden graag aan de veilige kant staan, mocht het volk ter wille van Hem in opstand komen.

			Menselijk gesproken konden ze Hem zelf ter dood brengen, want Hij was helemaal in hun macht. Geregeld vergaten ze de Romeinse wet en sloegen ze mensen in mateloze woede dood, zoals ze deden toen ze Stefanus stenigden. Geregeld hadden ze geprobeerd om onze Heere Zelf te stenigen, dus waren ze niet altijd zo alert op de Romeinse wet. Ook bij deze gelegenheid hadden ze Hem het leven kunnen benemen, maar een geheimzinnige drang leidde hen ertoe ernaar te verlangen dat de feitelijke verantwoordelijkheid voor de daad bij Pilatus zou rusten. Even later waren ze bereid samen met de lichtzinnige menigte in de schuld van Zijn bloed te delen, maar voor dit moment schoven ze die graag op anderen. Als ze tijdens hun grote feesten onschuldig bloed vergoten, dan gaf hun huichelachtigheid hun de wens in om dat via de wet en de hand van een vreemde te doen. Daarvoor moesten ze een aanklacht indienen, want geen Romeinse stadhouder zou iemand veroordelen totdat dat was gedaan.

			Vanmorgen zullen we nadenken over de twee aanklachten die ze indienden, en daarna horen we het vonnis van vrijspraak dat Pilatus volgens de woorden van de tekst uitsprak: ‘Ik vind helemaal geen schuld in Hem.’ 

			I. Als u naar het hoofdstuk kijkt en het dertigste vers leest, is de eerste aanklacht dat Hij een kwaaddoener was. ‘Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Als Deze geen kwaaddoener was, zouden wij Hem niet aan u overgeleverd hebben’ (Eng. vert.). Over Hem werd gezegd dat Hij een werker of doener was van dat wat kwaad is, een Persoon met zo’n slecht leven dat Hij niet behoorde te leven.

			Allereerst merken we op dat dit een nieuwe beschuldiging was. Dit kwam zojuist in hun gedachten op. Toen Hij voor Kajafas stond, werd er niets gezegd over iets kwaads dat Hij had gedaan, maar alleen over iets kwaads dat Hij had gezegd. Ze beschuldigden Hem dat Hij dit of dat had gezegd, maar niet dat Hij iets verkeerds had gedaan.

			De aanklacht dat Hij iets verkeerds had gezegd, was ontkracht. Daar waagden ze zich geen tweede keer aan, want ze wisten heel goed dat Pilatus er niet om gaf wat de Man gezegd had. Het enige waar hij aandacht aan zou besteden, was een feitelijke wetsovertreding door een daad en handeling. De Romeinen waren een praktisch volk. Toen Pilatus dus onze Heere de audiëntiezaal binnenliet, zei hij tegen Hem: ‘Wat heeft U gedaan?’ Hij zei niet: ‘Wat heeft U onderwezen of gepredikt?’, maar: ‘Wat heeft U gedaan?’ Daarom dienden de priesters deze nieuw bedachte aanklacht in, deze geheel ongefundeerde beschuldiging dat Hij een kwaaddoener was - een begrip dat weinig of veel kon betekenen, afhankelijk van de manier waarop de hoorders het wilden interpreteren.

			Kwaadaardigheid is zelden specifiek in haar beschuldigingen. De aanklacht dat Hij een kwaaddoener was, kwam voort uit hun kwaadwilligheid, en niet uit een daad van onze volmaakte Heere. Het is verbazend dat haat zelfs zo blind kan zijn dat hij Zijn volmaaktheid wil aanvallen. Wat men ook over onze Heere als Leraar kan denken, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat men Zijn voorbeeld bewondert en Hem de hoogste lof geeft.

			Let op, de priesters brachten hier een beschuldiging tegen onze Heere in die ze niet probeerden te onderbouwen. Wat vermeden ze sluw de taak om bewijs te leveren! Ze brachten geen getuigen mee, hun omgekochte valse getuigen hadden ze achtergelaten. Ze zagen zelfs van een specifieke beschuldiging af, maar de algemene uitspraak dat Hij een kwaaddoener was, ondersteunden ze alleen door hun reputatie. ‘Als Deze geen kwaaddoener was, zouden wij Hem niet aan u overgeleverd hebben.’ Dat wil zeggen: ‘U moet het voor een uitgemaakte zaak beschouwen dat Hij schuldig is, anders zouden we het niet zeggen. Hier is onze hogepriester. Kunt u zich voorstellen dat zo’n edel iemand een valse beschuldiging zou indienen? Wij zijn de belangrijkste priesters en Schriftgeleerden, de leraars van Israël. Is het voorstelbaar of op de een of andere manier mogelijk dat personen van onze status en heiligheid een onschuldig persoon voor u zouden brengen om te veroordelen?’ 

			Deze stijl van argumenteren heb ik zelfs in deze tijd gehoord. Men verwacht van ons dat we het geloof opgeven omdat wetenschappers dit veroordelen. Dat zijn zulke hoogstaande personen dat we hun dictaat zonder verder uitstel moeten aannemen. Ik beken dat ik niet bereid ben hun onfeilbaarheid te aanvaarden, evenmin als de onfeilbaarheid die uit Rome komt.

			De Romeinse stadhouder werd niet door de priesters overgehaald, en zo hoeven wij ons niet door zogenaamd geleerde mensen bij de neus te laten nemen. ‘Als Deze geen kwaaddoener was, zouden wij Hem niet aan u overgeleverd hebben.’ De huichelarij van die uitspraak! Ze hadden geprobeerd getuigen naar voren te brengen, en er was geen getuige gevonden. Ze hadden valse getuigen omgekocht, maar die waren zo verschillend in hun getuigenis dat het hele gebeuren tenietgedaan werd. Daarom gaan ze over op een ander spoor en zetten hun eigen namen onder de tenlastelegging, alsof dat meer dan genoeg was en verder onderzoek overbodig maakte.

			Het is alsof ik de honende blik van Pilatus zie waarmee hij hun zei dat ze Hem zelf maar moesten veroordelen, als dat hun manier van recht doen was. Wat hem betreft, hij moest een aanklacht horen of hen wegsturen om naar hun eigen goeddunken te handelen, als ze dat durfden. Hij wist dat ze Jezus door jaloezie overgegeven hadden en verachtte de huichelaars toen hij de ellendige woorden uit hun schijnheilige mond hoorde komen. 

			Ze hadden de beschuldiging niet kunnen onderbouwen. Wat dat betreft waren ze wijs om het onmogelijke niet te proberen. Ze konden roekeloos genoeg zijn om Zijn woorden te verdraaien, maar ze schrokken terug voor de taak om Zijn daden aan te vallen. Vanwege Zijn ontzaglijke heiligheid waren ze even vanbinnen verslagen en wisten ze niet welke laster ze moesten bedenken. 

			Heere, we verbazen ons erover dat ook maar enig mens iets op U aan zou kunnen merken, want U bent geheel lieflijk en er is geen vlekje aan U waar leugenachtigheid de schijnwerper op zou kunnen richten.

			Maar ik wil uw aandacht vragen voor een opmerkelijk feit. Hoewel deze beschuldiging een kwaaddoener te zijn kwetsend was, een opgetrommelde beschuldiging die niet door enig bewijs onderbouwd werd, toch ontkende de Heere Jezus Christus haar nooit. Het was zinloos om haar voor de priesters te ontkennen. Hij had hen al uitgedaagd iets van schuld in Zijn leven te ontdekken toen Hij zei: ‘Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat Ik gezegd heb’ (vers 20, 21).

			Zijn oproep was nutteloos. Het was even zinloos om met hen te argumenteren als dat het voor een lam is om met een troep wolven te discussiëren die erop belust zijn hem te verslinden.

			Maar het zou enig nut gehad kunnen hebben, zou men kunnen denken, als Hij Pilatus geantwoord had. Pilatus had duidelijk een heel gunstige indruk van zijn Gevangene. Als de Zaligmaker Zich verwaardigd had een volledig verslag van Zijn leven te geven en te bewijzen dat Hij in plaats van een kwaaddoener te zijn, goeddoende was rondgetrokken, zou Hij dan niet ontkomen zijn?

			Het antwoord is dit: onze Heere kwam op aarde met het doel de Plaatsvervanger voor schuldige mensen te zijn. Toen Hij dus een kwaaddoener genoemd werd, verdroeg Hij die schande geduldig, ook al was deze beschuldiging niet waarheidsgetrouw, zoals geschreven staat: ‘Hij werd onder de overtreders geteld’ (Jes. 53:12). Hij wilde in de plaats van de overtreders staan en toen ze Hem daar plaatsten, ging Hij daar niet vandaan. ‘Hij is stom en doet Zijn mond niet open’ (vgl. Jes. 53:7). Hoewel er geen zonde in Hem was, zei Hij niets, omdat Hij onze zonde op Zich heeft genomen.

			De vraag die Pilatus stelt: ‘Wat heeft U gedaan?’, had Jezus op grootse wijze kunnen beantwoorden. ‘Wat Ik gedaan heb? Ik heb de hongerigen gevoed, Ik heb de zieken genezen, Ik heb de gevallenen opgericht, Ik heb de doden opgewekt. Wat Ik gedaan heb? Ik heb een leven geleid waarin Ik Mezelf heb opgeofferd en niets gaf om Mijzelf of om Mijn eigen eer. Ik heb Gods rechtvaardigheid aan mensen getoond en ben de Vriend van de mensen geweest. Wat Ik gedaan heb? Zeker niets waarom ze Me ter dood zouden kunnen brengen, maar alles waarvoor ze me als hun Leider en Zaligmaker zouden moeten aannemen.’

			Hiervan horen we geen woord. De vrijspraak zou volledig zijn, maar werd niet uitgesproken. Hij had het Zijn vijanden kunnen verhinderen zoals Hij vroeger degenen die naar Hem toe kwamen om Hem te grijpen tot verslagenheid bracht, zodat ze naar hun meesters teruggingen en zeiden: ‘Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens’ (Joh. 7:46). Hij had Zichzelf voor de Romeinse stadhouder van blaam kunnen zuiveren en overwinnend naar buiten hebben kunnen komen. Hij had aan hun tanden kunnen ontsnappen.

			Omdat Hij echter in onze plaats wilde staan, was Hij als doof toen de mensen slechte dingen over Hem verzonnen. Als iemand die stom is, opende Hij Zijn mond niet. Laten we Hem aanbidden en Hem prijzen voor Zijn genadige neerbuigende goedheid, voor Zijn grenzeloze genade om in onze plaats te staan.

			Meer nog, onze Heere wilde onder de overtreders geteld worden door Pilatus, zodat Hij de dood zou sterven die de Romeinse wet voor kwaaddoeners had vastgesteld. Als de Joden onze Heere voor godslastering ter dood hadden gebracht, dan zou dat door steniging gebeurd zijn. Maar geen van de profetieën die eerder over de Messias waren uitgesproken, sprak erover dat Hij door stenen tegen de grond gesmeten zou worden. De dood die voor Hem bepaald was, was de kruisdood. Johannes zegt in het 32e vers van hoofdstuk 18: ‘Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen Hij aanduidde wat voor dood Hij zou sterven.’

			Welk woord van Jezus was dat? Is het niet wat Hij zegt in Johannes 12:32: ‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven’?

			Verhoogd worden van de aarde aan het kruis, dat was een dood die alleen bij de Romeinen vandaan kon komen. Zoals ik al eerder zei, doodden de Joden mensen door hen te stenigen. Daarom moest Hij door de Romeinen veroordeeld worden, zodat Zijn eigen woorden vervuld zouden worden.

			Hij had het zelfs nog meer uitgesproken gezegd in een gedeelte dat door Mattheüs opgeschreven is, vanaf hoofdstuk 20:17, waar Hij verkondigd had hoe Hij zou sterven: ‘En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam Hij de twaalf discipelen onderweg apart bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden.’ 

			Opdat het woord dat Hij gesproken had, vervuld zou kunnen worden, weigerde onze gezegende Meester in antwoord op Pilatus’ vraag: ‘Wat hebt U gedaan?’ ook maar ergens op te pleiten. Hij stond er als een overtreder, om de dood van een overtreder te sterven. Voor Zijn vrijwillige verdragen van de straf omwille van ons, zij Zijn aanbiddelijke Naam voor altijd geprezen.

			Denk ik aan het woord ‘kwaaddoener’, dan komt er meteen een ander woord bij me boven. Noem Hem geen kwaaddoener, maar een weldoener. Wat een weldoener moet Hij zijn, Die om ons wel te doen, toestond dat Hij als een kwaaddoener werd gebrandmerkt! 

			Bedenk slechts dat Hij, Die op dit moment verkeert te midden van engelen die Hem aanbidden, een ‘kwaaddoener’ kon worden genoemd! Dat Hij, uit Wiens onuitputtelijke goedheid alle heiligen in hemel en op aarde gevoed worden, niettemin een ‘kwaaddoener’ zou kunnen worden genoemd! Dat Hij, Die er nooit over dacht om ook maar enig mens kwaad te doen, Wiens ziel liefde is, Wiens woorden en gedachten allemaal voortkwamen uit vriendelijkheid jegens dit gevallen geslacht, toch een ‘kwaaddoener’ werd genoemd! 

			Aarde, hoe kon u toch zo’n grove leugen tegen de oneindige goedheid van de Zoon van God verdragen! Toch verwierp Hij de beschuldiging niet, geprezen zij Zijn Naam, want dat had ons te gronde gericht. Ter wille van ons droeg Hij deemoedig de schande. 

			Moet dit niet elke scheldnaam die op ons neerdalen kan, verzachten? Wat geeft het als ze ons scheldnamen geven! Ze noemden de Meester van het huis ‘kwaaddoener’, kunnen ze ons iets ergers noemen? Zullen wij op roem uit zijn, terwijl onze Aanvoerder niets dan schande te verduren had? Laten we er dan een eer in stellen om schande en verwijten te verdragen, omwille van Jezus. 

			Dit over de eerste beschuldiging.

			II. Ten tweede, toen de priesters en Schriftgeleerden ontdekten dat het te weinig was om Hem alleen maar een kwaaddoener te noemen, veranderden deze ellendige mannen hun tactiek.

			Volgens Lukas beschuldigden ze Hem ervan dat Hij Koning wilde worden. Zij zeiden dat Hij een oproer veroorzaakte, dat Hij verbood de keizer belasting te betalen en dat Hij erop uit was Zichzelf koning te maken (Luk. 23:2,19).

			Dit waren drie grote leugens, want Jezus had vrede gepreekt, geen oproer. Hij gaf het voorbeeld van onderwerping, niet van opstand. Zijn geest was die van een dienstknecht, niet die van een stormachtige partijleider. Hij had nooit gezegd dat de mensen geen belasting aan de keizer hoefden te betalen. Integendeel, Hij had gezegd: ‘Geef dan aan de keizer wat van de keizer is’ (Mark. 12:17; Luk. 20:25). Hij onderwierp Zich aan elke gezagsinstantie. Nooit had Hij Zich als koning opgeworpen op de manier die zij bedoelden. Had Hij dat wel gedaan, dan waren wellicht velen van hen die Hem nu beschuldigden Zijn verzetsstrijders geweest.

			De beschuldiging tegen Jezus dat Hij Zichzelf wilde opwerpen als Koning op de manier waarop zij wilden dat Pilatus hen zou begrijpen, was uiterst vals. Immers, toen de menigte te eten gekregen had, wilden ze Hem nemen en Hem Koning maken, maar Hij verborg Zichzelf (Joh. 6:15).

			Nee, het was er zo ver vandaan dat Hij koning wilde worden dat Hij, toen eens iemand tegen Hem zei: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen’, antwoordde: ‘Wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld?’ (Luk. 12:13, 14) Hij wees alles af wat ook maar in de buurt kwam van een confrontatie met de heersende macht.

			Zijn beschuldigers moeten geweten hebben dat Hij, als Hij had gewild, over de macht beschikt had om Zijn eisen kracht bij te zetten. Zo zei Hij het ook tegen Pilatus, dat Zijn dienstknechten voor Hem gevochten hadden als Hij koning van een werelds rijk geweest was. Zijn volgelingen waren dan dapper, moedig en enthousiast geweest. Ze hadden ongetwijfeld eindeloos veel problemen veroorzaakt, zowel voor Joden als voor Romeinen, wanneer hun Leider aanspraak had gemaakt op aardse heerschappij.

			Onze Heere had Petrus echter zijn zwaard terug laten doen in de schede en had de door hem veroorzaakte wond genezen. Zijn hele leven lang had Hij vrede en liefde gepreekt, een Koninkrijk van gerechtigheid en vrede. Hij was geen rivaal van de keizer, en dat wisten ze. 

			Let er alstublieft op dat dat deze beschuldiging dat Christus een Koning was, niet van de heersende machthebbers kwam. Toen Pilatus onze Heere vroeg: ‘Bent U de Koning der Joden?’ gaf onze Zaligmaker wijselijk als antwoord: ‘Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over Mij gezegd? Hebt u enige reden om te denken dat Ik de leider van een opstand ben? Als stadhouder van deze natie moet u goed oppassen, want het volk is oproerig. Hebt u iets van Mij gehoord of gezien dat eruitziet als een aanval op uw gezag? Hebt u iets uit uw eigen kennis dat u ertoe brengt om een aanklacht tegen Mij in te dienen?’

			Pilatus, die niet het minste tegen Hem in kon brengen en die feitelijk het hele idee minachtte dat hij iets aannam van het door hem verachte Joodse volk, antwoordde hooghartig: ‘Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en Uw eigen heersers hebben deze aanklacht tegen U ingediend. Ik niet’ (vgl. vers 35).

			Toen Pilatus dit zei, was er een groot punt gewonnen: dit toonde aan dat de beschuldiging louter bedacht was, want de adelaarsogen van de Romeinse stadhouder hadden er niet de minste aanleiding toe ontdekt.

			Op het eerste gezicht al was het een beuzelachtige beschuldiging. Hoe kon die ongevaarlijke, verlaten Man een gevaar voor de keizer zijn? Wat hadden de Romeinse legioenen te vrezen van die eenzame, lijdende Man? Hij was te deemoedig en te zuiver om in het gebied van Tiberias met oorlog en strijd te dreigen. Kijk naar Hem en besef hoe absurd de situatie is. 

			Meer nog, het was heel vreemd geweest als het Joodse volk hun eigen koning voor de Romeinse stadhouder zou brengen. Is dit de manier waarop onderdanen hun koning behandelen? Was Hij de leider van een opstand, dan leek Hij met die opstand bij Zijn landgenoten niet geslaagd te zijn, want de leiders van het volk zochten Zijn dood. Een oppervlakkige blik liet al zien dat er vanuit de dingen die de Joden zelf zo beknopt hadden neergelegd, geen risico op opstand bestond. Waren ze niet zo verdwaasd door hun woede, dan zouden ze zelf voor zo’n absurd standpunt zijn teruggeschrokken.

			Maar toch wil ik dat u heel goed opmerkt dat onze Heere deze beschuldiging in de betekenis waarin Hij haar wilde opvatten, nooit ontkende. Hij legde eerst uit wat Hij ermee bedoelde dat Hij Koning is. Daarna beleed Hij openlijk dat Hij echt Koning is.

			Als eerste legde Hij uit wat Hij ermee bedoelde dat Hij Koning is, zei ik. Let goed op dat Hij het niet tegensprak. Hij zei: ‘Mijn Koninkrijk.’ Toen Pilatus zei: ‘U bent dus toch een Koning?’ zei Hij ook: ‘U zegt dat Ik een Koning ben.’

			Hij was daar en op dat moment werkelijk Koning. Hij gaf dat zonder terughoudendheid toe. Ons wordt voortdurend verteld dat het Koninkrijk van Christus een geestelijk Koninkrijk is, en dit is waar. Toch zou ik willen dat u ervoor oppast Zijn Koninkrijk weg te vergeestelijken, alsof het alleen een vrome droom is. Geestelijk of niet, het Koninkrijk van Christus op aarde is werkelijk en machtig. Het Koninkrijk is niet minder werkelijk, maar juist meer, omdat het terecht geestelijk wordt genoemd.

			Ook op dit moment is Jezus Koning. Hij zei: ‘Ik ben Koning.’ Sommigen zeggen dat Zijn Koninkrijk er nu nog niet is, maar op een latere tijd zal aanbreken. Maar ik stel dat Hij vandaag Koning is en dat Jehova Hem op dit moment als Koning op de heilige berg Sion heeft gezet. Ik prijs God dat Hij ons overgezet heeft ‘in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon’ (Kol. 1:13, Eng. vert.). 

			U bent de Koning der heerlijkheid, Christus. Als ik zeg: ‘Uw Koninkrijk kome’, bedoel ik niet dat ermee begonnen mag worden om het Koninkrijk op aarde op te richten, maar dat het oprichten ervan op nieuwe plaatsen mag doorgaan, dat het Koninkrijk mag uitbreiden en groeien. Jezus heeft op dit moment immers een Koninkrijk in deze wereld. Wie de waarheid kennen, horen bij dat Koninkrijk en erkennen Hem als de koninklijke Getuige, door Wie het Koninkrijk van de waarheid gefundeerd en in stand gehouden wordt.

			U herinnert u wel die opmerkelijke uitspraak die aan Napoleon Bonaparte in zijn latere dagen op St. Helena toegeschreven wordt: ‘Ik heb een koninkrijk gevestigd door geweld, en dat is voorbijgegaan - maar Jezus vestigde Zijn Koninkrijk op basis van liefde, en daarom zal dat voor altijd blijven bestaan.’

			Zeker, Napoleon sprak de waarheid. Jezus, de waarlijk koninklijke Jezus, is vandaag de dag Meester over onnoemelijk veel harten. De wereld kent Hem niet. Toch heeft Hij echter een Koninkrijk dat weldra alle andere in stukken breken zal. Onder de mensen zijn er met een oprecht en trouw hart, bij wie Zijn Naam nog steeds enthousiasme wakker roept, zodat ze bereid zijn voor Hem te leven en te sterven. Onze Heere is op en top een Koning. Hij heeft een troon van genade, een scepter van waarheid. Hij heeft officieren, die net als Hij van de waarheid getuigen. Hij heeft legers, die niet met vlees en bloed strijden (Ef. 6:12) en geen vleselijke wapens gebruiken (2 Kor. 10:4), maar die toch overwinnend voorttrekken om te overwinnen (Openb. 6:2). Onze Heere heeft Zijn paleis waarin Hij verblijft, Zijn strijdwagen waarop Hij rijdt, Zijn inkomsten, hoewel dat geen schatten van goud of zilver zijn, en Zijn proclamaties, die wet zijn in Zijn kerk. 

			Zijn heersende macht bepaalt de loop van de wereldgeschiedenis op dit moment veel meer dan de beraadslagingen van de grote wereldmachten. Door de prediking van de waarheid bepalen Zijn dienstknechten de eeuwen. Zij richten de tronen van de aarde op of ze werpen ze neer. Geen vorst heeft zo veel macht als Jezus en geen keizerrijk is zo machtig als het Koninkrijk der hemelen.

			Onze Heere zei ook dat Zijn Koninkrijk niet uit deze wereld voortkwam, want dat is volgens mij een betere manier om dit gedeelte te vertalen: ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.’ Het kwam niet voort uit deze wereld. Het is een werkelijk bestaand Koninkrijk, maar het ontsprong niet aan dezelfde bron als de koninkrijken van de wereld. Evenmin wordt het gesteund, in stand gehouden of uitgebreid door dezelfde macht als de macht waarvan de koninkrijken van de wereld afhankelijk zijn. Christus’ Koninkrijk is niet afhankelijk van de kracht van legers. Hij wil dat Zijn volgelingen deze wapens allemaal opzijleggen. Christus’ Koninkrijk is niet afhankelijk van list, politiek en misleiding, zoals bij aardse koninkrijken maar al te vaak het geval is.

			Een diplomaat werd gewoonlijk omschreven als: een heer die naar het buitenland werd gestuurd om voor het welzijn van zijn land te liegen. Ik vrees dat dit nog steeds op heel veel ambassadeurs van toepassing is. Wat is de wetenschap van de diplomatie anders dan de kunst van de misleiding? Als staatsmannen door en door eerlijk zijn en door principes geleid worden, worden ze over het algemeen gewantrouwd en wordt er geprotesteerd dat de belangen van het land opgeofferd zullen worden.

			Maar waar Christus heerst, is geen diplomatie. Alles wat op oneerlijke politiek lijkt, komt van de duivel en niet van Christus. Hij komt om van de waarheid te getuigen. Niet door geweld of door list, maar door de waarheid wordt Zijn troon onder de mensenkinderen gevestigd. Daarom is Zijn Koninkrijk niet van deze wereld.

			Werkelijk, in Jezus’ ogen was het niet verkeerd om Koning te zijn. Integendeel, het was zelfs het uiteindelijke doel waarmee Hij naar de aarde kwam.

			Hij kwam om mensen zalig te maken, nietwaar? Ja, maar toch zegt Hij: ‘Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen’ (vers 37). Dat is een andere manier om te zeggen: ‘Om Koning te mogen zijn.’ Dit was Zijn einddoel. 

			Christus is Leraar, opdat Hij Koning zal zijn. Christus is Voorbeeld, opdat Hij Koning zal zijn. Christus is Zaligmaker, opdat Hij Koning zal zijn. Dit is het grote doel dat Hij met Zijn leven, Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn wederkomst heeft: om onder de mensenkinderen een Koninkrijk tot heerlijkheid van God op te richten. 

			Dat dit grote doel van Zijn zending in onze tijd voortgang mag maken en dat het spoedig in de lang beloofde gouden eeuw voltooid mag worden!

			De Meester vertelt ons dat de belangrijkste kracht en macht van Zijn Koninkrijk in de waarheid ligt. Hij kwam om Koning te zijn, maar wat is Zijn scepter? De waarheid! Waar is Zijn zwaard? Dat komt uit Zijn mond. Hij legt getuigenis af van de waarheid. Waar zijn Zijn soldaten? Zij zijn mannen van de waarheid. Jezus Christus leidt een menigte van mensen over wie Hij zegt: ‘U bent Mijn getuigen’ (vgl. Hand. 1:8). Zijn Koninkrijk bestaat in het getuigen van de waarheid. Wie worden Zijn onderdanen? Wel, dat zijn zij die van de waarheid zijn. Mensen die als ze de waarheid horen het vreugdevolle geluid ervan herkennen, aanvaarden en de kracht ervan voelen.

			Geliefde hoorders, laat ieder van ons aan zichzelf vragen: ‘Hoor ik bij Zijn Koninkrijk? Wil ik dat deze Man over mij heerst? Verlang ik ernaar om alles van mijzelf dat onwaar is, kwijt te raken? Verlang ik ernaar om alles om mij heen dat vals en slecht is neer te werpen? Wil ik Gods wet hooghouden, omdat dat de waarheid is? (Ps. 119:143) Ben ik bereid om te leren en zo een discipel van de grootste van alle Leraren te worden? Ben ik vervolgens bereid te getuigen van wat ik geleerd heb, om zo de heerschappij van de waarheid te verspreiden? Als dat zo is, hoor ik bij Zijn Koninkrijk.’ 

			Ik weet dat ik me tot velen richt die er vandaag in hun hart naar verlangen dat Christus met Zijn waarheid zal overwinnen. Ze geven er weinig om wat er van hen terecht zal komen. Laten slechts Zijn Evangelie en de beginselen van de gerechtigheid zegevieren. Wat ons betreft, of wij leven of sterven, is niet zo belangrijk.

			Koning, leef voor eeuwig en dan zullen we in Uw leven ons eigen leven vinden en in het bevorderen van Uw heerlijkheid de heerlijkheid voor onszelf in de eeuwige wereld. 

			Wie zo’n geesteshouding heeft, is uit de wereld gegaan. Als we zo zijn, kunnen we er voor onszelf zeker van zijn dat Jezus onze Koning is. 

			Nadat Hij de betekenis die Hij daaraan gaf uitgelegd had, beleed onze Heere dat Hij Koning was. Dit is het waarnaar Paulus verwijst als hij zegt: ‘Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft’ (1 Tim. 6:13). Hij trok Zich niet terug en zei niet: ‘Ik ben geen Koning.’ Pilatus zou Hem dan hebben kunnen vrijlaten. Hij sprak echter stoutmoedig over Zijn gezegende, geheimzinnige en prachtige Koninkrijk. Daarom was het niet mogelijk om Hem los te laten. Dit was daadwerkelijk de beschuldiging die boven Zijn kruis geschreven stond: ‘Dit is Jezus, de Koning der Joden.’

			Arme Pilatus, hij begreep onze Heere niet, zoals ook de mensen van deze wereld het Koninkrijk van Christus niet begrijpen. Hij zei tegen Hem: ‘Wat is waarheid?’ (vers 38) Zonder op antwoord te wachten, ging hij naar buiten naar de Joden. 

			Broeders, laten wij zelf nooit ontkennen dat Jezus Koning is. Als we echter niet naar Zijn bevelen leven, zullen wij dit in de praktijk ontkennen. U die zegt dat u van Christus bent, maar niet in overeenstemming met Zijn geboden leeft, u ontkent feitelijk dat Hij Koning is.

			Ik vrees voor de mensen die zeggen: ‘Wij geloven en daarom zijn we behouden’, en die vervolgens niet heilig leven, want zij scheiden de ambten van Christus. Zij richten Zijn priesterschap op, maar ontkennen Zijn koningschap. Een halve Christus is geen Christus. De Christus die wel Priester, maar nooit Koning is, is niet de Christus van God.

			Broeders, leef als hen die voelen dat elk woord van Jezus wet is en dat u moet doen wat Hij u gebiedt, zoals Hij het u gebiedt en omdat Hij het u gebiedt. Laat zo aan alle mensen weten dat Jezus voor u zowel Heere als God is.

			III. Ik sluit af met een opmerking over de onschuldigverklaring die Pilatus over onze Heere Jezus uitsprak. Hij had de aanklacht dat Hij een kwaaddoener was, gehoord. Daartegen verdedigde de Gevangene Zich niet. Hij had de aanklacht gehoord dat Hij Koning was, wat de Gevangene heel bevredigend had uitgelegd.

			Dus zei Pilatus toen hij bij het volk kwam dat buiten stond: ‘Ik vind helemaal geen schuld in Hem.’

			Pilatus, dat hebt u goed gezegd. Uw vonnis is kenmerkend voor het vonnis van allen die Christus ooit onderzocht hebben. Sommigen hebben Hem met een onvriendelijk oog onderzocht, maar voor zover zij de feiten eerlijk wilden bekijken, werden ze geraakt door Zijn leven en geest. Zelfs ongelovigen hoor je heel zelden op het karakter van Jezus afgeven. In feite zijn sommigen van de meest vooraanstaande sceptici van het onderwijs van onze Heere opmerkelijk onder de indruk van Zijn leven. In de geschiedenis is nergens een karakter als dat van Jezus te vinden, nee, zelfs niet in een roman. Als iemand zegt dat de vier evangeliën vervalsingen zijn, laat hem dan proberen een vijfde te schrijven dat met de andere vier zal overeenkomen. Wel, u kunt geen gebeurtenis aan het leven van Christus toevoegen! De details ervan zijn uniek. De verbeelding kan geen nieuwe gebeurtenis bedenken die goed in verband te brengen is met wat al is vastgelegd. Elke criticus zou uitroepen: ‘Dit is niet echt.’ Het leven van Jezus is als een rol gouden stof, vervaardigd op een manier die we volstrekt niet meer beheersen. Zijn vlekkeloze karakter staat alleen en op zichzelf. Alle oprechte critici moeten wel zeggen dat ze helemaal geen schuld in Hem vinden. 

			Laat me hieraan toevoegen dat dit vonnis van Pilatus het vonnis is van allen die ooit met Christus verbonden geweest zijn. Een discipel die bij Christus hoorde, verried Hem, maar hij zei niets dat tegen Hem getuigde. Nee, het laatste getuigenis van Judas voor hij zichzelf ophing, was dit: ‘Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden!’ (Matth. 27:4)

			Had Jezus schuld gehad, dan zou de verrader dat gezien hebben. Zijn onrustige geweten was dan maar al te blij geweest zijn om daarin een kalmeringsmiddel te ontdekken. Zelfs hij moest echter zeggen: ‘Ik heb onschuldig bloed verraden.’ 

			‘Wie van u overtuigt Mij van zonde?’ (Joh. 8:46) Dat is de uitdaging van Jezus waarop geen antwoord is.

			Sommigen van ons hebben geestelijk met Christus geleefd. In de loop van Zijn voorzienigheid heeft Hij sommigen van ons door ziekte, door een sterfgeval of door verlies in een heel armzalige toestand gebracht. Iedereen die door onze Heere wordt behouden, heeft wel eens met de tucht van Zijn huis te maken gekregen, ‘want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt’ (Hebr. 12:6). 

			Wat is nu het vonnis van allen die hier aanwezig zijn en die Christus onze Koning kennen? Wat mij betreft, ik vind helemaal geen schuld in Hem. Hij is alles wat lieflijk is. Hij is heel mijn zaligheid en al mijn verlangen.

			Denkt u niet dat iemand van de miljoenen christenen die in hoop op Christus geleefd hebben het ons niet verteld zou hebben als Hij de gewoonte had om Zijn volk teleur te stellen? Als er zo veel gelovigen zijn die met Hem omgaan, dan zou er toch zeker wel iemand geweest zijn die het ons bij zijn sterven verteld zou hebben als Hij niet alles was wat Hij belijdt te zijn. Zou iemand dan niet beleden hebben: ‘Ik vertrouwde op Christus, maar Hij heeft mij niet verlost. Het is alles maar een begoocheling?’ Dan zouden we onder de velen die we hebben zien overlijden, zeker iemand ontdekt hebben die zich dat geheim had laten ontvallen en gezegd had: ‘Hij is een verleider. Hij kan niet behouden, Hij kan niet helpen, Hij kan niet verlossen.’ 

			Echter, door alle eeuwen heen heeft nog nooit een stervende kwaad van Hem gesproken, maar allen hebben gezegd: ‘We vinden helemaal geen schuld in Hem.’

			Let op, dit zal het vonnis van ieder van u zijn. Als iemand van u Christus verwerpt, zult u voor Zijn rechterstoel staan om veroordeeld te worden, omdat u niet in Hem gelooft. Als dan dat vernietigende woord: ‘Ga weg, vervloekte’ (Matth. 25:41) u naar uw eeuwige bestemming zal sturen, zult u moeten zeggen: ‘Ik vind helemaal geen schuld in Hem. In Zijn bloed was geen tekortkoming, de tekortkoming was mijn gebrek aan geloof. Er was geen tekortkoming in Zijn geest. De tekortkoming was mijn opstandige wil. Er was geen tekortkoming in Zijn belofte. De tekortkoming was dat ik Hem niet wilde ontvangen. Er was helemaal geen schuld in Hem. Hij heeft mij nooit teruggewezen. Hij weigerde nooit naar mijn gebeden te luisteren. Als mijn zondagen verspild werden, was dat niet Zijn fout. Als ik het Evangelie tartte, was dat niet Zijn schuld. Als ik verloren ben gegaan, komt mijn bloed voor mijn eigen rekening. Ik vind helemaal geen schuld in Hem.’

			Vanuit alle delen van de schepping zal een algemene verklaring van Zijn volmaaktheid opklinken. Hemel, aarde en hel zullen zich allen verenigen in het vonnis: ‘Wij vinden helemaal geen schuld in Hem.’

			Ik zal u laten gaan nadat ik u drie praktische adviezen heb gegeven om over na te denken. 

			Het eerste is dit: pas op voor een uitwendige godsdienst, want de mensen die Jezus een kwaaddoener noemden en Hem vals beschuldigden, waren heel godsdienstig; ze wilden Pilatus’ rechtszaal niet binnengaan uit angst zich te verontreinigen. Zij waren sterk in de rituelen, maar zwak van moraal. Niemand is zo verbeten gericht tegen de grondbeginselen van het Evangelie als degenen van wie de godsdienst uit vorm en ceremonie bestaat, terwijl hun hart er niet door wordt geraakt.

			Ik draag u op: ‘Scheur uw hart en niet uw kleren’ (Joël 2:13). Volg Christus op een geestelijke manier, volg Christus met uw ziel, anders zullen de sacramenten uw verderf zijn. Zelfs als u probeert u van ceremoniële onreinheid te onthouden, zult u zich door huichelarij verontreinigen.

			Vervolgens draag ik u - en mezelf - op om elke trotse wereldgelijkvormigheid zoals die van Pilatus te vermijden. Pilatus behandelde de hele zaak met luchthartigheid. Hij was een trotse, hooghartige Romein. Hij haatte het volk dat hij regeerde. Hoewel hij een geweten had en aanvankelijk zachtheid toonde tegenover zijn gevangene, was het toch zijn voornaamste doel om zijn ambt te houden en geld te vergaren. Daarom moest onschuldig bloed worden vergoten. Hij moest de Joden behagen, zelfs als hij de ‘Rechtvaardige’ vermoordde. 

			Deze zelfzuchtige wereldgelijkvormigheid waarin een mens zijn goud en zichzelf tot god maakt, behandelt godsdienst altijd met verachting. De mens let op zijn eigen voordeel en vraagt snerend: ‘Wat is waarheid?’ Hij weet wat geld en wat macht is, maar wat is waarheid? Voor hem is het een droom, een dwaasheid en hij veracht haar. 

			Er zijn nu mensen om ons heen, knappe mensen die de god van deze eeuw dienen, met grootse opvattingen over hun eigen mogelijkheden. Voor hen is Jezus met Zijn Evangelie een zaak voor oude vrouwen, voor dienstmeisjes en voor wat zij een puriteins volkje noemen. Dat soort zaken is niet voor heren met verstand, cultuur en begrip, zoals hun hoogverheven en machtige ik. ‘Wat is waarheid?’ zeggen ze.

			Zij staan nogal positief tegenover godsdienst. Dat wil zeggen: zij vervolgen haar niet, maar ze verachten haar, wat in sommige opzichten erger is. Ze zeggen: ‘Wij zijn agnostici, wij houden er geen bepaalde ideeën op na. Wij hebben een groot hart, laat ieder mens maar denken wat hij zelf wil, maar toch zit er niets wezenlijks in. Het is allemaal maar een mening. De een zegt dat dit de waarheid is en een ander dat, hoe kunnen we het nu weten? Het is een feit dat er niet zoiets als een vaststaande waarheid is.’ Alexander Pope trekt hierover deze conclusie: Over verschillende geloofsbelijdenissen moeten genadeloze dwepers maar vechten. De mens van wie het leven juist is, kan het niet verkeerd hebben.4

			Toch is het zo dat het leven van deze man helemaal niet juist is, en zo laat hij zelf zien dat hij niet veel vreugde in zijn mooie rijm vindt. Het is alsof ik hem zich zie omdraaien met de woorden: ‘Wat is waarheid?’ 

			Laat hij een waarschuwing voor u zijn. Kom niet in de buurt van zulke arrogante beuzelarij. Wees altijd dwaas genoeg om bereid te zijn tot een eerlijk oordeel. Wees zo dom dat u nog steeds bereid bent om te leren. Wees zo weinig van uw eigen onfeilbaarheid overtuigd dat u op zijn minst naar redelijkheid wil luisteren en wil onderzoeken of deze dingen zo zijn.Helaas, ik vrees dat er vanwege wereldse trots over velen gezegd zal worden wat via de geloofsbelijdenis dagelijks wordt gezegd over de Romeinse stadhouder: ‘geleden onder Pontius Pilatus.’ Hoe vaak heeft Christus onder net zulke mensen als Pontius Pilatus geleden!

			Ten slotte, laten we ons aan Jezus onze Koning onderwerpen. Hoezeer Hij ook gehavend en vermoeid, vermagerd en te gronde gericht is, met Zijn gezicht meer geschonden dan dat van iemand anders (Jes. 52:14), laten we desondanks voor Hem neerbuigen en zeggen: ‘Wees gegroet, Koning der Joden! U bent voor eeuwig en altijd onze Koning!’ Als we bereid zijn Hem zo in Zijn schande en bespotting als onze Koning te erkennen, zal Hij ons meer en meer eren als Hij in de heerlijkheid van de Vader komen zal met al Zijn heilige engelen bij Hem. Dan zal Hij zorgen dat het te zien is dat Hij ons die Hem volgen tot koningen en priesters voor God gemaakt heeft (Openb. 1:6). Wij zullen voor eeuwig en altijd met Hem regeren. 

			Amen.

			Wat ik vroeger was

			‘Die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en beschadigend.’ (1 Timotheüs 1:13, Eng. vert.)

			Ik wil niet uitgebreid stilstaan bij de details van Paulus’ leven voor zijn bekering, zoals de tekst die beschrijft. Niemand van ons is immers precies zoals hij. Wij dwaalden allen als verloren schapen (Jes. 53:6), maar ieder van ons ging weer een andere weg. Uw overtredingen moeten misschien met heel andere woorden beschreven worden dan die de apostel hier gebruikt, omdat u op een andere manier schuldig bent. Paulus zegt van zichzelf dat hij ‘vroeger een godslasteraar, een vervolger en beschadigend’ was.

			Saulus van Tarsus was een godslasteraar. Hij zegt niet dat hij een ongelovige en een tegenstander was, maar hij gebruikt een heel sterk woord, hoewel niet te sterk, en zegt dat hij een godslasteraar was. Hij was een regelrechte, doorgewinterde godslasteraar, die ook anderen ertoe bracht om God te lasteren. 

			Saulus ging van godslastering, een zonde van de lippen, over tot vervolging, een zonde van de handen. Hij haatte Christus en daarom haatte hij ook Zijn volk. 

			Hij was ook beschadigend. Volgens mij is het Bengel5 die van mening is dat dit betekent dat hij een verachter was. Deze eminente geleerde zegt: ‘Godslastering was zijn zonde tegenover God, vervolging was zijn zonde tegenover de kerk en verachting was zijn zonde tegenover zijn eigen hart.’ Hij was beschadigend, dat wil zeggen dat hij alles deed wat hij kon om de zaak van Christus kapot te maken, en daardoor verwondde hij zichzelf. Hij trapte tegen de prikkels (Hand. 9:5) en daardoor verwondde hij zijn eigen geweten. Paulus wil zijn schuld volledig bekennen. Hij heeft zo ernstig gezondigd, nu wil hij de goddelijke genade groot maken, die zelfs de voornaamste van de zondaren heeft gered.

			Let erop dat godvrezende mensen nooit lichtvaardig over hun zonden spreken. Voor we met ons thema verdergaan, moeten we zien dat godvrezende mensen hun ongerechtigheden zelfs nog hartgrondiger berouwen als zij weten dat die vergeven zijn. Uit vrije genade trekken ze nooit de conclusie dat zonde niet zo erg is, eerder het tegendeel. Deze trek zult u in elke ware boeteling ontdekken: hij is eerder geneigd om zichzelf zwart te maken dan om zijn overtredingen te vergoelijken. Soms praat hij zelfs zo over zichzelf dat anderen denken dat hij overdrijft. Maar voor hem, en ook voor God, is het gewoon waar. Wellicht heeft u weleens een biografie van John Bunyan gelezen waarin de biograaf zegt dat Bunyan te kampen had met een ziekelijk geweten en zichzelf beschuldigde van een dermate grote zondigheid dat het overdreven was. Maar dit zijn de ogen van de biograaf, niet de ogen van John Bunyan. Bunyan was opgeschrikt en kreeg een gevoelig geweten. Toen kon hij geen woorden meer vinden die sterk genoeg waren om zijn afkeuring van zichzelf uit te drukken.

			Job zei eens: ‘Ik veracht mijzelf’ (Job 42:6). Dat is een heel sterke uitdrukking, maar hij gebruikte hem toen hij in Gods tegenwoordigheid zijn eigen zonden zag. Het gaat hier over de man over wie de Heere tegen de satan zei: ‘Er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad’ (Job 1:8). Zelfs de duivel kon geen beschuldiging tegen hem inbrengen. Maar toen Job God zag in Zijn blinkende, goddelijke heiligheid, maakte dat hem zo bewust van zijn zonde dat hij uitriep: ‘Nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as’ (Job 42:5, 6). 

			Mensen die door het licht van de Heilige Geest gezien hebben hoe buitensporig de zonde is en die waarlijk boetvaardig gemaakt zijn, zijn de laatsten die lichtvaardig over het kwaad zullen spreken. Ze weiden in vele termen uit over hun eigen misdadigheid als zij proberen te vertellen hoe zwaar ze die gevoeld hebben.

			We zullen een paar minuten stilstaan bij het geval van Paulus, omdat dit een model is voor het werk van Gods genade in andere gelovigen. Hij vertelt ons in het zestiende vers van dit hoofdstuk: ‘Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.’ Paulus is een modelbekeerling, een typisch geval van goddelijk geduld, een voorbeeld van allen die in Christus geloven. Alle bekeringen zijn tot op grote hoogte gelijk aan de bekering die Saulus uit Tarsus veranderde van godslasteraar, vervolger en verachter in de grote apostel van de heidenen. 

			Let er nu op hoe hij pijnlijk nauwgezet zijn eigen vroegere leven beschrijft. Hij spreekt niet in de afzondering tot God, zoals Job dat deed in de woorden die we aangehaald hebben. Ik vermoed dat hij zijn zonden dan in nog donkerder kleuren zou schilderen. Hij gebruikt deze woorden echter in zijn verdediging voor koning Agrippa als hij door de Joden beschuldigd wordt. U zult zien dat hij zijn overtreding tegen Christus en de kerk in het felst mogelijke licht zet (Hand. 26:9-11). Zijn vijanden kunnen hem niet met zo’n grote beschuldiging aanklagen als de beschuldiging waarmee hij zichzelf vrijwillig aanklaagt.

			Allereerst zegt hij in Handelingen 26:10: ‘Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten.’ Degenen die hij in de gevangenis opsloot, waren heiligen. Het zou niet verkeerd zijn om schuldigen in de gevangenis op te sluiten, maar om heilige mensen te mishandelen en op te sluiten, is inderdaad verwerpelijk. Hij erkende dat ze heiligen waren, heilige mensen. Maar juist daarom sloot hij hen op. Ze waren christenen. Hun heilige leven beschermde hen niet tegen zijn kwaadaardigheid, maar maakte hen juist des te meer tot het voorwerp van zijn wrede haat. 

			Hij zegt dat hij de heiligen opgejaagd heeft. Niet slechts een paar van hen, maar ‘velen van de heiligen sloot ik op in de gevangenis.’ Hij benadrukt het woord ‘veel.’ Het ging niet slechts om een handjevol hier en daar, maar tientallen, honderden leden onder hem en zijn horde. Hij bevolkte de gevangenis met volgelingen van Jezus Christus. ‘Wie u aanraakt, raakt Mijn oogappel aan’, zegt de Heere van de hemelse legermachten tegen het gevangen Sion (Zach. 2:8). Elke slag die Gods heiligen beschadigt, doet de Heere pijn. Wat moet het Hem dan wel niet doen als er heel veel van die slagen zijn, als degene van wie de hand deze boze daden begaan heeft, moet belijden: ‘Velen van de heiligen heb ik in de gevangenis opgesloten.’ 

			Wij kunnen er zeker van zijn dat Paulus dit deed omdat zij christenen waren, want het negende vers zegt het zo: ‘Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen.’ Het was Jezus van Nazareth tegen Wie hij zich richtte, hoewel zijn slagen op Zijn volgelingen terechtkwamen. Omdat de Naam van Jezus over dit volk uitgesproken was, werden ze in de gevangenis gezet. 

			Nou, dat is geen kleine zonde, het vervolgen van heilige mensen, het gevangenzetten van velen van hen, en dat alleen omdat zij in Jezus Christus geloofden. De apostel voelde dat dit een buitengewone bitterheid aan de gal van zijn overtreding toevoegde: dat hij onheilige handen tegen de leden van Christus’ lichaam uitgestrekt had en door hen hun Hoofd, heerlijk tot in eeuwigheid, verwond had. 

			Meer nog, hij had hen niet alleen maar in de gevangenis gezet, maar hij zegt: ‘Velen van de heiligen sloot ik op in de gevangenis.’ In de gevangenis hebben sommige mensen een bepaalde mate van vrijheid, zoals Jozef. Saulus zorgde er echter voor dat deze gelovigen echt helemaal opgesloten werden, zodat ze geen vrijheid zouden hebben. Hij zette hen in de gevangenis, sloot hen op en maakte hun voeten vast in blokken. Hij liet hen lijden, net zoals hijzelf en zijn metgezel Silas later in de gevangenis van Filippi leden.

			Als hij doorgaat met de samenvatting van zijn boze daden tegenover de dienaren van de Heere, zegt hij: ‘Ik was niet tevreden met hun gevangenschap, maar verlangde naar hun dood. Toen zij ter dood gebracht werden, stemde ik tegen hen. Toen het sanhedrin een stemming wilde, was ik er, de jonge Saulus, om mijn maagdelijke stem tegen Stefanus of een andere heilige in te brengen. Als de hogepriesters een mes verlangden om de keel van christenen mee af te snijden, was ik bereid om zelf die daad te verrichten. Als ze iemand nodig hadden om hen weg te slepen naar de gevangenis en naar de dood, dan stond ik daar, de bereidwillige boodschapper, maar al te blij dat ik mijn handen op hen kon leggen. En ik geloofde dat ik daarmee God een dienst bewees.’ 

			‘Nee’, zegt hij, ‘dat is nog niet alles. Ik heb hen vaak in elke synagoge gestraft en hen gedwongen om te lasteren.’ Dit was wel een heel afschuwelijk onderdeel van Saulus’ zonde. Het vernietigen van hun lichaam was al erg genoeg, maar om ook hun ziel te verwoesten, om ervoor te zorgen dat ze lasterden, dat ze kwaad spraken van de Naam, Die ze als hun vreugde en hun hoop beleden, dat was zeker de ergste vorm die de vervolging maar aannemen kon. Hij bracht hen er met geweld en onder marteling toe om Christus, Die hun hart liefhad, te verloochenen. Hij was er als het ware niet tevreden mee om hen te doden, hij moest hen ook verdoemen. ‘Ik dwong hen te lasteren.’ Dit was een afschuwelijke zonde, en zo noemt Paulus het ook. Hij vergoelijkt zijn misdaad niet en probeert niet naar verontschuldigingen voor zijn gedrag te zoeken. 

			Dan voegt hij er nog een keer aan toe dat hij al deze slechtheid met het grootst mogelijke enthousiasme bedreef: ‘Ik trad in razende woede tegen hen op, als een razende gek in een van zijn aanvallen, als een gewelddadige woesteling, die niet kon worden ingetoomd, aangegrepen door waanzin, links en rechts verscheurend, die geen rust vond, behalve wanneer hij als een bloeddorstige wolf de schapen kon plunderen en verontrusten.’ Zo was hij voor de schapen van Christus’ kudde. 

			‘Terwijl ik zo enorm tekeerging, vervolgde ik hen zelfs tot in de buitenlandse steden.’ Hij verspreidde hen wijd en zijd. Daarom verzocht hij een volmacht, zodat ze niet buiten zijn bereik zouden vallen, zelfs niet als ze in ballingschap waren. Saulus leek bedreven te zijn geworden in de wetenschap van het vervolgen. Hij was een meester geworden in de wrede kunst van het verpletteren van het volk van God.

			Dit horen we niet van Jakobus of Johannes of van een van de andere apostelen. Wie vertelt ons dit? Wie stelt deze lange, duistere lijst van misdaden op, waarvoor de man die ze bedreven heeft zich zo terecht schaamt? Nou, dat is Paulus zelf. Paulus schrijft het zelf!

			En ik zou willen, mijn broeder, dat de beschrijving van uw slechtste karaktertrekken uit uw eigen mond zou komen. ‘Laat een vreemde u prijzen en niet uw eigen mond, een onbekende en niet uw eigen lippen’ (Spr. 27:2). Als er echter een beschuldiging tegen u ingebracht moet worden, wees dan zelf de eerste om die onder tranen van berouw voor de levende God te uiten. 

			Ik geloof dat ik met het voorbeeld van Paulus voor Agrippa de stelling waarmee ik begonnen ben gerechtvaardigd heb, dat ware boetvaardigen de zonde die hun vergeven is niet proberen te vergoelijken of te verkleinen. Zij geven juist toe hoe groot de zonde is en vermelden hoe afschuwelijk die in hun verlichte ogen is.

			Lieve vrienden, u die de Heere kent, ik wil dat u mij nu op een heel eenvoudige manier volgt, meer nog met uw gevoel dan door iets anders. Als tekst voor mijn preek wil ik nemen: ‘Ik was.’ De apostel vertelt ons wat voor iemand hij was, wat hij voor zijn bekering was. En ik wil dat u bedenkt wat u voor iemand was voordat de genade van God u aantrof en u veranderde. Ik denk niet dat ik u zal helpen bij het terugdenken aan de precieze details van uw zonde, want dat deed ik al een van de laatste keren dat ik hier stond, toen we over Petrus spraken vanuit de woorden: ‘Toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen’ (Mark. 14:72).

			Ik wil echter dat u ziet dat een onpartijdige terugblik op uw leven voor uw bekering zeven bijzonder heilzame gevolgen heeft. 

			I. Ik denk dat er in de eerste plaats aanbidding en dankbaarheid in ons zullen worden opgewekt als we bedenken wat voor mensen wij waren.

			Paulus was vol dankbaarheid, want hij dankte Christus Jezus dat Hij hem getrouw achtte en hem een plaats in de bediening gaf (vers 12). Hij was zo blij om de gunst van God dat hij, toen hij bij het zeventiende vers aankwam, zijn pen moest neerleggen om te zingen: ‘De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.’ 

			Als u en ik dus zullen terugkijken naar wie we waren voordat de Heere ons zalig maakte, zullen ook wij vol aanbiddende dankbaarheid zijn als we zelfs maar aan de kleinste van alle gunsten denken die Hij ons geschonken heeft. ‘Ik ben het niet waard’, zei de aartsvader Jakob, toen hij op bevel van God naar zijn land terugkeerde. ‘Ik ben al de blijken van Uw goedertierenheid en al Uw trouw niet waard, die U uw dienaar bewezen hebt’ (Gen. 32:10, Eng. vert.). En dat kunnen we allemaal zeggen.

			Is het niet wonderlijk dat u die zo was – ik zal niet zeggen wat voor iemand u was, u weet wie u was en God weet het –, nu een leraar van anderen bent. Dat het u vergund is om op te staan en over vergeving te spreken die gekocht werd door het bloed? Dat het u toegestaan is om over heiligheid te spreken, hoewel uw lippen eerst elk ander onderwerp behalve dat bespraken? Dat het u toegestaan is om Christus te verheerlijken, terwijl u vroeger niets dan verachtelijke woorden en hoon voor Hem had? 

			Paulus is verwonderd als hij bedenkt dat hij in de bediening geplaatst is. Als ik terugkijk op mijn eigen leven voor ik de Heere kende, ben ik verwonderd dat ik hier ooit kwam te staan. Als ik zie hoe lang ik de liefde van mijn Heere heb geweigerd en Zijn gunstbewijzen terzijde heb geschoven en dat ik er geen van wilde hebben. Ik wist niet wat er op een dag met mij gebeuren zou. Weinig kon ik toen vermoeden dat ik hier ooit zou staan om

			‘de zondaren overal te vertellen
wat een lieflijke Zaligmaker ik gevonden heb.’

			Maar het vervult me met erkentelijkheid en maakt dat ik me voor God in dankbare aanbidding neerbuig als ik bedenk dat Hij naar mij heeft omgezien. Ik weet dat mij evenals Paulus ‘deze genade gegeven is, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen’ (Ef. 3:8).

			Lieve vrienden, ik vraag u om bij elke zegen die u ontvangt aan deze dankbaarheid te denken. Als u de voorrechten van de kerk geniet, als u naar de avondmaalstafel komt, bedenk dan: ‘Hier komt iemand met de kinderen van God aanzitten die eens als een hond buitenshuis verbleef.’ Als u opstaat en de Heere prijst, bedenk dan: ‘En ook ik mag het lofoffer brengen, ik die eens de lof van Bacchus of Venus boven die van Christus Jezus zong!’ 

			Als u in gebed tot God nadert en weet dat Hij ook u verhoort, als uw gebed krachtig is en u de overhand behaalt bij de Allerhoogste, als u terugkeert met uw handen vol zegeningen die u aan de troon van de genade verkregen heeft, dan kunt u wel zeggen: ‘Wat deden deze handen eens voor schandelijke dingen, toen ik mijn leden als wapens van ongerechtigheid overgaf. En nu zijn ze beladen met de gaven van een genadige God!’ Prijs toch Zijn Naam! Als u dat niet doet, zullen de straatstenen het tegen sommigen van u beginnen uit te roepen! (Vgl. Luk. 19:40.) Als uw hart niet in u opspringt bij alleen al het horen van de Naam van Jezus, dan bent u zeker harteloos! Zo’n verandering, zo’n wonderbaarlijke, onovertroffen verandering heeft zich in u voltrokken, dat u de Heere vandaag, morgen en zolang u bestaat, moet prijzen. Wat zal er anders over uw ondankbare stilte gezegd worden? 

			‘Ik was.’ Ik was eerst alles wat ik niet hoorde te zijn, maar genade heeft mij veranderd en alle heerlijkheid zij aan de God van de genade. Verenigt niet ieder van u die de Heere liefheeft zich met mij in deze uiting van aanbiddende dankbaarheid?

			II. Een tweede, heel gezegend gevolg (we kunnen slechts kort over elk gevolg spreken) is dat het besef van wie wij waren in ons een heel diepe nederigheid in stand houdt.

			Dat was het geval bij de apostel Paulus en ik wil u verwijzen naar de manier waarop hij dit uitdrukt in 1 Korinthe 15:9, waar hij zegt: ‘Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb.’ 

			Toen hij gedwongen werd om te juichen over wat hij was door de genade die hem gegeven was, zei hij dat hij van mening was dat hij in niets minder was geweest dan de apostelen bij uitstek (2 Kor. 11:5). Toch zegt hij hier over zichzelf dat hij het niet waard is om een apostel genoemd te worden. omdat hij voor zijn bekering de heiligen van God vervolgde. 

			Nu, geliefde broeders en zusters, als we al een tijdje bekeerd zijn en we ons bij de kerk van God gevoegd hebben, zouden we verleid kunnen worden om te denken: ‘Nou, nu ben ik iemand. Echt, ik ben lang niet meer zo’n simpele stuntelaar als vroeger. Ik begin nuttig te worden voor mijn Heere en Meester en ik ben belangrijk in Zijn kerk.’ Dat is de manier waarop veel christenen droevig in zonde vallen. ‘Trots komt vóór de ondergang en hoogmoed komt vóór de val’ (Spr. 16:18). Tegen zo’n geestesgesteldheid moet u altijd strijden. Een manier om dit te vermijden is door te bedenken wie u was toen u nog niet wedergeboren was. 

			Sommigen zullen zeggen: ‘Ik ben een prediker van het Evangelie, maar ik ben het niet waard om een prediker genoemd te worden vanwege de zonden die ik voor mijn bekering begaan heb. Ik ben een lid van de kerk van Christus, maar ik ben het nauwelijks waard een lid genoemd te worden omdat ik vroeger een lasteraar was of een schender van de zondag of een vloeker, onkuis of oneerlijk.’ Bedenk wat u voor iemand was en laat uw geestelijke vooruitgang u nooit tot ongeestelijke hoogmoed en zelfgenoegzaamheid verleiden, want ‘Al wie hooghartig is, is voor de HEERE een gruwel’ (Spr. 16:5).

			Ik heb gehoord over een goede man in Duitsland die gewend was om arme, berooide jongens van de straat te redden. Hij liet hen altijd eerst in hun vodden en vuil fotograferen, precies zoals hij hen vond. Als ze in de jaren daarna, wanneer ze aangekleed, gewassen en opgeleid waren en als hun karakter zich begon te ontwikkelen, trots werden, liet hij hun zien wat ze vroeger waren en probeerde hij hun te vertellen wat ze waarschijnlijk zouden zijn geworden zonder zijn liefdadigheid. 

			Als u de neiging hebt om u te verheffen en erop te pochen hoe groot u nu bent, kijk dan eens naar uw portret vóór de Heere u een nieuw schepsel in Christus Jezus maakte. Wie kan zeggen hoe u er uit zou zien als de goddelijke genade niet tussenbeide gekomen was? Ik denk dat u dan zou zeggen wat een Schot zei tegen Rowland Hill6 toen hij de goede man in zijn studeerkamer kwam opzoeken. Hij zat maar naar hem te kijken. Als u ooit een portret van Rowland Hill gezien hebt, weet u dat zijn gezicht onvergetelijk is. Hij heeft een bijzondere, koddige trek. Toen Rowland Hill de man vroeg: ‘Waar kijkt u naar?’ zei de Schot: ‘Ik bestudeer de trekken van uw gezicht.’ ‘En wat ziet u daar dan aan?’ vroeg Hill. ‘Nou, dat als de genade van God geen christen van u gemaakt had, u een van de slechtste kerels zou zijn die ooit geleefd hebben.’ ‘Ja, dat is de spijker op zijn kop!’ zei Rowland Hill. 

			Het zou me niet verbazen als ook sommigen van ons in de spiegel iemand zien die een diep door de wol geverfde zondaar zou zijn geweest als soevereine genade geen verandering van het hart bewerkt had. Dit moet ons heel nederig en deemoedig tegenover God laten blijven. Ik nodig u uit, lieve vrienden, om hierover na te denken. Als u voelt dat u een beetje opgeblazen begint te worden, laat dan de ballon van uw dwaze en slechte trots door de naald van uw geweten doorgeprikt worden. Bedenk dan wat u eerst voor iemand was. U zult er alleen maar beter van worden als u wat van dat gas uit de ballon laat ontsnappen. Ga zo snel mogelijk weer terug naar uw nietige vorm, want wat bent u uiteindelijk helemaal? Als u alles bent wat goed, juist of welbehaaglijk is in de ogen van de Heere, moet u nog steeds zeggen: ‘Door de genade van God ben ik wat ik ben’ (1 Kor. 15:10).

			Alles wat ik was, mijn zonde, mijn schuld, mijn dood, dat alles was van mij.

			Alles wat ik ben, dank ik aan U, mijn genadige God, aan U alleen.

			Het kwade van mijn vroegere staat was van mij, alleen van mij.

			Het goede waarin ik mij nu verheug, is van U, van U alleen.

			Nou, dat zijn twee gevolgen van het terugzien naar wie u was. De terugblik wakkert de dankbaarheid aan en houdt nederigheid in stand.

			III. Het volgende punt is dit: het bedenken van onze vroegere toestand zou oprecht berouw in ons moeten vernieuwen.

			Als we terugzien op wie wij waren voor de Heere ons aantrof, zou dat voortdurend berouw in ons moeten voeden. Sommigen lijken te denken dat we alleen berouw over onze zonde hebben als we voor het eerst bekeerd worden. Laat u niet door zo’n verkeerde opvatting misleiden. Als u geen berouw meer hebt, hebt u geen leven meer! Als u niet dagelijks berouw hebt, leeft u niet voor God zoals zou moeten. Wij worden niet behouden door één enkele daad van geloof, die ons op een bepaald moment de zekerheid van de goddelijke vergeving geeft. We worden behouden door het voortdurende geloof, ons leven lang. Bedenk dat. En als we iets van geloof hebben, moeten we ook berouw hebben, want deze twee genadegaven zijn als een tweeling. Het geloof heeft schitterende ogen, net als Rachel, die mooi en knap was, en het berouw heeft fletse ogen als Lea, die echter ondanks dat lieflijk zijn. 

			Iemand zegt: ‘Berouw? Ik dacht dat dat iets bitters was, dat weggenomen is toen we zijn gaan geloven!’ Nee, het is juist iets lieflijks. Ik zou kunnen wensen om in de hemel nog berouw te hebben, maar ik denk dat ik het daar niet hebben zal. We kunnen de tranen van berouw in onze ogen niet meenemen naar de hemel. Mogelijk is dit het enige dat we betreuren zullen om achter te laten. Maar zeker zullen we ook daar spijt hebben dat we onze God verdriet gedaan hebben. Ik denk toch dat we zelfs daar nog berouw zullen hebben.

			In ieder geval is zeker dat we, zolang we hier zijn, dagelijks onze zonden moeten betreuren. Ja, juist de zonden die vergeven zijn, des te meer, omdat ze vergeven zijn. Meer dan we deden toen we eraan twijfelden of ze wel vergeven waren.

			Mijn zonden, mijn zonden, mijn Zaligmaker! Wat komen die smartelijk neer op U.

			Bekeken vanuit Uw zachtaardige geduld  voel ik ze allemaal tienvoudig.

			Ik weet dat ze vergeven zijn, maar toch doen ze me pijn vanwege al de smart en benauwdheid die ze op U legden, mijn Heere.

			Sla uzelf op de borst van berouw als u er aan denkt dat het nodig was dat Christus voor u stierf om u te kunnen verlossen van de zonde, van de straf en uit de macht ervan. Als uw liefde voor Hem groeit, laat dan ook uw smart overvloediger worden, omdat het nodig was dat die Heere voor u gekruisigd moest worden.

			O zonde, als Christus lieflijker wordt, wordt u steeds verachtelijker. Als onze ziel meer leert van de pracht van heiligheid, ziet ze uw lelijkheid des te beter en wordt ze meer en meer afkerig van u.

			Als u de sluizen van berouw wilt sluiten, ga dan zitten en bedenk wat u van nature was en wat u gebleven zou zijn als genade niet tussenbeide gekomen was. Het zal goed voor u zijn om te zeggen: ‘Vroeger was ik een godslasteraar, een vervolger en beschadigend’ of om een soortgelijke uitdrukking te gebruiken die op u van toepassing is, als dat u er net als Petrus toe brengt om naar buiten te gaan en bittere tranen van berouw te huilen.

			IV. Nu, ten vierde (u ziet, we hebben slechts een enkel woord voor elk gevolg): De terugblik op ons vroegere leven moet een vurige liefde in ons doen ontvlammen voor de Heere, Die ons verlost heeft.

			U weet dat Christus het huis binnenging van een van de farizeeën die in zekere zin respect voor Hem had. Simon wilde met Hem eten. Toen Christus echter binnenkwam, behandelde Simon Hem als een gewone gast en gaf hij Hem niets van de speciale aandacht die de mensen geven aan hun uitverkoren vrienden of aan hoger geplaatste personen. Christus nam hier geen notitie van. Hij had het ook niet nodig, want er was iemand anders die de kamer binnenglipte. Zij deed alles wat Simon had moeten doen. Ze deed zelfs meer dan Simon gedaan zou kunnen hebben. ‘Een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen’ (Luk. 7:37, 38). Ze stond achter de rustbank waarop Hij lag en liet haar tranen op Zijn gezegend lichaam vallen tot ze Zijn voeten daarmee gewassen had en toen ontvlocht ze haar weelderige haarvlechten en droogde ze die heilige voeten daarmee. Haar liefde, haar nederigheid, haar aanbidding en haar berouw vloeiden samen terwijl ze Zijn voeten kuste en die zalfde met de zalf die ze had meegebracht. Toen legde onze Heere uit waarom deze vrouw die buitengewone daad had verricht. Hij zei dat het was omdat haar veel vergeven was. 

			Wees ervan verzekerd dat deze regel geen uitzondering kent: wie weet dat hem veel vergeven is, heeft Christus innig lief. Ik zeg niet dat die liefde in verhouding staat tot de hoeveelheid zonde die vergeven is. Ik zou het haast willen, maar ze staat in verhouding tot de mate waarin iemand zich bewust is van de vergeven zonden. Iemand kan minder zonden hebben gedaan dan een ander, maar zich er meer bewust van zijn. Dat is degene die Christus het meest liefheeft. 

			Vergeet toch niet wat u voor iemand was, zodat u beseft wat u aan Jezus verplicht bent. Nu bent u een heilige, maar dat was u niet altijd. Nu kunt u met anderen over Christus spreken, maar ooit kon u dat niet. Nu kunt u in gebed worstelen met de Engel en kunt u overwinnen, maar eens was u met de duivel beter vertrouwd dan met de Engel. Op dit moment getuigt uw hart van de inwoning van de Heilige Geest, maar nog niet zo lang geleden werkte de aanvoerder van de macht in de lucht (Ef. 2:2) in u en woonde de Heilige Geest daar helemaal niet.

			Daarom smeek ik u: Vergeet het niet, opdat u niet vergeet om Hem lief te hebben, Die deze wonderbaarlijke verandering in u tot stand gebracht heeft. Ik denk dat er niets beter is dan een levend besef van bekering in stand te houden met als doel een levend besef van liefde te voeden. Wees niet bang om Christus te veel lief te hebben. 

			De kille critici van onze tijd kanten zich tegen elke liefdesuiting aan Christus die we in onze hymnes gebruiken. Ze zegt dat ze zinnelijk zijn. Mijn enige antwoord op zulke praat is: God geve ons meer van zulke gezegende zinnelijkheid! In plaats van dat zulke uitingen verdwijnen is het mijns inziens een teken van groei in genade is als ze overvloediger worden, tenzij ze zo gewoon worden dat het huichelachtig is. Dan maken ze me misselijk. Maar zolang ze echt en eerlijk zijn, wil ik u die de Heere liefhebt, zeggen: Ga vooral door met zingen: ‘Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.’ Ga door en zing: ‘Jezus, ik houd van Uw bekoorlijke Naam, het is muziek in mijn oren.’ Aarzel niet te zeggen: ‘U, lieve Verlosser, stervend Lam, wij houden ervan om over U te horen.’ Als u er behagen in schept en de Geest u beweegt, zeg dan zelfs met de bruid uit het Hooglied: ‘Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn’ (Hooglied 1:2).

			Die uitgemergelde religie van deze tijd is niet tevreden met het losscheuren van het leerstellige vlees van het geestelijk lichaam en probeert nu het hart uit de godsdienst weg te snijden en de christelijke bevinding terug te brengen tot niets dan kille twijfel aan alles. Laat dit ver van u zijn. Geloof ergens in. Heb iets lief. Want geloven is leven en liefhebben is gezondheid. Dat er uit een diep, intens besef van wie we eens waren en van de verandering die Christus in ons tot stand gebracht heeft, toch een grotere liefde voortkwam! 

			Iemand zegt: ‘Maar ik weet niet of er zo’n grote verandering in mij heeft plaatsgevonden.’ Nee, er zijn zelfs mensen die ons vertellen dat we die niet nodig hebben. Er zijn tegenwoordig predikers die voor de kinderdoop zijn en die preken dat de meeste kinderen van vrome ouders geen bekering nodig hebben. De Kerk van Engeland heeft ons lange tijd geleerd dat de wedergeboorte in de doop gegeven wordt, en nu zijn er zelfs non-conformisten die ons willen overhalen om te geloven dat wedergeboorte helemaal niet nodig is. Dit is een nieuwe leer die ik niet ken en die Gods Woord niet kent. Het zal niet goed voor ons zijn. Het leven van het christendom zal erdoor verteerd worden, als dit wordt geloofd. 

			Vrome ouders kunnen niemand van u zalig maken. Zelfs al zouden uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, over-over-overgrootvader en over-over-overgrootmoeder, ga zover terug als u maar wilt, allemaal heiligen geweest zijn, hun geloof zou u niet baten. U moet ‘niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God’ geboren worden (Joh. 1:13). ‘U moet opnieuw geboren worden’ (Joh. 3:7). Dat geldt voor het ene kind net zo goed als voor het andere. Het is net zo waar voor u als voor mij en het is net zo waar voor mij als voor de dief die vandaag in de gevangenis zit. 

			Maar sommigen van ons zijn veranderd. Wij zijn gewassen, wij zijn geheiligd, wij zijn gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. Het was een waar werk van genade. Wij werden ondersteboven gekeerd. De loop van de natuur werd omgekeerd. Het was een ommekeer van de nacht in de dag, een ommekeer van de heerschappij van de satan over de krachten van onze geest naar de heerschappij van Christus. Daarom moeten en willen we Hem liefhebben, Die zo’n wonderbaarlijke transformatie in ons heeft bewerkt. 

			V. Ten vijfde zou er een vurige ijver in ons opgewekt moeten worden als we bedenken wie we waren.

			Kijk naar Paulus. Hij zegt: ‘Ik was vroeger een godslasteraar en een vervolger en beschadigend.’ En wat gebeurde er daarna? Nou, sinds hij een volgeling van Christus geworden is, is niets hem te veel. Eerst sloot hij vele heiligen op in de gevangenis, nu gaat hij zelf vele gevangenissen in. Eerst joeg hij hen zelfs tot in buitenlandse steden op, nu gaat hij zelf naar allerlei buitenlandse steden. Eerst sleepte hij hen voor de rechtbank, nu gaat hij zelf en staat hij terecht voor Romeinse stadhouders en voor de Romeinse keizer in eigen persoon. Nooit is het Paulus te veel om iets voor Christus te doen, want ooit deed hij zo veel voor de duivel. 

			Ik herinner me iemand die 4 of 5 mijl van een bedehuis vandaan woonde en altijd zei: ‘Oude benen, het heeft geen zin om moe te zijn, want jullie zullen me moeten dragen. Jullie droegen me vroeger naar de plaatsen van plezier waar ik de duivel diende. Nu zullen jullie me naar het huis van God dragen, zodat ik Hem aanbidden en dienen kan.’ En als hij soms een ongemakkelijke zitplaats had, zei hij: ‘Het heeft geen zin, mopperende oude botten, jullie moeten hier zitten en anders zullen jullie moeten staan. Jaren geleden doorstonden jullie allerlei ongemak als ik naar het theater of een andere slechte plek ging, toen ik de satan diende. Nu moeten jullie ermee tevreden zijn om hetzelfde te doen voor een betere Meester en voor een edeler dienst.’ 

			Ik denk dat sommigen van ons een les van die oude man kunnen leren en tegen onszelf moeten zeggen: ‘Kom, begeerte, u gaat me niet verhinderen om de Heere te dienen. Ik was altijd royaal voor de duivel, nu ben ik niet van plan om gierig tegenover God te zijn.’ Als ik ooit op die manier in verzoeking word gebracht, zal ik uit wraak tegen de duivel twee keer zo veel geven als ik had willen doen, want hij zal zijn gang met mij niet kunnen gaan. Sommigen gaan als zij de duivel dienen, voort alsof ze een renpaard berijden. Ze gebruiken zweep en sporen om als eerste binnen te zijn. Hoe zullen ze hun lichaam en ziel in dienst van de boze vernietigen!

			Maar als een christen een beetje levendig wordt, zeggen ze: ‘Lieve help, lieve help, wat is hij opgewonden, wat fanatiek, wat een geestdrijverij!’ Maar waarom zou het hem geen ernst zijn? De dienaren van de duivel zijn geestdriftig, waarom zouden de dienaren van Christus dat dan niet zijn? Zwarte vorst, zwarte vorst, wordt u door helden gediend en zou Christus door sukkels gediend worden? Laat het zo niet zijn, mijn broeders. Als iets alle krachten van onze natuur kan opwekken, als iets een lamme kan doen springen als een hert, als iets een trillend, bevend hart stoutmoedig en dapper kan maken voor Christus, dan is dat toch zeker de liefde die Christus ons heeft betoond door op mensen als wij neer te zien en ons door Zijn genade te veranderen? 

			‘Maar u moet niet te veel doen’ zegt iemand. Kent u iemand die ooit te veel deed? Mocht iemand ooit te veel voor Christus doen, laten we dan een plek op de begraafplaats afbakenen waarin hij begraven kan worden. Dat graf zal nooit nodig zijn. Het zal leeg blijven tot Christus terugkomt. ‘Maar te veel ijzers in het vuur gaat niet.’ Dat hangt van de omvang van het vuur af. Maak uw vuur goed heet. Ik bedoel, zorg dat uw hart goed heet is en uw natuur in brand staat. Leg er dan al de ijzers in die u maar krijgen kunt. Houd ze allemaal witheet, als dat mogelijk is. Blaas het vuur aan en laat de vlammen loeien. Konden we toch in extatische ijver voor God leven, al was het maar even! Het zou beter zijn dan een bestaan van honderd jaar, waarin we een beetje rondkruipen als een slak en niets anders achterlaten dan een spoor van slijm. Het zou veel beter zijn dan maar wat voort te gaan, zoals we zo vaak doen: ‘Onze ziel kan vliegen noch gaan
om de eeuwige vreugde te bereiken.’ Dus zet de liefde van Christus ons tot grote ijver in Zijn dienst aan.

			VI. Nu ten zesde, ik weet zeker dat het volgende gevolg dit is: Als we bedenken wie we waren en hoe genade ons veranderd heeft, zou dat ons zeer hoopvol moeten stemmen voor andere mensen. Paulus was dat, want hij zegt: ‘Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven’ (vers 15, 16).

			Dus vriend, bent u behouden? Dan kan iedereen behouden worden. U zou nooit aan de redding van iemand moeten wanhopen. U kent uzelf immers en u voelt dat u de meest onwaardige van alle mensen geweest bent. Maar toch heeft God ervoor gezorgd dat u Hem liefheeft. Nou, die genade kan iedereen verlichten. Hij is al op de meest onwaarschijnlijke plek die maar mogelijk is, terechtgekomen. Koester dus vanaf dit ogenblik nooit meer het idee dat het geen zin heeft om te proberen iets voor uw medemensen te betekenen.

			Ik bedenk nu dat ik vaak mensen heb ontmoet die vertelden dat aan hen werd gevraagd: ‘Waarom vroeg u die-en-die niet om naar de kerk te gaan?’ ‘Hem vragen? O, ik heb helemaal niet aan hem gedacht.’ ‘Waarom niet?’ ‘Ik dacht niet dat het enige zin had.’ Maar het is heel apart dat over het algemeen juist die mensen bekeerd worden als u hen zover krijgt dat ze het Woord horen. Het zijn juist de mensen van wie u denkt dat het geen zin heeft om hen mee te nemen. De mensen die gewoonlijk heel respectloos over godsdienstige zaken spreken, zijn vaak de eersten die een zegen ontvangen als ze eenmaal onder de klank van de waarheid gebracht zijn. Dat is het soort waarbij we het moeten proberen, want er is hoop voor mensen zoals zij. Ze hebben het Evangelie dat wij verkondigen zo nodig. Het is daar maagdelijke grond, precies de plek voor het goede zaad van het Koninkrijk.

			Het is goed vissen in een poel waarin nog nooit gevist is. Hier is iemand die zich in ieder geval niet tegen het Evangelie verhard heeft. Hij is nog niet zo gewend aan de klank van het Woord dat hij niet meer opmerkt wat er gezegd wordt. Neem hem mee naar binnen, dit is de persoon die we nodig hebben, neem hem mee naar binnen. ‘Maar hij vloekt.’ Goed, maar als u voor uw bekering vloekte, hoeft u zoiets niet te zeggen. ‘Maar hij is ontzettend verhard.’ Ja, maar als u bekeerd bent ondanks wat u vroeger was, zou u dat bezwaar tegen niemand moeten inbrengen. ‘Maar hij is van zo’n lage komaf.’ Goed, maar velen van ons kunnen niet op hun aristocratische afkomst pochen. Iemand zegt: ‘Maar hij is zo’n trotse man, zo’n hooghartige man.’ Of: ‘Hij is een rijke man, trots op zijn portemonnee.’ Ja, maar er zijn anderen zoals hij binnengebracht. Die man heeft op de ene manier gezondigd, u deed het op een andere manier. Als de genade van God uw zes zonden aankon, kan die ook het halve dozijn van hem aan. 

			Wees hier maar zeker van: Toen God ons redde, wilde Hij dat wij vol hoop voor andere mensen zouden zijn. Zie dat mens eens uit het ziekenhuis komen. Hij heeft bijna alle ziekten gehad waarover u ooit gehoord hebt en toch is hij genezen. Hij zal nooit zeggen: ‘Het heeft geen zin om daar naar binnen te gaan, het zal u niet baten om uzelf onder behandeling bij die dokter te stellen.’ Integendeel, steeds als hij iemand ontmoet die lijdt, zal hij zeggen: ‘Ga toch naar de dokter die mij genezen heeft. Als u een bed kunt krijgen dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, als het u lukt om onder zijn aandacht te komen, dan zult u vast genezen. Uw ziekten kunnen niet erger zijn dan de mijne. Hij wist bij mij precies wat hij moest doen en hij zal ook weten wat hij bij u moet doen.’ Wie geproefd heeft dat Christus genadig is en aan wie de bekerende kracht van de Heilige Geest bewezen is, zal Christus aanprijzen en zal Zijn roem over de hele wereld verkondigen. Ik bid u, lieve vriend, wanhoop aan niemand. Als u met uw traktaten rondgaat, ga naar de slechtste huizen. Als u in de armenhuizen spreekt tot hen die misschien wel bijna heengaan – als u hen stervende vindt in de ziekenzaal terwijl ze het Woord van God dat u hun brengt, verwerpen – hou vol! Hou vol! Zeg nooit dat iemand ‘dood’ is. Omdat de Heere u behouden heeft, kan de genade van God iedereen behouden, hoe ver hij ook weggezonken is in de zonden. Hij kan zelfs de slechtste van alle mensenkinderen bereiken.

			VII. Het laatste gevolg is dat wat God voor ons gedaan heeft, ons vertrouwen voor onszelf zou moeten bevestigen. Niet ons vertrouwen in onszelf, maar in God, Die zal volmaken wat Hij in ons begonnen is. Als u een gelovige bent, is er niet half zo veel genade voor nodig om u in de hemel te brengen als de genade die u al kreeg om u te brengen waar u nu bent. U moet volmaakt worden, maar bedenk dat de allereerste stap het grootste probleem was. 

			Dit doet me altijd aan de legende van Sint Denis denken, die zijn hoofd opraapte nadat het eraf geslagen was en er volgens mij zo’n 120 mijl mee liep. Maar een grap zegt dat het geen probleem was om die 120 mijl te wandelen. De hele moeilijkheid zat hem in de eerste stap. Zo is dat. Zo ligt ook de hele moeilijkheid van de wandeling van het geloof in de eerste stap, die eerste keer dat een dood hart tot leven komt, dat eerste brengen van een goddeloze ziel, een vleselijke geest die in vijandschap tegen God verkeert, tot vriendschap met God. 

			Nou, dat is gebeurd. Dat eerste grote werk is in u gewerkt door God de Heilige Geest. Nu kunt u met de apostel zeggen: ‘Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn’ (Rom. 5:10). Denkt u dat de Heere ooit iemand bekeert met de bedoeling om hem het licht te tonen zodat hij voor altijd terug zou gaan naar de dikke duisternis? Druppelt Hij een sprankje hemels licht in onze ziel om het uit te laten gaan, zodat het nooit meer aangewakkerd kan worden? Komt Hij om ons te onderwijzen om het hemelse brood te eten en om het water des levens te drinken, en laat Hij ons daarna omkomen van honger of sterven van dorst? Maakt Hij ons tot leden van Christus’ lichaam om vervolgens toe te staan dat wij wegteren en vergaan? Heeft Hij ons zover gebracht om ons beschaamd te laten staan? Heeft Hij me een hart gegeven dat het uitroept naar Hem en dat naar Hem verlangt, heeft Hij me het verlangen naar volmaaktheid gegeven, een innerlijke honger naar alles wat heilig en waar is, en wil Hij me dan uiteindelijk verlaten? Dat kan niet zo zijn.

			‘Zijn liefde van verleden tijden verbiedt me om te denken

			dat Hij me uiteindelijk zal verlaten om in moeilijkheden weg te zinken.

			Die genadige bekering die ik voor ogen heb,

			bevestigt Zijn welbehagen om me er helemaal doorheen te helpen.’

			Laten we dus met blijdschap onze weg vervolgen, want zo zal het met ieder van ons zijn.

			Amen. 

			De hoofdman over honderd: 
een aansporing voor deugdzame mensen

			‘Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij Hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat U dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om tegen Hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden.’ 
(Lukas 7:4-9)

			Deze hoofdman had een bijzonder goede reputatie. Bij hem gingen twee karaktertrekken samen die niet vaak in zo’n goede harmonie gevonden worden. Hij won de hoogachting van anderen en dacht toch gering over zichzelf.

			Er zijn mensen die zichzelf gering achten en gewoon gelijk hebben. De hele wereld zou hun kleinheid beamen. Anderen denken groot over zichzelf, maar hoe beter men hen leert kennen, hoe minder ze geprezen worden. Naarmate ze het hoger in hun bol hebben, zal de wereld hen meer uitlachen en bespotten. Het gebeurt ook veel dat mensen groot over zichzelf denken, omdat de wereld hen prijst of vleit. Dan bekleden ze zichzelf met hoogmoed en omgorden ze zich met leegte, omdat ze op de een of andere manier de goedkeuring van anderen verkregen, terecht of onterecht. 

			Er zijn maar heel weinig mensen die de gelukkige combinatie uit deze tekst bezitten. De oudsten zeggen van de hoofdman dat hij het waard is, maar hij zegt van zichzelf: ‘Heere, ik ben het niet waard.’ Zij bevelen hem aan omdat hij een huis voor God gebouwd heeft, maar hij denkt dat hij het niet waard is dat Christus onder het dak van zijn huis komt. Zij voeren zijn verdiensten aan, maar hij voert zijn gebreken aan. Zo doet hij een beroep op de kracht van Christus, los van iets dat hij in zichzelf voelt en los van hoe hij over zichzelf denkt. Mogen u en ik deze gezegende combinatie in ons hebben dat wij, voor zover dat door integriteit, oprechtheid en karaktervastheid verkregen kan worden, de hoogachting van anderen winnen en toch tegelijkertijd nederig wandelen met onze God!

			Nu zijn er drie dingen waarover ik vanavond spreken wil. God geve dat het tot voordeel zal zijn. Allereerst is hier een hoogstaand karakter. Als tweede is er een diepe nederigheid. Als derde is hier ondanks die diepe nederigheid een heel krachtig geloof.

			I. Lieve vrienden, om te beginnen is hier een hoogstaand karakter. Laten we dat grondig waarderen en van harte aanbevelen. Soms als we Jezus Christus aan de voornaamste der zondaren preekten, waren we haast bang dat morele, oprechte mensen zouden kunnen denken dat ze buitengesloten werden. Dat moeten ze niet denken, het zou niet goed zijn als zij zo’n conclusie zouden trekken. We hebben weleens mensen horen fluisteren dat ze bijna zouden wensen dat ze verdorvener en losbandiger waren geweest toen ze nog niet wedergeboren waren. Dan zouden ze een dieper berouw hebben en van een meer voelbare en diepgaande verandering kunnen getuigen. Dan zouden ze door die ervaring nooit meer reden hebben om aan de overwinning van de genade te twijfelen. Sommigen hebben we zelfs horen zeggen: ‘Ik zou kunnen wensen dat ik door het slijk van de zonde gekropen was. Niet dat ik van de zonde houd, integendeel, ik veracht die. Maar als ik van zo’n levensweg gered had moeten worden, was de verandering zo overduidelijk geweest dat ik mijzelf nooit zou durven afvragen of ik wel een veranderd mens ben. Ik zou het voelen en ik zou het zien in mijn dagelijks leven en in mijn gesprekken.’ 

			Lieve vrienden, als iets dat we ooit gezegd hebben u tot deze misvatting heeft gebracht, dan spijt ons dat. Dat was nooit onze bedoeling. We hebben de poorten van de genade zo wijd opengezet dat de grootste godloochenaar, de meest onkuise, de meest losgeslagen mens niet zonder hoop hoefde te zijn. Maar we wilden daarmee deze poorten niet sluiten voor de ogen van hen die godvrezend opgevoed zijn, voor hen die door Gods voorzienigheid en door de beteugeling van onderwijs voor grote zonden bewaard gebleven zijn. Integendeel, wij dachten dat er ook wel plaats zou zijn voor de besten als we de poorten voor de slechtsten openden. Als de ark van Noach de onreine dieren opnam, hoefden de reine zeker niet bang te zijn om naar binnen te gaan. Als Jezus Christus in staat is om hen te genezen bij wie de ziekte vergevorderd is, dan kunt u daaruit afleiden dat Hij zeker in staat is om hen te genezen die weliswaar ziek zijn, maar bij wie de ziekte nog niet zo vergevorderd is. 

			Daarnaast zou een korte overdenking u kunnen laten inzien dat het berouw van boetvaardige gelovigen niet bepaald wordt door de mate waarin ze gezondigd hebben tegen de morele code, zoals we dat noemen. U kunt de grootte van de zonde inschatten naar de klaarblijkelijke verdorvenheid ervan, maar het is een andere, een veel betere zaak om verlichte ogen van het verstand te hebben. Dan ziet u de zonde in zijn oneindige kwaadaardigheid, zoals hij blijkt te zijn in het licht van de hemelse zuiverheid en volmaaktheid die van de troon van God afkomt. Of u ziet de zonde zoals die weerspiegeld wordt vanaf de heuvel Golgotha, waar het wonderlijke offer van Christus gebracht werd. 

			Wat? Denkt u soms dat het witgepleisterde graf van het hart van een farizeeër beter is dan de openlijke onreinheid van het leven van Maria Magdalena? Of, als u het over ervaring heeft, kan de herinnering aan duizenden losbandigheden wel zo’n brandend besef van berouw geven als één blik op de Gekruisigde? 

			Vrienden, laat mij u herinneren aan de woorden van Jezus: ‘En als Die – de Geest van de waarheid – gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven’ (Joh. 16:8, 9). Die ene zonde van het ongeloof is zo’n samenballing van alle verdorvenheid dat hij de misdaden van Sodom en Gomorra kan overtreffen en kan maken dat zij meer te verontschuldigen zijn op de dag van het oordeel dan de mensen uit Kapernaüm die de machtige werken van Christus zagen en geen berouw toonden (vgl. Matth. 11:23, 24). Die ene zonde van het ongeloof is zo afgrijselijk dat het zuchten van de hele schepping (Rom. 8:22) slechts een zielig gesteun is om het te betreuren. Rivieren van tranen zouden maar een klein gebaar zijn om hierover te weeklagen. 

			Echter, vergissingen komen voor en misverstanden ontstaan. Laten we daarom een paar woorden wijden aan wat mensen waarderen als een hoogstaand karakter.

			Zo’n karakter kan te midden van uw medemensen in elke situatie verworven worden. De hoofdman was een soldaat, over het algemeen geen beroep dat erg bevorderlijk is om in moreel opzicht uit te blinken, hoewel sommige van de meest stralende heiligen die ooit geleefd hebben in het leger geweest zijn. Bovendien was hij een soldaat in een vreemd land, niet de plek waar hij achting kon verwerven. Hij vertegenwoordigde de macht die Judea veroverd en met grote wreedheid behandeld had. Ondanks de vooroordelen tegen zijn ras en nationaliteit had deze man door zijn vriendelijkheid en goede gedrag toch de achting van anderen verworven. Hier komt nog bij dat hij vanzelfsprekend verantwoordelijk werd gehouden voor elke wreedheid, omdat hij de bevelhebber van de soldaten was. Wat zijn honderd soldaten ook deden, het werd hun kapitein toegerekend. Daarom was zijn positie bijzonder moeilijk. Toch, ondanks dit zeiden de oudsten over hem: ‘Hij is het waard.’ 

			Laat niemand van u wanhopen! Waar u ook geplaatst bent, ook daar kunt u een nobel karakter verwerven. U kunt God in de slechtste omstandigheden dienen. U kunt uw vijanden dwingen om uw uitnemendheid te erkennen. U kunt zo schuldloos tegenover de mensen staan en zo oprecht voor God wandelen dat degenen die loeren op uw val op hun lippen bijten van teleurstelling, omdat ze geen woord tegen u kunnen inbrengen, behalve als het gaat om de dienst aan uw God en Koning. Laat niemand ooit wanhopen, waar hij ook geplaatst wordt, ook al wordt hij omringd door mensen die hem op de proef stellen, en zeker niet als de genade van God in hem is. Laat hij net als Joab bidden dat hij genade in de ogen van zijn meester vinden zal (2 Sam. 14:22) en verwachten dat hij die verkrijgt.

			Deze hoofdman over honderd moet heel zuiver en betrouwbaar geweest zijn. Hij was niet alleen maar rustig en zonder aanstoot te geven, zoals sommige mensen zijn die net zo smakeloos als ongevaarlijk zijn. U kunt een hoogstaand karakter verkrijgen, maar niet zonder daaraan te werken. Mensen krijgen geen reputatie te midden van hun medemensen door slapheid en lusteloosheid of door pretenties en gepraat. Daden! Daden! Dat is wat de mensen waarderen. Er zit meer waarheid in Nelsons spreuk dan we op het eerste gezicht denken: ‘Engeland verwacht dat iedere man zijn plicht doet!’7 De mensen spreken niet goed over u als u geen goed doet. Deze hoofdman deed goed, want ze zeiden dat hij het waard was. Dit moet wel betekenen dat hij rechtvaardig was in zijn handelen en gewoonlijk edelmoedig, anders hadden ze niet gedacht dat hij het waard was. 

			Het lijkt er ook op dat de manier waarop hij zich thuis gedroeg evenveel bijdroeg aan de achting die hij kreeg als zijn gedrag in het openbaar. U zult dat zien in de omstandigheden waarin we hem aantreffen. Zijn tere gevoelens en zijn intense angst betroffen geen kind, maar een knecht, mogelijk zelfs een slaaf! In zo’n geval zouden we het voldoende vinden als er stond dat de man door zijn meester werd gewaardeerd, maar de uitdrukking spreekt over verknochtheid: hij ‘was hem lief’ (Eng. vert.). Dit kan duiden op de trouw van de knecht, maar het is de vriendelijkheid van de meester waar de nadruk op valt en die onze aandacht vraagt.

			We moeten ook niet over het hoofd zien dat de knecht thuis onder het dak van zijn meester lag. Mattheüs legt er de nadruk op. We weten dat de Romeinen niet zo bijzonder vriendelijk waren voor degenen die van hen afhankelijk waren. Vaak zagen ze hen als niet meer dan slaven. Wat zeg ik, in onze eigen tijd is het volgens mij ook heel gewoon dat een dienstmeisje naar haar ouderlijk huis gaat als ze ziek wordt. Dat gebeurt in onze beschaving, waar zo op gepocht wordt en nadat het christendom zo’n heilzame invloed op onze sociale verhoudingen uitgeoefend heeft. Niet ieder van ons is zo vriendelijk als de hoofdman, vrees ik. Hij uitte zijn vriendelijkheid in zijn liefde voor zijn knecht en in het comfort dat hij hem in zijn eigen huis verschafte.

			Daarnaast ziet u zijn edelmoedigheid. Mijn lieve vrienden, een waardig karakter is niet af en toe een daad verrichten die opzichtig schittert, het is een volharden in deugdzaamheid. Duizenden vriendelijke dingen kunnen zich onder de oppervlakte genesteld hebben als de wijdvertakte wortel van een grote boom, toen gezegd werd: ‘Hij heeft ons volk lief.’ De opvallende vruchten kwamen tevoorschijn toen ze rijp waren: ‘Hij heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd.’ Over dit voorbeeld van vrijgevigheid wordt gesproken als niet meer dan een aanvulling. De Joodse oudsten zeiden niet: ‘Hij heeft ons volk lief, want…’ Maar: ‘Hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf een synagoge voor ons gebouwd.’ Dit laatste was een zichtbaar voorbeeld van onnoemelijk veel goede diensten die hem al hun geheime hoogachting hadden doen winnen, voordat deze opbloeide in een publieke goede naam. 

			Ik heb allerlei soorten mensen horen prijzen en ik heb opgemerkt welke kwaliteiten de toejuiching van de massa krijgen. Zelfs verheven en hooghartige mensen hebben wel iets waarvoor ze geprezen kunnen worden. Ik denk echter dat ik nog nooit een krenterig mens heb horen prijzen of iemand die zich voortdurend schuldig maakt aan zelfzucht. Ook al heeft hij elke andere deugd, maar hij mist de vrijgevigheid, er zullen slechts weinigen goed spreken over hem. Als ze er al zullen zijn. Laat mij elke christen aanraden om in al zijn daden vrijgevig en in al zijn gedachten ruimhartig te zijn.

			Dit kan als een gemeenplaats klinken, maar ik ben ervan overtuigd dat het juist de kleine trucjes bij het handeldrijven zijn, die kleine centenbesparingen, dat scherpe zakendoen, die de godsdienst in diskrediet brengen. Het is oneindig veel beter dat een christen te veel betaalt dan dat hij te weinig betaalt. Hij kan beter van overdreven vrijgevigheid beschuldigd worden dan dat hij het zichzelf als verdienste aanrekent dat hij er een strenge spaarzaamheid op na houdt. Laat hem liever zo nu en dan de dupe van een bedrieger worden dan dat hij zijn hart voor zijn medemensen sluit. Christen, ik zou ernaar streven een edel karakter te krijgen. Ik zie niet hoe u dat kunt bereiken zonder goedgeefsheid in de strijd te werpen en haar bij uw lijst van deugden te voegen.

			Een hoogstaand karakter is heel bruikbaar wanneer het eenmaal verkregen is. Ik zeg dit omdat sommigen zouden kunnen denken dat we bij het preken van het Evangelie ontaarde en slechte mensen voortrekken boven degenen die oprecht wandelen. Als u een goed karakter hebt verkregen, een goede reputatie in de ogen van de mensen, kan dat ons vriendelijke gedachten, vriendelijke woorden, vriendelijke daden en vriendelijke gebeden opleveren, zoals bij deze hoofdman over honderd. Vele mensen zullen voor u willen bidden als ze u oprecht zien wandelen. Ja, zelfs uw tegenstander, die u anders vervloekt zou hebben, zal voelen dat de vloek op zijn lippen aarzelt. Hoewel hij graag tegen u uitgevaren was, houdt hij zijn mond, beschaamd vanwege uw uitnemendheid. Laat de christen eraan werken zo te leven dat het hem niet aan vrienden ontbreekt. ‘Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon’ (Luk. 16:9), is een van Christus’ eigen voorschriften. 

			Als u moet bukken, kruipen en liegen om vrienden te krijgen, acht het dan ver beneden u om dat te doen. Maar als u met behoud van uw oprechtheid voor God aan de mensen zo’n genegenheid en edelmoedigheid kunt tonen dat u hun goedkeuring verkrijgt, doe dat dan, smeek ik u. Er kan een tijd komen dat hun sympathie u helpen zal.

			Maar bedenk, en hier beëindig ik dit punt, hoe goed uw karakter en hoe uitnemend uw reputatie ook is, geen woord hierover mag ooit voor de troon van de Allerhoogste ter sprake gebracht worden. Toen Job met zijn tegenstanders sprak, kon hij zeggen: ‘Ik ben niet schuldig’ (Job 10:7). Hij kon zich laten voorstaan op zijn uitnemendheid, en dat deed hij ook. Maar wat veranderde hij van toon in de tegenwoordigheid van God! ‘Nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as’ (Job 42:5, 6). Als we voor de Heere verschijnen, moeten we allemaal komen als zondaars. Als u op uw knieën ligt, heeft u niet meer om trots op te zijn dan de grootste schurk of de man die tegen ‘s lands wetten gezondigd heeft.

			Daar aan de voet van het kruis heeft de een net zo hard genade nodig als de ander. We moeten allemaal bij de poort van de genade aankloppen en we moeten door dezelfde edelmoedige hand gevoed worden. Hier zijn geen gradaties. Wij komen door dezelfde deur binnen, we komen tot dezelfde Zaligmaker. Uiteindelijk – geprezen zij Zijn Naam! – zullen we samen in dezelfde hemel plaatsnemen, of we nu een goede reputatie verwierven of niet, of wij nu als een dief te elfder ure de hemel binnenkropen of door 45 jaar van openbare dienst de toejuiching van mensen verdienden, zoals Kaleb, de zoon van Jefunne (Joz. 14:10).

			‘Niets breng ik mee uit mijn eigen zak

			Ik houd mij enkel vast aan Uw kruis.’ 

			Dit moet de gemeenschappelijke grond zijn waarop we staan. Ieder moet dezelfde belijdenis afleggen voor de God van de genade.

			Dit alles heb ik gezegd als eerbetoon aan het hoogstaande karakter van de hoofdman en aan de hoogstaande motieven om dit na te streven. 

			II. Als tweede zien we dat in de hoofdman zijn hoogstaande en edele naam samengaat met een diepe nederigheid van geest. ‘Ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt.’ 

			Nederigheid kan dus ook in elke omstandigheid voorkomen. Sommige mensen zijn te min om nederig te zijn. Begrijpt u me? Ze bukken te laag, ze kruipen te veel, ze zijn te gluiperig en laaghartig om nederig te zijn. Als ze nederige woorden gebruiken, onteren ze die woorden. U merkt direct dat ze zich eerder verheffen dan neerbuigen als ze nederig doen. Hoe kan het ook anders? Het past niet bij het kleinste ongedierte dat over de grond kruipt om over nederigheid te praten. Zij horen laag, dat is hun plek.

			Zo ook met de schepselen die kronkelen en kruipen: ‘Wat u maar wilt, meneer.’ ‘Ja …, nee’, in één adem. Hun ziel is de aandacht van een sperwer nog niet waard. Ze zijn te min om aandacht aan te schenken, en toch zeggen ze dat ze nederig zijn. Maar om nederig te kunnen zijn, heeft een mens een ziel nodig. Om te kunnen buigen, moet u op een bepaalde hoogte staan waarvandaan u buigen kunt. U moet daadwerkelijke voortreffelijkheid in u hebben om te begrijpen wat het wil zeggen om zichzelf verdiensten te ontzeggen. Als de hoofdman onwaardig geweest was, als hij gierig was en een onderdrukker, dan had hij de waarheid gesproken toen hij zei: ‘Ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt.’ Maar er zou geen ware nederigheid gelegen hebben in wat hij zei. Het was door zijn voortreffelijkheid, die door anderen werd erkend, dat hij nederig was in zijn bescheiden mening over zichzelf. 

			We hoorden van een zekere monnik die zich nederig voordeed en zei dat hij al Gods geboden overtreden had. Hij was de grootste zondaar ter wereld, hij was zo slecht als Judas. Iemand zei: ‘Waarom moet je ons dat vertellen? Dat dachten we allemaal allang!’ De heilige man werd vuurrood, sloeg de man die hem beschuldigd had en vroeg hem wat hij gedaan had om zo beschuldigd te worden. We kennen er een paar van die soort. Ze gebruiken nederige woorden, lijken heel berouwvol, en wellicht zult u hen zelfs op gebedsbijeenkomsten beschouwen als de zachtmoedigsten van alle mensen en de meest gebrokenen van hart. Als u hen echter letterlijk neemt, vertellen ze u meteen dat ze die woorden overdrachtelijk bedoelden, net als sommige kerkelijke personen. Ze bedoelden helemaal niet wat ze leken te bedoelen, maar iets heel anders. Dat is geen nederigheid. Het is een bespottelijke bescheidenheid die hunkert naar toejuiching en die bedrieglijke woorden gebruikt als lokaas voor de valstrik van algemene goedkeuring.

			Onze hoofdman was werkelijk nederig. Zo kan een mens zijn, hoewel hij de grootste uitnemendheid bezit en zich in een voortreffelijke positie bevindt. Ik geloof diep vanbinnen dat niemand een oprechter nederigheid bezat dan John Knox, en toch kronkelde en bukte John Knox nooit. Toen Luther de donderslagen van het Vaticaan tartte, zeiden veel mensen ongetwijfeld dat dit hoogmoedig, zelfgenoegzaam en trots was. Ondanks dit alles wist God hoe nederig Maarten Luther met Hem wandelde. Toen Athanasius opstond en zei: ‘Ik, Athanasius, tegen de rest van de wereld’, had dat de klank van hoogmoed, maar er zat een ware en gezonde nederigheid in tegenover God, want hij leek te zeggen: ‘Wie ben ik? Niet waard om je zorgen om te maken. Daarom gebruik ik niet de uitvlucht van lafheid ter wille van mijn eigen veiligheid. Laat de wereld maar met mij doen wat hij wil, Gods waarheid is oneindig veel kostbaarder dan ik. Daarom geef ik mezelf over als een offer op haar altaar.’ Ware nederigheid zal zich voegen bij de grootste ridderlijkheid in het verdedigen van de goddelijke waarheid, en bij de meest stoutmoedige verklaring van datgene waarvan men in zijn eigen geweten weet dat het waar is. Hoewel het het lot van een christen kan zijn dat men hem trots vindt, laat het toch nooit de waarheid over hem zijn en laat er nooit een reden voor zijn.

			De hoofdman over honderd was, hoewel eerbiedwaardig, toch nederig. Zijn vrienden en buren ontdekten wie hij was door wat hij zei en deed. Hij vroeg hun om voor hem te gaan, omdat hij inzag dat hij het niet waard was. Toen hij ontdekte dat ze om een te grote weldaad vroegen, hield hij Hem tegen: ‘Ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt.’ U hoeft de mensen niet te vertellen dat u nederig bent. U heeft geen reden om te verkondigen dat u werkelijke nederigheid bezit. Laat het vanzelf ontdekt worden, zoals een specerij door haar geur of vuur door zijn vlammen ontdekt wordt. Als u dicht bij God leeft en als uw nederigheid van de goede soort is, zal die haar eigen verhaal vertellen. 

			Maar de plek waar nederigheid zich uitspreekt, is de troon van de genade. Geliefden, sommige dingen zeggen we wel tegen God, maar niet tegen de mensen. Niemand buigt zo sierlijk in zijn vernedering voor de troon van de Allerhoogste als degene die weigert te buigen voor zijn medemensen. Het is geen ware nederigheid om de knie voor de troon van een tiran te buigen. Maar hij heeft ware nederigheid die, nadat hij de tiran in zijn gezicht getart heeft, op zijn knieën gaat voor de God van de hemel: dapper als een leeuw voor mensen, zachtmoedig als een lam voor Jehova. De mens in wie God werkelijk behagen schept, wil en durft de liefde voor zijn soevereine Heere niet terzijde te schuiven in de confrontatie met mensen.

			Maar als hij alleen met zijn Meester is, bedekt hij zijn gezicht met iets beters dan de vleugels van de engelen. Volledig gehuld in het bloed en de rechtvaardigheid van Jezus Christus, verheugt hij zich met vreze en beven dat hij nu van alle dingen gerechtvaardigd is. Tegelijk is hij zich bewust van de algehele vuilheid van zijn natuur, en met een diep neerbuigen van zijn ziel gebruikt hij de schreeuw van de melaatse: ‘Onrein! Onrein! Onrein!’ Zo richt hij al zijn hoop op het reinigende bloed van Jezus en is hij alleen afhankelijk van de verdienstelijke gehoorzaamheid van Jezus, waarop elke geheiligde gelovige alleen vertrouwt. Zoek dus zo veel in uw vermogen ligt naar het hoogstaande karakter dat een christen te midden van de mensen kenmerkt, maar vermeng dat altijd met de ware nederigheid die bij de Geest van God vandaan komt en die ons altijd past in de tegenwoordigheid van de Heere.

			III. Het hoofdpunt waar ik naartoe werk, omdat dit uiteindelijk het meest praktische is, ligt in mijn derde punt. Hoe diep onze nederigheid ook gaat, hoezeer we ons er ook van bewust zijn dat we niets verdienen, nooit moet dit ons geloof in God verminderen. 

			Let op de belijdenis: ‘Ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt.’ Welke conclusie trekt hij daaruit? ‘Ik vrees dat mijn knecht daarom niet genezen zal worden?’ Nee, nee! Hij zegt juist: ‘Spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn.’ Het is een grote vergissing om te denken dat een groot geloof betekent dat u trots bent. Geliefden, hoe groter het geloof, hoe dieper de nederigheid. Deze twee zijn broeders, geen vijanden. Hoe meer de heerlijkheid van God uw blik vangt, hoe nederiger u zich bewust zult verootmoedigen, maar ook hoe hoger u zult opstijgen in aanhoudend gebed. 

			Laten we dit principe nemen en het proberen toe te passen op een aantal gevallen: ik stel dat een diep besef van onze eigen nietigheid ons niet mag verhinderen om een sterk geloof te hebben. We zullen een paar voorbeelden nemen.

			Een predikant heeft het Woord gepreekt. Hij heeft het zo verkondigd dat God er in zekere zin Zijn goedkeuring aan wilde hechten. Echter, het riep strijd op. Hij heeft ik weet niet wat voor beroering en ophef veroorzaakt, zoals een trouwe dienaar van God in zekere mate altijd doen zal. Als hij tot God komt, vraagt hij dat een grotere zegen dan ooit tevoren op zijn werk rusten mag, maar iets snoert hem de mond. Hij herinnert zich zijn vele gebreken, hij herinnert zich misschien hoe traag hij in zijn persoonlijk gebed is en hoe koud hij is in zijn oproep aan de mensenkinderen. De belofte ligt voor hem: ‘Mijn woord zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren’ (Jes. 55:11). Ondanks dat is hij zich er zo van bewust dat hij de eer om verdienstelijk te zijn niet verdient, dat hij bijna bang is om te bidden zoals hij zou moeten bidden en om te geloven zoals hij zou moeten geloven. 

			Lieve broeder, mag ik u met klem wijzen op de zaak van de hoofdman over honderd? Het is terecht dat u en ik zeggen: ‘Heere, ik ben niet waard om de geestelijke ouder van een onsterfelijke ziel te worden.’ Het is terecht dat ik voel dat het een te grote eer is dat mij toegestaan wordt om de waarheid te preken. Het is een bijna te hoog verheven zaak voor zo’n zondaar als ik om enkele juwelen aan de Verlosser aan te bieden om aan Zijn kroon te bevestigen. Maar echt, hieruit moeten we niet afleiden dat Hij Zijn belofte aan ons niet vervullen zal en ons gebed niet verhoren wil. ‘Heere, spreek een woord, en hoe zwak het instrument ook zijn mag, de gemeente zal gezegend zijn. Maar spreek het woord, en het wonderbaarlijk getuigenis, hoewel het bevlekt is door duizend onvolmaaktheden, zal toch levendmakend en krachtig zijn en scherper dan enig tweesnijdend zwaard.’ Laat dit een wanhopige predikant troosten en bemoedigen. Laat hem hieruit moed putten en leren dat hij niet op zichzelf moet zien, maar op God. Hij is niet afhankelijk van zijn eigen arm, maar van de belofte van God en van de sterke arm van de Allerhoogste. 

			Of lieve vriend, en nu spreek ik een broeder of zuster in een vergelijkbare verwarring aan, u heeft in uw persoonlijk leven enkele verwanten en buren op uw hart liggen die u bijzonder lief zijn. Of wellicht geeft u les op een zondagsschool of hebt u een grote klas met volwassenen. Satan zal het soms erg druk met u hebben. Hoe verdienstelijker u bent, hoe drukker hij het met u heeft. Hij zal tegen u zeggen: ‘Wie bent u dat u erop hoopt ooit bekeerlingen te zien? Andere mannen en vrouwen hebben dat gehad, maar die waren beter dan u. Ze hadden meer talent, meer vaardigheid. Zij dienden God beter en God gaf hun een grotere beloning. U moet er niet op hopen om uw kinderen behouden te zien. Dat kunt u niet verwachten. Hoe kan zulk onderwijs als u geeft ooit nuttig zijn?’

			Vriend, u hebt gelijk als u zegt: ‘Heere, ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt.’ Hoe meer u dat voelen kunt, hoe meer hoop ik heb op uw welslagen. U hebt gelijk als u aanvoelt dat David niet in staat is de reus te ontmoeten en dat stenen uit de beek nauwelijks wapens zijn voor zo’n strijd. Maar trek uit het goede niet de verkeerde conclusie. Wantrouw om die reden uw God niet. Wat voor dwaas u ook zijn mag, lang geleden heeft God al wijze dingen beschaamd gemaakt door dwaze (1 Kor. 1:27). Hoe zwak u ook bent, vroeger heeft God al vaak genoeg de machtigen door zwakke middelen ten val gebracht. Hoop op Hem. Als u vanavond uw zonden hebt beleden, dan moet het u niet aan geloof ontbreken. Zeg juist: ‘Heere, spreek een woord en mijn klas zal gezegend worden, spreek een woord en die halsstarrige jongens en meisjes tot wie ik al zo vaak gesproken heb en die toch niets beter lijken te zijn geworden, zullen behouden zijn.’ Geloof in God, geliefde medewerkers! Het resultaat van alles berust, behalve in de eerste plaats bij God, bij uw geloof. Als u in weinig succes gelooft, zult u weinig succes krijgen. Als u echter in grote dingen kunt geloven en grote dingen kunt verwachten, zult u zeker merken dat het Woord van uw Meester uw verlangen vervult. 

			Dit geldt ook voor ouders die voor hun kinderen bidden. Of voor een man die voor zijn vrouw pleit of voor een vrouw die voorbede doet voor haar man. Alleen God weet wat voor hartverscheurende gebeden vaak worden gehoord in gezinnen waarvan slechts een deel behouden is. Wat een verdriet voor een echt godvrezende vader om zijn zonen en dochters nog steeds als kinderen van de toorn te zien! Wat een pijn om te weten dat uw hartsvriend of hartsvriendin altijd van u gescheiden moet worden door de slag van de dood! Ik verbaas me er niet over dat u voor uw vrienden bidt. Zou ik me niet over u verbazen als u dat niet deed? En nu heeft een besef van uw onwaardigheid u bijna laten ophouden toen u laatst bad. Misschien was er geen openbare zonde bij u, misschien kon u zich tegenover anderen verdedigen, maar in de afzondering hebt u gezegd: ‘Heere, ik ben deze zegen niet waard.’ U hebt gezegd: ‘Heere, mijn kinderen zijn niet behouden omdat mijn voorbeeld niet zo goed is als het zou moeten zijn. Mijn bekering is niet zo oprecht als zou moeten.’ U gelooft, net als ik soms, dat geen schepsel op de hele wereld zo klein is als u en dat geen mens op de hele wereld die door God wordt bemind, zo verbazingwekkend ondankbaar is.

			Ik zeg dat het terecht is dat u dat vindt, maar laat het uw gebeden niet doen ophouden. Doe uw verzoek, wees afhankelijk van het bloed van Christus in uw smeken en van Christus’ voorbede voor de verhoring. Wees niet bang. Een zwarte hand doet de brief in de bus, maar dat die hand zo zwart is, zal de verzending van de brief niet verhinderen. Er zit een postzegel op en hij zal verzonden worden. Uw zwarte hand legt een gebed aan Christus’ voeten neer, maar die zwarte hand zal niet verhinderen dat u verhoord wordt, want er zit een postzegel op, het bloed van Jehova Jezus. Hij mag beklad zijn, verkeerd gespeld en helemaal onder de vegen zitten, maar wees niet bang, want God kent de handtekening van Zijn Zoon, en dat geeft waarde aan uw gebeden. Het is de bloedige handtekening van Hem Wiens hand aan het kruis genageld was, die bij God de overhand behalen zal. 

			Geef de angst daarom geen plaats, vraag ik u. Uw gebeden zullen met een antwoord van vrede in uw binnenste terugkeren. ‘Maar ik heb al zo lang gebeden’, zegt iemand. Ach broeder, ‘Beperk de Heilige van Israël niet!’ (Ps. 78:41). Zuster, laat uw twijfels de overhand niet hebben. Vernieuw uw beroep op Jezus: ‘Spreek een woord, spreek slechts één woord.’ Alles zal gebeuren als Hij spreken zal. Duisternis vluchtte voor Hem in de voorhistorische chaos, en op de verwarring volgde orde. Als Hij in een donker hart spreekt: ‘Laat er licht zijn’ (Gen. 1:3), zal er dan geen licht zijn? Engelen vliegen op Zijn bevel, in Zijn aanwezigheid smelten de rotsen weg en de heuvels lossen op. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld (Ex. 19:18). Als Hij verschijnt, gehuld in klederen van verlossing, zijn er geen onmogelijkheden voor Hem. Hij is in staat het diepste verlangen van uw hart te veroveren. Wees daarom nederig, maar niet ongelovig.

			Als u het goed vindt zal ik de tekst nu op een andere manier toepassen. Voor wat uzelf betreft, vrienden, wat zijn de genadegaven die u nodig hebt? Als elk mens zijn eigen specifieke gebed zou kunnen opschrijven, wat zouden we dan al een verschillende dingen op papier hebben staan als we slechts rondgingen op de eerste rij van die galerij daar. Als het papier bij iedereen langskwam, zou het dan niet vanbinnen en vanbuiten met smeekbeden beschreven zijn, zoals Jeremia’s rol met klaagzangen? Maar stelt u zich nu slechts uw eigen zaak voor ogen en de zaak van anderen, en laten we dit principe erop toepassen. Wij zijn uiterst onwaardig om de tijdelijke of geestelijke genade te verkrijgen die we nu mogelijk zoeken. Zo kunnen we het aanvoelen. Maar ook als we iets voor onszelf vragen, moeten we het in geloof op God vragen, geloof in Zijn belofte, in Zijn genade, en dan zullen we de overhand hebben. Dit gezegende principe kan in allerlei situaties toegepast worden. Wat uw verlangen ook is, geloof slechts en het zal u gegeven worden, als uw verlangen in overeenstemming met Zijn wil is en in overeenstemming met de beloften uit Zijn Woord. Anders is Gods Woord niet waar. Wees er nederig over, maar twijfel er niet aan. 

			Het geval dat ik nu voor ogen heb is het volgende. Vanavond is hier iemand die niet behouden is. Het is iemand van wie het karakter in morele zin bewonderenswaardig is. Niemand ontdekt een gebrek aan u en zoals ik al zei, u zou bijna willen dat dit wel het geval was, want u kunt niet zoals sommige anderen de verschrikkingen van de Heere ervaren. Uw hart is niet gebroken door de overtuiging, zoals dat van sommige anderen, maar er is wel een verlangen in uw hart: ‘Heere, red mij of ik verga!’ (Matth. 8:25). Wel, lieve vriend, het is goed dat u ervaart dat er niets in u is om u bij Christus aan te bevelen. Ik ben blij dat u dit ervaart. Hoewel er in de ogen van de mensen en zelfs in de ogen van uw eigen ouders niets is waarvoor u zou moeten blozen, ben ik toch blij dat u voelt dat u voor God niets heeft waar u zich op zou kunnen laten voorstaan. Ik denk dat ik u voor me zie. U zegt: ‘Dat ik naar de kerk ga, daar vertrouw ik niet op. Ik wil het gebruik van de genademiddelen niet opgeven, maar nee, meneer, ik vertrouw er niet op. Voor wat betreft mijn doop, mijn belijdenis of mijn deelname aan het sacrament, ik weet dat dit niets in zich heeft wat mijn ziel behouden kan. Ik hou van Gods verordeningen, maar ik kan op deze dingen niet vertrouwen. Meneer, ik heb de armen gevoed, ik heb de onwetenden onderwezen, en voor zover mogelijk wil ik alles doen om mensen te helpen die dat nodig hebben. Maar ik wijs het allemaal hartgrondig af als grond om op te vertrouwen. Niets heb ik waarin ik roemen kan.’

			Nou, lieve vriend, er blijft slechts één ding over dat u vanavond volkomen vrede geven kan, en moge de Meester u dat ene geven! Kom tot Hem met dit gebed: ‘Spreek een woord, en ik zal gezond worden.’ Christus kan dat doen. Het offer is gebracht, het kostbare bloed is vergoten. Dat heeft een almachtige werkzaamheid. Hij kan onze zonden wegdoen. Christus leeft om voor de troon te pleiten en ‘Hij kan ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan’ (Hebr. 7:25). Twijfel dus niet, maar vertrouw u nu aan Jezus Christus toe en weet dat u behouden bent. 

			Ik zoek vandaag niet de verfoeilijkste van alle verfoeilijke mensen. Hoe vaak hebben we vanaf deze plaats gezegd dat niemand buitengesloten wordt behalve wie zichzelf buitensluit? Geen berg zonden, geen hoop vuilheid kan een mens buiten de hemel houden als hij in Jezus gelooft. Maar nu zijn we juist op u uit. Ik weet dat het om een groot aantal mensen gaat. U bent in zekere zin onze lieve vrienden en hoewel u niet bij ons hoort, blijft u toch graag bij ons in de buurt. Als er iets voor de zaak van God gedaan moet worden, bent u wellicht de eerste om het te doen, en toch bent u zelf niet behouden. Ik kan de gedachte niet verdragen dat u verworpen zult worden. Zo dicht bij de hemelpoort te zijn, en uiteindelijk toch buitengesloten te worden! Waarom zou dat nodig zijn?

			Nu spreekt de stem tot u. De Geest van de levende God spreekt door die stem. Eén blik is leven voor u, evenals voor de voornaamste van de zondaren. Zonder sterke overtuigingen, zonder verschrikkingen van het geweten, zonder besef van ergerlijke zonden – als u rust in Jezus, bent u behouden! Daarvoor is geen bepaalde hoeveelheid zonde vereist. U bent verloren in de val, geheel verloren, zelfs al had u geen zonde van uzelf gehad. Maar uw eigen daadwerkelijke zonden hebben u reddeloos te gronde gericht en buiten de genade van Christus gebracht. U weet dit en u voelt het tot op zekere hoogte. U zult het beter voelen nadat u in Jezus bent gaan geloven. Maar nu is de enige boodschap van genade: ‘Geloof en u zult leven.’

			Het voelt alsof ik u niet bereik. Ik kan de woorden niet vinden om te zeggen wat in mijn binnenste leeft. Maar u weet dat ik het over u heb. Als we op de zonde schieten, raken we u bijna nooit. U bent zo aan onze oproep gewend dat we u naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen bereiken. Ja, aan sommigen van u zou ik geen gebrek kunnen ontdekken, als ik ernaar zou zoeken. Uw moeder geniet van uw ijver, uw zus is blij met uw vele deugden. Toch is er één ding dat u ontbreekt. Bedenk dat de sterkte van een ketting gemeten wordt aan de zwakste schakel. Zolang die ene zwakke schakel er is, is de leven gevende eenheid verbroken. U kunt alle andere dingen hebben, maar u zult slechts een kind van de natuur zijn, en geen levende zoon.

			Ik doe niet meer dan u keer op keer de waarheid vertellen die u al vele jaren kent. U zult deze dingen niet betwisten, en soms voelt u een zekere ernst met betrekking tot uw eeuwige deel, maar net als vele anderen stelt u het steeds weer uit. Maar de dood wordt niet uitgesteld. De dag van het oordeel wordt niet voor u opgeschort! Mocht u nu toch ingebracht worden! We verheugen ons over de voornaamste van de zondaren, we laten de tent weergalmen als verloren zonen binnenkomen. Maar oudste broeder, waarom wilt u niet binnenkomen? U die niet de hele dag werkeloos op de markt gestaan hebt, (Matth. 20:6), maar slechts het eerste uur, zeg niet dat geen mens u gehuurd heeft. Kom binnen, opdat het huis van de genade vol zal worden! 

			God geve ons het verlangen van ons hart en dan zal Zijn Naam de lof gebracht worden!

			Amen, ja amen. 

			Stefanus’ martelaarschap

			‘Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.’ (Handelingen 7:55, 56)

			Ware christelijke ijver streeft ernaar het hoogste werk te doen waartoe een geheiligd mens in staat is. Het eerste wat we over Stefanus horen, is dat hij de gaven van de kerk onder behoeftige weduwen verdeelde. Hij oefende in wezen het ambt van diaken uit, ook al werd dat toen niet zo genoemd. Hij was eerbaar, sprak niet met twee monden en hield het geheimenis van het geloof vast in een zuiver geweten (1 Tim. 3:8, 9), en daarom was hij zeer geschikt voor zijn werk. Ongetwijfeld verrichtte hij zijn dienst trouw, zorgde zijn gedrag ervoor dat hij hoog aangeschreven stond en verkreeg hij veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus (1 Tim. 3:13). 

			Hoewel de zware dienst van het bedienen van de tafels een goede verontschuldiging zou zijn geweest om ander dienstbetoon na te laten, zien we weldra dat hij, vol van geloof en kracht, grote wonderen en tekenen onder het volk doet (Hand. 6:8). En zelfs daar is hij nog niet tevreden mee. We zien hem ook nog eens het geloof verdedigen tegenover een synagoge vol spitsvondige filosofische ontkenners van de waarheid. Samen met hun bondgenoten zetten zij de aanval in op de eerbiedwaardige diaken en meteen rees hij op om een onweerstaanbare getuige van het Evangelie te zijn. Stefanus de diaken werd Stefanus de prediker! Deze heilige man gebruikte zijn grote gaven niet slechts op één gebied. Omdat hij de vaardigheden bezat om zijn bediening op een meer geestelijke wijze vorm te geven, legde hij zijn gaven direct op het altaar van Christus. 

			En dit is nog niet alles, hij werd nog hoger bevorderd. Nadat hij Stefanus de wijze apologeet en de dappere verdediger van het geloof geworden was, stopte hij daar niet, maar steeg hij tot de hoogste rang in het christelijke leger. Hij verkreeg een ongeëvenaarde waardigheid, de allerhoogste adeldom, de grootste heerlijkheid. Ik bedoel de naam en eer van martelaar. Stefanus de diaken werd eerst Stefanus de prediker en daarna Gods trouwe en waarachtige getuige, die zijn leven aflegde om zijn getuigenis met zijn bloed te bezegelen. 

			Zet iemand zonder ijver vooraan in de strijd, en hij zal langzamerhand terugzakken in zijn natuurlijke onverschilligheid of slechts als hinderpaal en ergernis aan het front blijven hangen. Maar als iemand met een geest vol heilig vuur achter in het leger van Gods uitverkorenen wordt geplaatst, zult u horen over de onbekende Simson in het kamp van Dan. Spoedig zal hij naar de voorhoede stormen. Hij zal zorgen dat de vijanden van Gods kerk weten dat de Heilige Geest nog steeds in het midden van Sion woont, in de mensen die Hij heeft uitverkoren.

			Als er onder mijn broeders of zusters hier mensen zijn met mogelijkheden die als het ware nog sluimeren, vertrouw ik erop dat zij, zonder ambitieus naar de voornaamste plaatsen in de synagoge te streven, zullen onderzoeken of ze hun talenten niet in een bredere sfeer kunnen gebruiken nu ze zich op een bepaald levensterrein nuttig gemaakt hebben. In deze kwade dagen hebben wij immers elke soldaat in het leger nodig, met inzet van al zijn krachten. Als de wereld zo duister is, is het nodig dat elke lamp wat licht geeft. Iedere lamp moet zo veel olie branden als hij hebben kan. Het licht moet zo helder mogelijk zijn. 

			Stefanus wordt in de woorden van onze tekst als martelaar voor ons geplaatst. Ik zal niet zozeer naar hem en zijn getuigenis van de waarheid kijken, maar wil u vragen om allereerst de kracht van de Heilige Geest in hem te zien, zodat u op die goddelijke kracht leert vertrouwen.

			Als tweede vraag ik u om naar de bron te kijken van de troost die hij in zijn sterven kreeg, zodat u leert op te zien naar hetzelfde heerlijke visioen.

			Als derde verzoek ik u op te merken welke uitwerking deze hemelse troost op hem had, en ik hoop dat we in vrede mogen leven en door het geloof rustig mogen inslapen door hetzelfde grootse gezicht als zijn stervende ogen verheugde.

			I. Als eerste wil ik dus dat elk vroom mens deze morgen de kracht van de Heilige Geest zal opmerken die zich in Stefanus’ dood openbaarde, zodat we leren op dezelfde kracht te vertrouwen.

			Hier hangen de druiven bij trossen, en we zouden willen dat u ze een voor een bekijkt. Allereerst wil ik dat u dit waarneemt: hoewel Stefanus werd omringd door bittere vijanden die hem zonder twijfel beschimpten, op hem vitten en hem al mompelend probeerden te verontrusten en af te leiden met hun op- en aanmerkingen, toch is zijn verdediging wonderbaarlijk logisch, helder, samenhangend en krachtig. Als u het zevende hoofdstuk helemaal doorleest, zou u denken dat zijn preek gehouden werd vanaf deze preekstoel voor een gehoor dat net zo toegenegen, vol waardering en aandachtig is als u. Het komt niet over als een preek die wordt gehouden voor een razende, woeste bende dwepers die hun tanden knersen tegen de eenzame, dappere man.

			In kalme, weloverwogen, stoutmoedige en prikkelende taal richt hij zich tot hen, zonder vrees of terughoudendheid. Hij neemt het scherpe mes van het Woord en rijt de zonden van het volk open. Hij legt het binnenste van hun hart en de geheimen van hun ziel bloot. Weldoordacht plaatst hij het tweesnijdend zwaard tussen de gewrichten en het merg en ontdekt de overleggingen en gedachten van het hart (Hebr. 4:12). Hij had deze indringende toespraak niet met grotere onverschrokkenheid kunnen houden als hij er zeker van was geweest dat ze hem daarvoor zouden bedanken. Het feit dat zijn dood zeker was, maakte hem alleen maar vuriger. 

			Welke verborgen Geest hielp hem om zo te spreken? Had hij die toespraak voorbereid? Had hij er lang aan gewerkt en hem van tevoren te overdacht? Was zijn redevoering zorgvuldig gecomponeerd, herzien en uit het hoofd geleerd? Verre van dat! Hij had de woorden van onze Zaligmaker niet vergeten: ‘En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest’ (Mark. 13:11). Toen hij dus, ongetwijfeld zonder voorafgaande waarschuwing, gegrepen werd en voor de raad werd gesleept zonder dat hem een moment van overleg gegund werd, rees Stefanus op en verdedigde zichzelf en de waarheid die in Jezus is met de kunde van een geoefend redenaar, met het overleg van iemand die zich uitgebreid heeft voorbereid en met de kracht van iemand wiens ijver als vuur in zijn botten brandt.

			Op wie voeren wij zijn rede en zijn wijsheid, die zijn vijanden niet tegenspreken konden, terug? Op wie anders dan op de Heilige Geest? De Heilige Geest oefent zo’n kracht uit op de menselijke geest dat Hij Zijn dienaren als Hij dat wil in staat kan stellen om hun verstrooide gedachten bij elkaar te rapen, al hun krachten op een onderwerp te concentreren en woorden van waarheid en ernst met ongewone kracht te spreken. Bovendien kan de Heere de stamelende mond aanraken en die even welsprekend maken als Jesaja in vroegere dagen om de waarheid te verkondigen in de Naam van de Heere. 

			Mijn broeders, ik wil niet zeggen dat een dienaar altijd onvoorbereid moet spreken als hij geroepen wordt voor Christus te spreken. Dat is een opvatting die ver bij mij vandaan staat. Mijn geweten zegt mij dat het niet meer dan aanmatiging is om op de directe inspiratie van het ogenblik te vertrouwen als we de tijd die we hebben voor bestudering van het Woord verspillen. Wat ik echter zeggen wil is dit: Als een christelijke dienaar of iemand van u geroepen wordt om voor uw Meester te spreken zonder dat u zich daarop voorbereiden kon, dan kunt u er rustig op vertrouwen dat de Geest van God u in dat moeilijke ogenblik helpen zal. Ja, ik ga zelfs nog verder en zeg dat als er meer predikanten waren onder ons die geloofden in de kracht van de Geest van God om hen bij het preken te helpen, hun preken meer uitwerking zouden hebben. God zou hun prediking nog meer gebruiken voor de bekering van mensen.

			Het lijkt me een vreemd staaltje, het is een absurditeit, als het al geen soort godslastering is, dat een prediker om de hulp van de Heilige Geest bij het preken vraagt en vervolgens zijn schrift uit zijn zak trekt. Waar is de ruimte voor de Heilige Geest om te werken? Hebben zulke predikers de deur niet voor Hem vergrendeld? Welke gedachten kan Hij nog ingeven? Welke gevoelens kan Hij nog oproepen? Op dat moment is het papier de gids. Waarom zouden ze de Heilige Geest bespotten door Hem te vragen om Zijn bijstand, een bijstand die ze niet willen volgen? En als ik elk woord uit mijn hoofd geleerd heb, elke zin heb voorbereid en dan op de preekstoel kom en aan de Heilige om een zegen vraag om mij te helpen bij het spreken, wat vraag ik Hem dan anders dan iets waarvan ik helemaal niet wil dat Hij het doet? Ik kan het immers net zo goed zonder Hem als met Hem en zou de draad helemaal kwijtraken als Hij mij werkelijk bijstond.

			Als een prediker na gepaste studie van het Woord – áls u, lieve vriend de onderwijzer – uzelf wilt overgeven aan het onderwijs van de Heilige Geest, als u op de Geest van God vertrouwt, dan zal Hij u in staat stellen om krachtig, puntig, passend en persoonlijk te spreken, ook al treedt er afleiding op, ook al kan veel in de gemeente of op de zondagsschool u de draad van uw verhandeling doen verliezen. Het is beter om door de Heilige Geest onderwezen te zijn, dan om welsprekendheid te leren volgens de regels van de spreekvaardigheid of aan de voeten van de meesters in de retoriek. Het is nodig dat de Heilige Geest in dit opzicht geëerd wordt in de kerk. Ik ben er heel zeker van dat als Hij meer geëerd werd, we meer mensen zouden aantreffen die met kracht spreken, omdat we er meer zouden vinden die vanuit de Heilige Geest spreken. 

			Laat deze eerste opmerking u bijblijven voor wat zij waard is. Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer in zit dat sommigen willen toegeven. 

			Merk verder op hoe uitdrukkelijk de kracht van de Heilige Geest uit het gedrag en optreden van de martelaar blijkt. Wat treedt hij echt koninklijk triomferend op! Hij staat niet met neergeslagen ogen tussen de woedende menigte, met nederige onderworpenheid en norse berusting, alsof hij zich vertrapt en overweldigd voelt. Evenmin spiedt hij rond om te zien of er in de omsingeling van wrede vervolgers een opening is. Hij wil de straf op het afleggen van zijn getuigenis niet ontlopen. Standvastig blikt hij op naar de hemel. Zij mogen met hun tanden knarsen, maar die vastberaden blik kunnen zij niet breken. Hun lawaai en onstuimigheid mogen woeden als de razende golven van de zee, maar vanuit de kalme diepte van zijn innerlijke vrede kijkt hij met zijn ziel op naar de eeuwige troon en is hij verrukt van onuitsprekelijke vreugde. Hij veracht het getier van het volk, niet omdat hij het minacht, maar omdat heel zijn ziel in beslag genomen wordt door de zalige aanbidding van zijn God. Hij kijkt op naar de hemel en wat hij door de geopende poorten waarneemt, maakt dat hij zich niet bekommert om de bloeddorstige vijanden beneden. Wonderlijk beeld! Zie deze mens met stralend gezicht standvastig opkijken, alsof hij de weg bespeurt waarover zijn ziel spoedig zal vliegen, alsof hij de engelenmenigte ziet opstijgen en neerdalen om hem te dienen, alsof hij eeuwige en blijvende gemeenschap heeft met de grote Vader van de geesten (Hebr. 12:9), en niet door de toorn of woede van mensen verontrust of afgeleid wordt. 

			Het gedrag van vele martelaren is opmerkelijk heroïsch geweest. Als u ‘Acts and Monuments’ van Foxe8 leest, zult u erdoor getroffen worden hoeveel eenvoudige mannen en vrouwen handelden alsof zij van het edelste bloed waren. In elk tijdperk is de lijn van de martelaren een lijn van waar adeldom geweest. Toen de koning van Frankrijk Bernard Palissy9 vertelde dat hij gedwongen was hem aan de inquisitie over te leveren als hij zijn zienswijze niet veranderen zou, zei de dappere pottenbakker tegen de koning: ‘U zegt ‘Ik ben gedwongen’, en toch bent u koning. Maar hoewel ik slechts een arme pottenbakker ben, kan ik niet gedwongen worden om iets anders te doen dan dat wat ik goed acht.’ De pottenbakker was duidelijk koninklijker dan de koning. 

			Er zijn talloze gevallen zoals dit die onder u spreekwoordelijk zouden moeten zijn, gevallen waarin eenvoudige mannen, zwakke vrouwen en kleine kinderen een heldendom getoond hebben dat door de ridderstand niet kon worden geëvenaard. De Geest van God heeft de wijzen in hun sluwheid gevangen (1 Kor. 3:19) en de geleerden uit de mond van zuigelingen (Ps. 8:2) antwoord gegeven. De antwoorden van de ongeleerden onder de martelaren waren vaak zo toepasselijk, zo ad rem en sloegen zo vaak de spijker op zijn kop dat u bijna zou veronderstellen dat ze door een groep godgeleerden waren uitgedacht. Ze kwamen echter uit een betere bron, want de Heilige Geest had ze gegeven. Het optreden van deze bloedgetuigen voor onze Heere was hun ambt waardig en terecht verkregen ze de titel ‘het adellijke leger van de martelaren’.

			Wel mijn broeders, als u en ik zonder hoogmoed onder de mensen willen wandelen, maar wel met een optreden waardig aan onze roeping en aanneming als prinsen van het koninklijke, hemelse bloed, moeten we daarin getraind worden door de Heilige Geest. Er zijn mensen die laf zijn, van wie de belijdenis van hun godsdienst zo bedeesd is dat u amper weet of ze haar nu afgelegd hebben of niet. Er zijn mensen die met de pet in de hand aan de wereld toestemming vragen om te leven. Zij weten niets van de Heilige Geest.

			Maar als de Heilige Geest in een mens woont, kent die mens het goede en houdt hij eraan vast. Dan is hij geen dienaar van mensen. Hoewel hij in alle andere zaken de meest nederige is, erkent hij in gewetenszaken geen andere meester dan zijn Meester in de hemel. Geen enkel kind van God hoeft bang te zijn wanneer hij voor de groten der aarde verschijnt, want hij is groter dan zij. Hij is Gods ware aristocraat. God heeft in hem een geest van oprechtheid en onbuigzaamheid gegeven die de wereld niet kan ombuigen, ook al loeien zijn stormen met al hun macht. Ik bid God dat we de mannelijkheid van het christendom mogen leren, want er is aan het geloof veel schade toegebracht door degenen die het geloof beleden en daarbij anders handelden, die voor de machtigen kropen en onderdanig bogen.

			Die blik naar boven lijkt ons te zeggen: ‘De ogen omhoog, christenen! De ogen omhoog, laat uw hart opwaarts naar de hemel gaan, laten de verlangens opstijgen, laat de hele ziel richting de hemel vliegen.’ Met onze blik op de hemel kunnen we door menigten van mensen wandelen, zoals een leeuw wandelt door een kudde schapen. Onze medemensen zullen onwillig onze kracht moeten toegeven.

			Op nog een andere manier wordt in het geval van Stefanus de kracht van de Geest heel uitdrukkelijk gezien, namelijk door de kalme en blijmoedige geest die hij tentoonspreidde. Ik zie geen vrees, geen teken van beduchtheid. Hij veegt geen angstzweet van zijn voorhoofd, hij valt niet flauw, nog minder richt hij een smeekbede tot hen om aan hun wrede handen te kunnen ontsnappen. Nooit eerder, zelfs niet op de helderste zomerdag, wandelde hij zo verheugd en rustig van geest de poort van Jeruzalem uit als op de dag dat ze hem naar buiten sleepten om hem te doden, stil, berustend, kalm en gelukkig. Het is iets groots voor een christen om innerlijk kalm te blijven als buiten het tumult regeert.

			Als onze gedachten afgeleid worden, zijn we niet in staat om te beoordelen wat wijs is. Een verontruste en afgeleide geest spoedt zich meestal in dwaze haast voort om aan de moeilijkheden te ontsnappen en valt zo in de een of andere vorm van zonde. Om kalm te blijven te midden van het verwarrende geschreeuw, vol vertrouwen op de overwinning, om stil te zijn en te weten dat God God is, om met de kinderen van Israël stil te staan bij de Rode Zee en de verlossing van God te zien, dat is moeilijk. Dat is zo moeilijk dat alleen de goddelijke duif, de Trooster, ons de kracht van boven kan komen brengen om zo te zijn. Als echter eenmaal de kunst van het stil zijn volledig is geleerd, wat ligt er dan een kracht en zegen in!

			Hoeveel van ons kunnen in het gezicht van de dood de steenkoude blik van de dood beantwoorden? Als er op dit moment verordend werd dat u uw leven moest afleggen, kon u dan glimlachen? Nou, alleen de gedachte verontrust u al, als het een feit was, zou het u bovenmate beangstigen! Zo is het bij Stefanus niet. Zijn ziel ligt voor anker in een kalme haven. Ja, het is in deze ernstige momenten, wanneer we getest worden, als we niet slechts praten over de dood en trots op onze liefde voor Christus pochen, maar wanneer de dood werkelijk komt en onze liefde ernstig op de proef wordt gesteld, dat de almacht van de Heilige Geest gezien wordt als Hij Zijn dienaren die lieflijke vrede geeft die niemand kan kennen dan de mens die hem geniet.

			Ik heb nog niet al de heerlijke werken van de Heilige Geest in deze eerste christelijke martelaar uitgelegd. Na de nauwgezetheid van zijn verdediging, zijn koninklijke gedrag en zijn blijmoedige geest, wordt de Geest van God nog duidelijker in hem gezien door zijn heilige en vergevingsgezinde gemoedstoestand. In zijn gebed bij zijn sterven spreekt hij zijn Heere na: ‘Reken hun deze zonde niet toe!’ (vers 60). Toen hij voor zichzelf bad, stond hij rechtovereind, en ik weet niet of hij hardop sprak. Maar in het gebed voor de menigte rondom hem verkreeg zijn geest een grotere aandrang en ernst. 

			Als eerste wordt ons verteld dat hij neerknielde, alsof zij moesten zien hoe hij bad. Toen bad hij met luide stem, zodat zij het net zo goed zouden kunnen horen als zien. Hij spendeerde zijn laatste adem aan een luide kreet naar de hemel, dat de moord op hem niet aan zijn vervolgers ten laste zou worden gelegd. Hoe lieflijk is de Geest van de Zoon van God Die nog steeds op aarde verblijft! ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Luk 23:34), is het voorbeeld en de voorloper van tienduizenden gebeden met een overeenkomstig hemels karakter geweest. Het is het merkteken van een christen om geduldig te sterven met vergeving op zijn lippen. Duizenden van hen die vandaag de dag de robijnen kroon dragen en die ‘de meest vooraanstaande van de zonen van het licht,
te midden van de lichtenden dubbel zo licht’ zijn, zijn van de aarde heengegaan met exact deze woorden op hun lippen. Zeker, dit is echt het werk van de Heilige Geest! Wij kunnen degenen die ons een klein beetje beledigen nauwelijks vergeven. We vinden het volstrekt niet gemakkelijk om in vrede met alle mensen te leven, maar om in vrede met hen te sterven, om in vrede met onze moordenaars te sterven, wat zal ik daarover zeggen? Zeker, dit kan de wereld niet begrijpen, het is een hemelse, een goddelijke deugd, die in het menselijk hart door God Zelf ingeplant moet worden.

			Merk verder op dat de kracht van de Geest blijkt doordat Stefanus op dit kritieke ogenblik, terwijl de stenen om zijn oren vliegen en zijn lichaam daardoor gekneusd en gehavend wordt, in staat gesteld wordt een van de meest krachtige gebeden te bidden die ooit naar de hemel opstegen. Het gebed dat we net genoemd hebben, dooft niet uit in de lucht buiten Jeruzalems poort. Het ging door de paarlen poort, bereikte het hart van God en werd beantwoord. 

			Zie die geestdriftige, onstuimige jonge man daar eens, ongeveer dertig jaar oud. De kleren van de getuigen zijn aan zijn voeten gelegd. Hij verlangt ernaar om een vooraanstaande plaats te hebben bij het stenigen van die gehate Nazarener. Hij is een van de meest vurige van deze doldriftige dwepers. Hij behoort tot de synagoge van Cilicië. Toen hij in het twistgesprek verslagen was, was hij blij dat er hardere wapens voorhanden waren. Hij vindt het geweldig dat hij die ketter ziet sterven. Zijn ogen verlustigen zich aan het schouwspel, want hij vindt dat Mozes, de wet, de rabbijnen en de tradities op deze dag gewroken worden. Let goed op die jonge man, want Stefanus’ gebed is voor hem bedoeld, hoewel hij dat niet weet. Het zou kunnen dat hij de klagende smeekbede hoort en deze veracht. Het is ook mogelijk dat hij, nadat hij deze gehoord had, wegging, ermee spotte en opmerkingen maakte over het huichelachtige karakter van die discipelen van Jezus, die de laatste woorden van hun Leider na lispelden alsof het hun eigen woorden waren.

			Toch denk ik dat die gezegende smeekbede hem in zijn hart niet los liet. Hij moet gevoeld hebben dat er een veel betere geest in stak dan in hemzelf. Of dat gebed hem vanaf dat moment bijgebleven is of niet, later moet hij Stefanus gezien hebben als iemand die niets minder dan zijn geestelijke vader was, door wiens sterfgebed hij voor God geboren werd. Als hij over zijn bekering sprak, moet Paulus zeker bij zichzelf bedacht hebben dat het gebed van Stefanus het middel was waardoor Saulus de vervolger veranderd werd in Paulus de apostel van de gekruisigde Zoon van God.

			Nu, mijn vrienden, u en ik hebben niet altijd de overhand in ons gebed, zelfs niet bij zonneschijn. Wat moet dat een grote Geest zijn, Die Stefanus hielp om de poorten van de hemel te ontsluiten op dit eenzame ogenblik vlak voor zijn overlijden, om krachtig te pleiten bij God en om de Zaligmaker bij de zoom te grijpen en Hem ertoe te brengen om die schuldige, razende vervolger te redden op het moment dat de stenen op hem vielen en zijn vlees gehavend en gekneusd werd. Gezegende Geest, hoewel de uiterlijke mens vergaat, vernieuwt U de innerlijke mens van dag tot dag! (2 Kor. 4:16).

			Zie, geliefden, hoe de Heilige Geest de christen onafhankelijk van uiterlijke omstandigheden kan maken! Zie wat een helder licht in ons schijnen kan als buiten alles donker is! Zie hoe vast, hoe blijmoedig, hoe kalm en vredig we kunnen zijn als de wereld heen en weer schudt en de pijlers onder de aarde worden weggeslagen! Zie hoe zelfs de dood met heel zijn verschrikkelijke uitwerking niet de macht heeft om de muziek in het hart van een christen te stoppen. Die wordt eerder lieflijker, helderder, hemelser, totdat het moment aanbreekt dat de dood de laatste vriendelijke daad verrichten kan, dat hij de aardse melodieën laat versmelten met het hemelse koor, de tijdelijke vreugde verwisselt voor eeuwige zaligheid! Laten we dus vertrouwen hebben in de gezegende Geest. 

			Lieve vriend, ziet u zorgen opdoemen? Gaat het slecht met uw zaak? Ziet u duidelijk aankomen dat u de ellende van de armoede zult moeten dragen? Vrees niet, want de goddelijke Geest kan u in uw behoeftigheid een grotere rijkdom geven dan de rijken in hun overvloed hebben. U weet niet welke vreugden voor u liggen opgeslagen in dat arbeidershuisje als de genade het tot een huis van tevredenheid maakt. Voelt u dat uw lichamelijke krachten tekort beginnen te schieten? Verwacht u dat u lange nachten en dagen vol pijn moet doorstaan waarin u wegkwijnt? Wees niet bedroefd! Dat bed kan een troon voor u worden. U weet niet hoezeer elke pijnscheut die door uw lichaam gaat, als het vuur van een edelsmid is (Mal. 3:2) om uw droesem te verteren, of hoezeer het is als een lichtstraal vol heerlijkheid om de geheime plekken van uw ziel te laten oplichten. 

			Tanen uw ogen en verwacht u blind te worden? Jezus zal uw Licht zijn. Laten uw oren u in de steek? Hoort u maar weinig? Jezus’ Naam zal de beste muziek zijn voor uw ziel en Zijn Persoon uw dierbare vreugde. Socrates zei altijd: ‘Filosofen kunnen gelukkig zijn zonder muziek.’ Wij christenen kunnen blijmoediger zijn dan filosofen als alle uiterlijke oorzaken van vreugde van ons weggenomen zijn. In U, mijn God, zal mijn hart zegevieren, wat er ook voor kwaad van buiten op mij afkomen mag! Door Uw kracht, gezegende Geest, zal mijn hart buitengewoon verheugd zijn, zelfs al zouden alle dingen mij hier beneden ontbreken.

			Moge dit eerste punt u van dienst zijn in de praktijk van alledag. Geloof in de Heilige Geest, leun stevig op Hem, en Hij zal niet toestaan dat u beschaamd zult worden.

			II. Nu wijzen we de bron aan van de rijkste troost, in de hoop dat we leren daarnaar op te zien.

			Het was van meet af aan de bedoeling van de Heilige Geest om Stefanus gelukkig te maken. Hoe kon dat bereikt worden? Door hem de levende Zaligmaker, Die heerst aan de rechterhand van God, te openbaren. We weten niet of Stefanus de Heere Jezus letterlijk met zijn ogen zag staan aan de rechterhand van God. Het kan zijn dat hier bedoeld wordt dat zijn geloof zo ongewoon sterk geworden was dat hij zich bijzonder helder en levendig bewust was van Christus’ heerschappij in de hemel, zodat terecht gezegd wordt dat hij de Heere Jezus daadwerkelijk zag staan aan de rechterhand van God. Als het echt een bovennatuurlijk gezicht was, hebben u en ik geen reden om een herhaling daarvan te verwachten, maar als het een geloofsgezicht was, zoals ik denk, dan is er geen reden waarom ook wij dat niet zouden kunnen genieten, zelfs nu al. Als we hetzelfde kostbare geloof als Stefanus bezitten, is er geen reden waarom ons geloof niet zou zien wat Stefanus’ geloof zag, want het is een groots feit dat Christus daar is. Vandaag kunnen we met de ogen van onze ziel Jezus zien en we kunnen dezelfde vreugde en blijdschap uit een blik op Christus ontvangen als Stefanus.

			Wat zag Stefanus dan? Allereerst zag hij dat Jezus levend was. Dat is geen kleine zaak.

			‘Hij leeft, de grote Verlosser leeft, wat een vreugde, die zalige zekerheid geeft!’

			Levend, ook na de kruisiging! Stefanus wist dat Christus aan het kruis gestorven was. In dat feit lag het vertrouwen van zijn ziel. Maar hij zag dat Jezus nog steeds leefde, hoewel Hij eens dood en begraven was. Hierin lag grote troost voor Stefanus. Hij diende geen dode Christus. Hij verdedigde niet de eer van een profeet die heengegaan was, hij sprak voor de zaak van een Vriend Die nog steeds bestond om zijn smeekbeden aan te horen en om zijn getuigenis aan te nemen. Stefanus redeneerde in zichzelf: ‘Als Christus na de kruisiging nog leeft, waarom zou Stefanus dan na de steniging niet door Christus leven? Als de spijkers van het kruis niet volstonden om de Zaligmaker dood te laten blijven, dan zullen ook de stenen van de Joden de overhand niet krijgen om Stefanus van de opstanding te beroven. Jezus stond op uit Zijn graf, en zo zal ook Stefanus opstaan.’ Dit is een heel grote zekerheid. Het is vandaag een rijke bron van troost voor u en mij, als we ons bewust zijn van onze zwakte en van ons naderende einde. Omdat Jezus leeft, zullen ook wij leven.

			Bovendien zag Stefanus niet alleen de levende Jezus, hij wist dat Jezus hem zag en met hem meeleed. Is dat niet de betekenis van de houding die de Heere aanneemt? Ons wordt verteld dat onze Heere aan de rechterhand van God zit, wachtend tot Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden (Hebr. 10:13). Toch staat er in de tekst dat Hij niet zittend, maar staand gezien wordt. Waarom staand? Een van de oude vaders zei dat het was alsof de Heere Jezus als het ware opstond in afgrijzen over de daad die begaan werd. Het was alsof Hij klaarstond om tussenbeide te komen, om Zijn dienaar te helpen sterven of om hem uit hun handen te verlossen. Hij staat op, daadwerkelijk meelijdend met Zijn lijdende getuige. 

			Nou, geliefden, dat is precies wat wij in de hemel zien. De Man van smarten leeft en lijdt nog steeds met Zijn volk mee. Hoewel Hij opgestegen is naar de troon van de heerlijkheid, vergeet Hij onze schande en ons verdriet niet. Denk niet, kind van de aarde, dat de Zoon des mensen vergeten is wat verzoeking betekent en nu vreemd is aan menselijke zwakte en gebrek. ‘In al uw benauwdheid is Hij benauwd’ (Jes. 63:9). Hij lijdt diep mee met elk van Zijn beproefde broeders en voelt naar Zijn eigen mate opnieuw wat elk lid draagt. Denk niet dat Hij een gedachteloze, ongevoelige toeschouwer bij uw beproevingen is, kind van God! Christus is opgestaan van Zijn troon om u te hulp te komen. Als u in uiterste nood bent, staat Hij op dit ogenblik klaar om u te helpen. Hij zal u troost zenden wanneer u die nodig heeft en Hij zal erop toezien dat uw kracht toereikend zal zijn voor de dag. 

			Wat een uitzicht was dit voor de stervende Stefanus! Jezus leeft en Hij leeft met dezelfde liefde in Zijn hart die Hij op aarde liet zien, met hetzelfde tere meevoelen dat Hij de twaalven toonde toen Hij onder de mensenkinderen verbleef.

			Het meest stralende in het gezicht was dit: Stefanus zag Jezus staan aan de rechterhand van God. Dat was het punt van het twistgesprek. De Joden zeiden dat de Nazarener een bedrieger was. ‘Nee’, zei Stefanus, ‘daar is Hij. Hij staat aan de rechterhand van God.’ Wat Stefanus betreft werd het punt beslist door wat hij zag. Dit was de hoofdzaak, het enige waar Stefanus om gaf. Hij snakte ernaar dat zijn Heere verhoogd werd en hij zag Hem verhoogd. De volken woeden, de vorsten spannen samen (Ps. 2:1,2), maar daar is de Koning op de heilige berg van God. Zonder enige twijfel is Hij een Koning Die regeert. Dit was alles waar Stefanus’ hart naar verlangde

			Als Stefanus al angst voelde, dan was dat niet voor hemzelf, maar voor de kerk. Hij dacht: ‘Deze wolven verscheuren eerst mij. Wat zal er van de rest van de schapen worden? Hoe zullen er enigen aan hun tanden ontkomen?’ Hij keek op en daar stond de Zaligmaker, Die neerkeek op de wolven en tegen Zijn duur gekochte schapen zei: ‘Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven’ (Luk. 12:32).

			Dit lijkt me het meest bijzondere van het gezicht te zijn: Christus Die leeft, Christus Die liefheeft en Christus Die regeert, de triomferende Zaligmaker aan de rechterhand van God.

			Mijn broeders en zusters, deze leer is het enige dat mij in tijden van buitengewoon diepe neerslachtigheid van geest bemoedigde. Wat ik u eerder vertelde, vertel ik u weer. Ik weet wat het is om zo terneergeslagen te zijn dat geen enkele belofte uit Gods Woord me een straaltje licht gaf. Evenmin gaf enig leerstuk me een glimpje troost en toch, zo vaak als ik de tekst tegenkwam: ‘Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam’ (Fil. 2:9), voelde ik altijd dat er een stroom van vreugde in mijn ziel ontsprong. Ik zei: ‘Ach, het is niet belangrijk wat er van mij terechtkomt, of mijn naam als kwaad verworpen wordt, of ikzelf in duisternis wordt achtergelaten, of de pijn vermenigvuldigd wordt, of de zorgen zullen toenemen tot ze niet meer te tellen zijn, het geeft niet. Ik zal er niet tegen strijden, zolang mijn Heere Jezus verhoogd wordt.’ Ik geloof dat elk waar christenhart dat de Zaligmaker liefheeft, dat ook voelt. Net zoals een stervende soldaat in het uur van zijn dood wordt opgemonterd door de gedachte: ‘De generaal is veilig, de overwinning is voor ons, mijn bloed is goed besteed, mijn leven is niet voor niets verloren, het is om de overwinning te behalen.’ Laat Christus heersen, ik zal niet met God marchanderen over mijzelf. Laat Jezus Koning zijn over de hele wereld, ik geef nergens anders om. Laat Hem de kroon dragen, laat het welbehagen van de Heere door Zijn hand voorspoedig zijn (Jes 53:10). Laat Zijn uitverkorenen zalig gemaakt worden, laten de koninkrijken van de wereld van onze Heere en van Zijn Christus worden (Openb. 11:15), wat maakt het dan uit als zelfs tienduizend van ons smachtend door het dal van de schaduw van de dood trekken! Ons leven en onze dood zouden goed besteed zijn als er zo’n grote beloning mee verdiend wordt, als we zien dat Jezus verheerlijkt wordt.

			Ik zou deze telescoop aan het oog van elke bedroefde christen willen zetten, omdat het zo’n lieflijke invloed op mijn eigen hart heeft gehad. Zeker kan dit ook anderen troosten. Lieve vriend, u bent deze morgen benauwd, u bent terneergeslagen, het gaat u niet zo voorspoedig in hemelse zaken als u wensen zou. Nu, Christus is niet benauwd, Hij is niet terneergeslagen. Welbeschouwd gaat het goed met de grote strijd. Gods grote bedoelingen worden gediend, Christus is verheerlijkt. 

			Hier zijn twee of drie parels voor u. Kijk ernaar op en prijs ze. Bedenk allereerst dat uw verhoogde Zaligmaker verhoogd is om voor u te pleiten. De kracht die Hij heeft, gebruikt Hij in gebed voor u. Elke verdienste van Christus gebruikt Hij om voor u op te komen. De beloning die Hij voor Zijn dood ontvangen heeft, zal Hij u niet onthouden. Kostbaar is Hij in de ogen van de Vader, maar Hij gebruikt die invloed ter wille van u. Jozef zei tegen de schenker: ‘Denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan’ (Gen. 40:14), maar de schenker vergat hem. Het gaat vandaag goed met Jezus en vertrouw er maar op, het gaat ook goed met u, want uw Liefste kan u niet vergeten. Omdat de Vader altijd naar Hem luistert, zal Hij de Vader voor u bidden en wat u ook maar nodig heeft, het zal u gegeven worden. 

			Bedenk ook dat Christus deze macht niet alleen heeft om voor u te pleiten, maar ook om een plaats voor u gereed te maken (Joh. 14:2). Christenen, Christus is een Koning met een grenzeloze rijkdom. Toch acht Hij het niet te min om de rijkdom van Zijn koninklijke schatkamer te gebruiken om uw woning zeer rijk aan te kleden, zodat de woning Hem waardig is Die haar u geven zal. 

			Bovendien is Jezus uw Plaatsbekleder in heerlijkheid. In Gods oog bent u op dit ogenblik als het ware in de hemel. Uw Plaatsbekleder is daar. Mijn Hoofd is in de hemel, waarom zou ik angstig zijn? Hoe kan God de hemel aan het Hoofd en de hel aan de voeten geven? Zo zeker als Christus daar is, zal ieder die in werkelijkheid met Hem verenigd is, daar ook zijn. Bewijs slechts dat Christus in de hemel is en u kunt bewijzen dat elke gelovige daar ook moet zijn. Christus’ lichaam kan niet gescheiden worden. U kunt het geestelijk lichaam van Jezus niet in stukken knippen en een been ervan in de hel werpen, terwijl het Hoofd opstijgt naar de heerlijkheid. Omdat Hij leeft, zullen wij ook leven. Het is Zijn wil dat waar Hij is, Zijn volk ook zou zijn (Joh. 17:24).

			Jezus is in de hemel vol van kracht. Hij is daar om te pleiten, om onze Plaatsbekleder te zijn en om een woning gereed te maken. Die verreikende kracht werpt zijn stralen omlaag naar de aarde. De sleutels van de voorzienigheid hangen aan de gordel van Christus. Geloof het, christen, hier gebeurt niets zonder de toestemming of verordening van uw Zaligmaker, Die u liefheeft en Die Zichzelf voor u gaf. Woedt de vijand? Jezus zal hem beteugelen. ‘Want de woede van mensen zal U tot lof zijn, wat aan woede overblijft, zult U beteugelen’ (Ps. 76:11). Uw Heere Jezus Christus heeft alle macht in hemel en op aarde (Matth. 28:18). Heel deze macht zal Hij gebruiken om iedereen, zelfs de zwakste van Zijn kinderen, aan Zijn hart te brengen.Geprezen zij de prachtige liefde van God, Die ons een almachtige Herder gegeven heeft om dag en nacht de wacht over ons te houden! Zijn Hoofd is gekroond, omdat Hij al Zijn vijanden verslagen heeft. Zeker mogen we aan de overwinningskroon zien dat geen vijand ooit in staat zal zijn om ons te overwinnen. Ik wilde dat ik u kon laten zien hoe lieflijk de gedachte aan de verheerlijkte Jezus is waarvan mijn eigen hart genoten heeft. Maar soms verrukt het me ook om te bedenken dat mijn eigen voeten net zo zeker op de nek van de draak geplaatst zullen worden als het zeker is dat zonde, dood en hel onder de voeten van de Zoon des mensen geplaatst zijn. Als ik in Christus ben, zal ik, zo zeker als Jezus Overwinnaar is, meer dan overwinnaar zijn door Hem Die mij heeft liefgehad (Rom. 8:37).

			Welke aanblik kon lieflijker zijn voor Stefanus dan deze! Toen de vijanden op hun allerergst waren, was Christus nog steeds onoverwonnen! Daaruit kon Stefanus afleiden dat ook hij onoverwinnelijk zou zijn. De stenen die op hem vielen en hem verbrijzelden, zouden hem niet vernietigen. De stem van zijn bloed zou van de aarde roepen en de geestelijke Stefanus zou de overwinnaar worden over de legers van het kwaad. De waarheid zou uit het stof opspringen en bloeien als een lieflijke bloem. God zou verheerlijkt zijn als Zijn dienaar gedood was. 

			Zo heb ik u het heerlijke gezicht aangewezen dat ons troost kan geven. Heere, open onze ogen om het te zien!

			III. Ten slotte is de troost zelf de moeite van het overdenken waard.

			We zien dat de verschijning van Jezus in de hemel de stenen niet tegenhield. Toen de Zoon des mensen met Sadrach, Mesach en Abednego in de brandende vuuroven verscheen (Daniël 3:25), verbrandde het vuur de drie heilige kinderen niet. Bij deze gelegenheid verbrandt het vuur Stefanus echter wel, hoewel de Zoon des mensen erbij is. Stefanus’ leven wordt niet gespaard. Hij sterft, net zoals gebeurd zou zijn als Jezus er niet bij was geweest. Dat is hoe het in deze bedeling gaat. De Heere Jezus komt niet tot ons om te voorkomen dat wij moeten lijden of om ons verdriet weg te nemen. Echter, Hij houdt ons daarin staande. Wij smeken de Heere drie keer om dit of dat van ons weg te nemen. Maar het wordt niet weggenomen, dat is niet de gewone weg van God. Wij krijgen het antwoord: ‘Mijn kracht is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (vgl. 2 Kor. 12:9).

			Zo was het bij Stefanus. De stenen vielen. Ze sloegen tegen zijn hoofd. Ze lieten zijn welsprekende tong zwijgen, ze vermorzelden zijn zuchtende borst, ze verwondden zijn zachtmoedige hart. Daar lag zijn gebroken lichaam, het voorwerp van de liefde en klaagzang van de heiligen die in Jeruzalem waren. De liefde van Christus zorgde er niet voor dat zijn lichaam overeind bleef. En wie zou dat kunnen verwachten? We hebben horen vragen: ‘Als Christus voor Zijn volk stierf, waarom moeten zij dan nog sterven?’ Zulke vragenstellers vergeten dat het volk van God moet sterven, omdat Jezus stierf. De dood van het lichaam is geen kwade zaak, maar een zegen. Het betaamt ons om in de voetstappen van de Zaligmaker te treden, zodat ook wij wel sterven naar het lichaam, maar levend gemaakt worden in de Geest. Wij beschouwen de dood van Stefanus niet als een ramp. De dood van het lichaam was niet meer dan een noodzakelijke navolging van de gekruisigde Zaligmaker. Immers, hij stierf niet naar de geest. Die genoot de onsterfelijkheid, en dat kon de zware massa rotsblokken die boven hem opgericht werd, niet aantasten. Stefanus’ heerlijke troost was erin gelegen dat hij innerlijk ondersteund werd, hoewel hij uiterlijk onbeschermd was. Het was erin gelegen dat hij bewaard werd naar zijn innerlijke mens, hoewel de uiterlijke mens gewond en geslagen werd. Dit is de troost die u en ik verwachten mogen. Wij moeten tussen de pijlen doorgaan en zij moeten in ons vlees blijven steken, maar zij zullen het bloed van onze ziel niet vergiftigen. Wij moeten in een grote hagelstorm staan, maar geen hagelsteen zal in staat zijn om zo in ons hart in te slaan dat het gewond raakt. We moeten door de vuuroven heen trekken en de geur van het vuur moet op ons overgaan, maar we zullen uit de vlammende hitte komen, onaangeraakt door het loeiende vuur. Het is ons deel om te lijden en toch te overwinnen, te sterven en toch te leven, begraven te worden en toch weer op te staan. 

			Hoe lieflijk wordt Stefanus’ triomf in die laatste woorden geschilderd: ‘Hij ontsliep.’ Dit is zowel het leven als de dood van een christen. Toen de wereld op zijn hevigst tegen de gelovige ten strijde trok, gaf God op wonderlijke manier slaap aan zijn beminde (vgl. Ps. 127:2). Wonderlijk is het hoe de heilige in volmaakte gemoedsrust heeft gerust in het zicht van zijn vijanden en hoe zijn beker overvloeide in tijden van droogte. Kalm heeft hij zijn hoofd aan het hart van God gelegd en liet hij het aan God over om zijn moeilijkheden te dragen. Zo zal de dood van een christen zijn. Laat zijn dood dan net zo pijnlijk zijn als die van Stefanus, hij zal ook net zo vredig zijn. Hij zal zijn ogen op aarde sluiten en ze opendoen in de hemel. Zijn lichaam zal slechts slapen in die koninklijke grafkamer waarin Christus Zelf eens sliep, om wakker geroepen te worden door de hemelse trompettist, die eens aan de ontelbare slapende heiligen de boodschap van opstanding brengen zal.

			Schep moed, broeders en zusters, omdat de Heilige Geest in ons woont en omdat Christus daarboven voor ons overwint. Laten onze beproevingen overvloedig zijn, dan zullen onze vertroostingen door Jezus Christus ook overvloedig zijn. Wij zullen meer dan overwinnaars zijn door Hem Die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37). Ik zou willen dat u allen in deze kostbare zaken deelde. Als u daarin deelt, geeft het niet hoe slecht ik erover sprak. Toch bekoort het uw ziel. Maar als u dit niet begrijpt, bid ik dat u dat zult gaan doen. Moge de Geest van de Heere uw ogen openen om de kracht van de Geest en de heerlijkheid van Christus te zien en mogen u en ik Hem spoedig van aangezicht tot aangezicht zien in het paradijs. 

			Amen.
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